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Шбасуаг! 


Kutsala сауд! 


ГЕН ІК önce Danimarka'da, akabinde de diğer 
l basininda mükerrer bir sekilde сі- 
— kan ve Hz. Peygamber (s.a.s.)'e karşı açık 
bir saygısızlık örneği olan karikatürlerin küreselleşen bir dünyada ne tür gelişmelere yol 
açabileceğini, insanların inanç ve değerleri 
üzerinde yapılan bir tahrikin uluslararası siyasetter ekonomiye kadar birçok alanı nasıl yakından ilgilendirdiğini ve inananlar arasında 
derinleşen infiallerin ne gibi boyutlar kazanabileceğini bir kez daha birlikte gördük. 
İletişimin yaygınlaştığı, coğrafyalar ve 
inanç mensupları üzerinde yeni yeni stratejileгіп uygulamaya konduğu ve bunun da çıplak 
gözle görülebilir şekilde programlandığı günümüzde, bir dini değere saygısızlık, İslâm ve Batı toplumlarında tarihin hiçbir aşamasında olamayacak kadar krizlere sebep olabilecek müsait bir ortam bulabilmektedir. Ortamını niçin bu 
tür gelişmeleri beslediğini ve hızlandırdığını 
anlayabilmek için sadece karikatür krizinde 
peşpeşe yapılan yanlışları değil, onun öncesinde toplumlar arası ilişkileri zedeleyen diğer 
olumsuzlukları, insan eliyle üretilen felâketlerin, hirs ve kendini beğenmişliğin yol açtığı küresel umutsuzluğu, bireylerin ve toplumlarını iç 
dünyalarında meydana gelen kırılma ve kopuklukları da görmemiz gerekmektedir. 
Dinlerin kutsallarına, toplumların inanç değerlerine saldırmak, ifade özgürlüğü konusunda önemli bir mesafe kateden modern dünyaya ait olmaktan ziyade, ifade özgürlüğünün, 
hoşgörünün ve bir arada yaşamanın katı bir 
şekilde kovuşturulduğu dönemlere; günümüzde hiç kimsenin artık yaşamak istemediği ve 
geçmişte kalmasını arzu ettiği talihsiz zaman 
ve mekânlara has bir olgudur. 





PROF. DR. ALİ BARDAKOĞLU 
DİYANET İŞLERİ BASKANI 


Geldiğimiz noktada, birçok Batı mahreçli 
açıklama ve savunmada ifade özgürlüğünün 
Batı kültürünün en köklü değeri olduğunun 
vurgulanması ve söz konusu karikatürlerin bu 
kültürel gelenek içinde savunulması, yanlıştan 
dönmek ve onu telâfi etmek yerine yanlışın sahiplenilmesi, ön yargının egemenliği, dahası, 
ifade özgürlüğünün ve Batı insanının kutsalla 
olan bağının mahküm edilmesi ve bir yanlışa 
kurban verilmesi anlamına gelmektedir. 


Diğer yandan, yapilan bu saygısızlık karşısında haklı olarak іпсіпеп ve tepki gösteren 
Müslüman toplumlar da, makul, sağduyulu fakat etkili protesto şekilleri geliştirmelidir. Çünkü bu tahrikin sonucunda İslâmi açıdan makul 
görülemeyecek tarzda şiddet ve yıkıma, гпаsum insanların ölümüne yol açabilen protesto 
şekilleri ve görüntüleri dinleri, medeniyet ve 
toplumları kavga ettirmek isteyenler kadar İslàm karşıtlığını belgelemek isteyenler tarafından da bir fırsat olarak kullanılacaktır. 


Kutsala ve inanç değerlerine herhangi bir 
saldırı ve saygısızlık yapılmasını önlemek, sadece dindarların ve din adamlarının değil, bütün toplumların, hukuk düzenlerinin ve insana 
saygıyı önemseyen her bireyin görevi olmalidır. Din adamlarının bu ortamda sağduyu ve 
itidal çağrısı yapmasından çok siyasetçilerin, 
devlet adamlarının, aydın ve yazarların, medya mensuplarının böyle bir duruma yol açacak 
yanlışları yapmaması ve basiretli davranması 
daha bir önemi taşımaktadır. 
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Son günlerde Hz. Peygamberin sözde karikatürleriyle 
ilgili yaşanan talihsiz olayları ve hazin gelişmeleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Dini ve insani değerlere saygılı, dünya barışının talibi olan tüm insanların esef ve hayretle izlediği ve kınadığı, Peygamberimize yönelik hakaret içeren 
sözde karikatürler, sanırız insanlık tarihinde bir kara leke 
olarak yerini alacaktır. 

Yüce dinimiz İslâm, Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.5.)'den önceki bütün kutlu elçileri aralarında hiçbir 
ayırım yapmaksızın saygı ile anmaktadır. Bu anlayışla yetişen her Müslüman da, peygamberlerin hepsine saygılı olmayı imanın vazgeçilmez bir gereği olarak telakki etmektedir. Ahlâkını Kur'an ekseninde şekillendirme yükümlülüğü bulunan Müslümanlar, diğer dinlerin kutsal değerlerine saygı göstermeye açıkça davet edilmişlerdir. “Onların, 
Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da 
haddi aşarak, bilgisizce Allah'a söverler...” (En'am, 108) mealindeki âyet, bu hususu açık bir şekilde dile getirmektedir. 

Her toplumun inancını teşkil eden kutsalı ve kutsal değerleri aynı olmayabilir. Bu nedenle dinimiz, herkese bulunduğu durum ve konuma göre, Hakk'ın tecellisine mazhar olmuş bir varlık gözüyle bakmayı öğütler. Öyle ki bu 
öğüt, tarihsel süreç içinde “Yaratılanı hoş gör /Yara- 
tan'dan ötürü” ifadeleriyle yankı bulmuştur. Böyle bir anlayış, tarih boyunca Müslümanların bütün din ve milletlerle bir uzlaşma zemini bulmasını da sağlamıştır. 

Diyalog ve dünya barışı söylemlerinin sıkça dile getirildiği bir dünyada, dinlerin kutsallarına ve sembollerine saygı gösterilmesine belki de her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Basın özgürlüğü, fikir ve vicdan hürriyeti gibi bir 
takım sığınma kaleleri arkasında yapılan açıklamalar, dini, 
dolayısıyla insani değerlere hakareti görmezden gelmemizi sağlayabilecek bir tatmin edicilikte değildir. İslâm dünyasını ve konuya duyarlı tüm insanları rahatsız eden böylesi bir “özgürlük” anlayışı, olsa olsa bir kavram saptırması olarak değerlendirilebilir. 


Gelişen iletişim ağının, hızla tepki oluşturma gücü de 
dikkate alınırsa, kutsal değerlere karşı saygısızlığın olumsuz sonuçlarının bireysel kalmayıp, tüm dünyanın huzurunu bozabileceğinin de akıldan çıkarılmaması gerekiyor. Bu 
itibarla, herkesin özellikle de basın-yayın organlarının, dini değerler konusunda daha duyarlı davranmalarının tüm 
insanlık için faydalı olacağı kanısındayız. Şunu da ifade 
edelim ki, şiddet, insanlık tarihi boyunca hiçbir zaman çözüm olmamış ve huzur getirmemiştir. 


Yeni bir sayımızda buluşmak dileğiyle... 


yakal 5а 


KAPAK GÜNDEM [ 


Allah'ın Kutlu 
Elçilerine Saygı 


Yüce Rabbimizin biz insanlara еп büyük lütfu ve inayeti, yol gösterici ve hidayet rehberi 
olarak gönderdiği peygamberlerdir. Peygamberlere iman, İslâm inanç sisteminin ayrılmaz 
bir parçasıdır. Allah'ın kutlu elçilerini saygı ve 
tazimle yad etmek, hepsine salât ve selâm getirmek, yüce dinimizin bize en önemli buyruğudur. Her gece yatsı namazından sonra okuduğumuz, “Biz peygamberler arasında ayrım 
yapmayız.” (Bakara, 284) ayet-i kerimesi, Sevgili 
Peygamberimizin Miraç hediyesi olarak insanlığa getirdiği evrensel bir mesajdır. Biz Müslümanlar, bu mesajla bütün peygamberlere, іпsanlığın yolunu aydınlatan, onlara huzur уе bans önderliği yapan kutlu elçiler olarak iman 
ederiz. Peygamberlere saygıyı, kurtuluş yolunun bir gereği kabul ederiz. Peygamberler olmasaydı insanlık hidayet yolunu nasıl bulurdu? 
Nefsin ve şeytanın aldatmasına karşı insanlığı 
kim uyarırdı? Huzur ve barış için kim sabır, metanet ve itidal öncüsü olurdu? 

Peygamberler, Yüce Rahman'ın rahmet 
mektebinin birer öğretmenidir. Kalp gözümüzü onlar açtı, doğru yolu onlar gösterdi. Medeniyet adına insanlık, onlara çok şey borçludur. 
Peygamberler, insanları küfrün kara bataklığından, bir olan Allah'ın tevhit yoluna, bilgi ve 
inancın aydınlığına çağıran kutlu elçilerdir. Ви- 
gün gaflet, dalâlet, cehalet, fitne, kin ve intikam çıkmazında boğulan insanlığın, onlara her 
zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. 

Bütün peygamberler aynı ilâhi sözün elçileridir. Aynı kaynaktan fışkıran hayat pınarı, hikmet ışığı ve hidayet rehberidir. 

Onlar ilimle ameli, hayatla ahlâkı, hikmetle 
irfanı, bugünle yarını, dünya ile ahireti buluşturan ve barıştıran insanlık önderleridir. 

Onlar güzelle çirkini, faydalı ile zararlıyı, 
adaletle zulmü, ilimle cehaleti, samimiyetle 
gösterişi ayırt eden insanlık rehberleridir. 

Onlar, Yüce Yaratan'la ve çevreyle olan ilişkilerin, ahlâkın ve toplumsal hayatın temel ilkelerini ortaya koyan insanlık öncüleridir. 

Adem insanlığın atası, İdris ilâhi hikmetin 
babası; Nuh, zanaatın / tekniğin simgesi; İbrahim, akıl devriminin mimarı; Lut, ahlâk savunuсизи; Yakup, sabrın ve şefkatin sembolü; Yusuf, 


vefanın ve asaletin adı; Musa, hukukun, özgürlük mücedelesinin ve ahdin timsali; İsa, sevginin, rahmetin ve bağışlamanın adresi; Muhammed Mustafa (s.a.s.) ise aklın, ilmin, ahlâkın, 
sabır ve vefanın, güçlüyken müşfik olmanın, 
haklıyken özveride bulunmanın, haksızlığa karşı en gür sesin, aklın ve imanın önündeki en 
büyük engel olan batıl inanç, bilgisizlik ve kör 
inada karşı yüreğini ortaya koymanın adıdır... 


Biz peygamberler ana-baba bir kardeşler gibiyiz, diyen Allah Rasülü de bütün âlemlere 
rahmet olarak gönderildiği hâlde, veciz bir 
benzetmeyle kendisini, Âdem ile başlayan peygamberler binasının eksik kaları bir tuğlası olarak nitelendirmiştir. Yüce Rabbimiz, ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: 


“Biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. 
İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyüb'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da Zebur vermiştik.” (Nisa, 163) 

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed 
(5.а.5.), peygamberlik binasının ikmal taşıdır. 
Onun için Kur'an-ı Kerim kendisini “hâtemü'nnebiyyin”; o “Peygamberlerin sonuncusu” 
(Ahzap, 40) olarak nitelemiştir. Hazreti Реудатberle ve Kur'an-ı Kerim'le İslâm tamamlanmış 
ve en mükemmel hâlini almıştır. Allah'ın hoşnut ve razı olduğu din İslâm'dır. Sevgili Peygamberimiz, en yüksek ahlâkı tamamlamak 
üzere, nübüvvet mirasının son kemal halkası 
olarak gönderilmiştir. Bundan sonra insanlık, 
onun gösterdiği yoldan yürüyerek kurtuluşa 
erecektir. Milli şairimiz merhum Mehmet Âkif, 
duygularımıza şöyle tercüman oluyor: 

Dünya neye sahipse onun vergisidir hep; 

Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. 

Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet 

Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret, 


Müjdeler olsun Allah'ın kutlu elçilerini kendisine örnek alanlara ve onların yolundan gidenlere! 


DİYANET AYLIK DERGİ 
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Söyleşi: Mehmet Erdoğan 


Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Gi Dr. Mehmet Görmez: 


““İnsanlık 
kutsal değerlerle 
imtihan oluyor. , 





Müslümanlar olarak bizim 
ciddi bir öz eleştiri yapmamız 
gerekir. Acaba neden biz 
Peygamberimizi bu insanlara 
çok doğru bir şekilde 
anlatmadık, doğru bir şekilde 
tanıtmadık. Suç sadece 
bunların mı, olayı sadece 
cehaletle ve düşmanlıkla izah 
etmek mümkün mü? Acaba 
biz bütün dünyaya 
Peygamberimizi daha doğru 
tarıtsaydık bu olur muydu? 
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Sayın Hocam, bütün dünya Müslümanlarının yoğun tepkisini alan karikatür olayıyla ilgili gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

-Önce hiç kimsenin kutsal değerlerine hakaret edilmediği barış dolu 
bir dünya temenni ediyorum, Gerçekten birkaç haftadır insanlık tarihinde çok üzücü olaylar yaşanıyor. Çünkü insanı insan yapan, toplumları 
toplum yapan kutsal değerler vardır. İnsanlar, eğer o kutsal değerlerle 
kendilerini tanımlıyor, o kutsal değerlerle dünyadaki varlıklarını anlamlandırıyorlarsa onlara hakaret, insanların tamamına hakaret, insanların 
tamamını aşağılamak anlamına gelir. Bu sebeple bütün dünyada bu 
olay sadece peygamberlerini canından aziz bilen Müslümanları değil, 
aslında inanca saygı gösteren, insana saygı gösteren, insanı insan yapan 
değerlere saygı gösteren, dünyanın barışı, huzuru İçin endişe taşıyan 
sağduyulu bütün insanları üzmüştür. Belki İslâm dünyasında ve batıda 
ortaya çıkan tepkiler, karikatürlerin kendisinden çok o ülkelerin, toplumların, yöneticilerin hassasiyet zaafına yönelik olmuştur. Bu tepkileri anlamak için Müslümanların peygamber sevgisi ve bütün peygamberlere 
gösterdiği saygının derecesi ile batı toplumlarının gösterdiği hassasiyet 
zaafı arasındaki uçurumu görmek ve anlamak gerekir. Bu uçuruma rağmen bunun ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü olarak dile getirilmesi, 
üzüntüleri had safhaya çıkarmıştır. 

-Basin ve ifade özgürlüğü ile paralel olarak değerlendirilmesi soruna yeni bir boyut mu kattı? 


-Evet doğuda, batıda, nerede yaşarsa yaşasın herkes çok iyi bilir ki, 
insanlara sövmek, insanları aşağılamak, insanların inancına saygısızlık 
yapmak, insanların inancına hakaret etmek hiçbir zamanı ifade özgürlüğü içinde değerlendirilemez, bu evrensel bir ilkedir. Ancak karikatürler 
yayınlandıktan üç ay sonra herhangi bir yerden çok fazla bir tepki gelmeyince batılı aydınlar, bunları ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası 
olarak değerlendirmeye ve tartışmaya başladı. Sonra yöneticiler konuya 
dâhil oldu. Ardından akl-ı selim sahibi bazı insanlar, hem karikatürleri 
yayınlayan gazetelerin yöneticilerini, hem de söz konusu ülkenin yöneticilerini bu konuda bir tavır almaya, bir gönül almaya davet etti. Durup 
dururken Danimarka'nın Başbakanı bir basın toplantısı düzenledi ve bu 
ülke bir ifade özgürlüğü ülkesidir, dedi. Doğrusu bu basın toplantısı olayı daha da tırmandırdı, Danimarka'da bir araştırma enstitüsü, Orta Do- 


ğu araştırmaları üzerinde yoğunlaşan bir enstitü ne derece doğru bilmiyorum, ama çok ilginç 
bir açıklamada bulundu. Gazete 
yöneticilerinin kendilerine önceden bu karikatürleri gösterdiğini, 
bunları yayınladığımız zaman 
Müslümanların tepkisi nasi olur 
diye sorduğunu, onların da tepkinin çok büyük olacağını, sakın 
böyle bir şey yapmayın dediğini 
naklettiler. Eğer bu doğruysa, 
olayın özellikle plânlanmış bir 
şey olduğunu gösteriyor. Daha 
sonra karikatürler, Fransız ve Alman gazetelerinde yayınlanma- 
ya başladı. Anlaşılan batı dünyasi, bu karikatürler üzerinden lslàm dünyasını test etmeye, ifade 
özgürlüğü dersi vermeye yeltendi ve tepkileri ölçmeye çalıştı. 
-Bakalım İslâm dünyası ne kadar hoşgörülü mü demek istediler? 
-Evet, koca bir dünyayı imtihan etmeye başladılar. Fransa ve 
Almanya'dan sonra Hırvatistan'da bir gazete karikatürlerin 
tamamını yayınladı. Dolayısıyla 
olay bir kampanyaya dönüştü ve 
bütün dünyada âdeta insanlar 
tahrik edildi. Çünkü iki şeyin çok 
iyi bilinmediğini düşünüyorum. 
Öncelikle batıda neden İslâm'a 
yönelik eleştiriler Hz. Peygamberin şahsında odaklaşıyor, bu sorunun cevabını çok iyi bilmek lāzım. İlmi olarak araştırmak lâzım. 
İkincisi İslâm dünyasında Müslümanlar için peygamber inancı, 
peygamber saygısı, bütün peygamberlere saygı nasıl bir değer 
ifade ediyor, bu iki hususun çok 
iyi bilinmediğini düşünüyorum. 
-Batının kutsal anlayışıyla İs- 


làm dünyasının kutsal değerlere 


bakışı, hem anlam hem de kapsam açısından çok farklı. 

-Çünkü başka bir inancın kutsalına hakaret eden, onları aşağılayan, aslında kendi kutsalını da 
tanımıyor demektir. іпѕап kendi 
inancına ne kadar saygılıysa, 
başkasının inancına da o kadar 
saygılı olmak zorundadır. Özellikle Danimarka'nın 2001 yilinda 
da Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu 
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lêm ve onun peygamberini karalamak 


isteyenler sadece ken еке zarar verir. İslâm'a 
düşmanları değil de Müslümanlar zarar verebilir. 
Öyleyse davranışlarımızı İslâm'ın ruhuna ме 
Peygamberimizin örnekliğine göre gözden 
geçirmeliyiz 


tarafından uyarıldığını biliyoruz. 
Ancak Danimarka bildiğinden 
şaşmadı ve aynı yolda devam ettiğini göstermiş oldu. Sadece bu 
konuda değil, meselâ Diyanet İşleri Başkanlığı, Danimarka'daki 


Din Hizmetleri Müşavirliği vasitasıyla Danimarka hükümetine 
İslâm dininin de resmi bir din 
olarak tanınması için müracaat 
Danimarka'da Müslüman- 


etti. 





lar, ikinci büyük nüfusa sahip. 
Ancak Danimarka hükümeti ya- 
2111 olarak bizden İslâm dininin 
nasıl bir din olduğuna dair bir rapor istedi. Biz bunu da yadırgadık. 1400 yıllık bir din, bütün 
dünya dillerinde kütüphaneler 
oluşturacak kadar eserler yazılmış olan bir din hakkında, sanki 
yeni çikmiş bir dini akım, yeni bir 
dini mezhepmiş gibi bunu bize 
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Millet olarak 


peygamberlerin 
tamamına o kadar 
sevgi saygı 
göstermişiz ki, şöyle 
bir araştırma yapılsa, 
acaba Türkiye'de 
кас yüz bin Isa var, 
kaç yüz bin Musa 
Var, кас yuz Din 
İbrahim var: bir 
peygamberler 
gilesiviz. Adem, İdris 
Yusuf, Yunus, 5байһ 
butun bunlar 
peygamberlerin 
isimleri ve biz millet 
olarak Adem'den 
beri Hz. 
Peygambere kadar 
bütün 
peygamberlere 
SAYIMIZI 
çocuklarımıza 
onlann isimlerini 
vererek ortaya 
Koymuşuz. Millet 
olarak bizim bütür 
peygamberlere 
sevgimiz, saygımız 
oradadır 


В DİYANET AYLIK DERGİ MART 2006 


rapor edin dediler, Biz de istenileni yerine getirdik ve nasıl bir cevap gelecek diye sonucunu bekliyoruz. 


-Batida İslâm'a yönelik eleştiriler neden Hz. Peygamberin şahsında odaklanıyor? 

-Batıda İslâm'a yönelik eleştirilerin Sevgili Peygamberimizin 
şahsında odaklaşmasının bir geçmişi var. İlmi olarak bunun izah 
edilmesi gerekiyor. Yaklaşık iki yüz 
yıl batı dünyası, İslâm dini ile ilgili 
bilgileri kendilerinin yetiştirdiği 
oryantalistlerden aldı. Oryantalistlerin büyük bir kısmı İslâm dinini 
bir tevhit dini, bir tek Allah'a inanan bir din olmaktan çok, “Миhammedanizm” olarak adlandırdı. Yani гітпеп satır aralarında 
haşa Hz. Muhammed'e tapan bir 
topluluk olarak takdim etti. Bu 
yanlış bilgi maalesef hepsinde ön 
yargılar oluşturdu. Bu son derece 
önemli bir husustur. Bizim Müslümanlar olarak öncelikle bu yanlış 
bilgiyi izale etmemiz, böyle düşünenleri doğru bilgilendirmemiz 
gerekiyor. Bunun özellikle altını 
çizmek isterim. 


-Bütün dünyada tepkiler devam 
ediyor, Başkanlık olayları nasil değerlendiriyor? 

-Biz doğrusu olay patlak vermeye başlar başlamaz önce konuyu izlemeye aldık, serin kanlı bir 
şekilde takip ettik, önce karikatürleri temin ettik, onları tahlil ettik, 
onlar hakkında yapılan değerlendirmeleri, Бап kamuoyunda 
aleyhte ve lehte yazılanları takip 
etmeye çalıştık. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hem bu 
olayı kınayan, bunun ne kadar 
yanlış olduğunu ifade eden, hem 
de buna gösterilecek tepkilerin 
Sevgili Peygamberimizin bizlere 
miras olarak bıraktığı ahlâki ilkelerin başında yer alan onurlu, vakarli ve itidalli bir şekilde olması gerektiğini ifade eden basın açıklamamızı yaptık. Daha sonra biz bunu dünya dillerine tercüme ederek dünya kamuoyuyla paylaştık. 
Ayrıca doğuda batıda farklı dinlere mensup olan dini kurumların 
açıklamaları bize akmaya başladı, 








biz onları değerlendirdik. Onlarla 
yazışmaya, bu konuda harekete 
geçmeyen bazı dini kurumları da 
batıda bir hassasiyet oluşturmaya 
davet ettik. Doğrusu hem yurt 
içinde yaşayan diğer dini kurumlar ki, ben burada hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki dini 
kurumların liderlerine teşekkür 
ediyorum, anında tepkilerini gösterdiler. Bunun asla bir ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeуесейіпі ifade ettiler; bizim açıklamamızdan çok daha sert açıklamalar yapan, bunun bir küstahlık 
olduğunu ifade eden açıklamalar 
oldu, hatta Vatikan bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendirenlere 
isyan edelim diye bir tabir kullandı. Bizim tepkimiz çok farklı bir 
tepki, çünkü biz bütün реудатberlere iman ediyoruz. Hz. Миhammed'e ne kadar iman ediyor, 
ona ne kadar saygı gösteriyorsak; 
Hz. İsa'ya, Hz. Musa'ya, Hz. İbrahim'e, Hz. Adem'den Hz. Peygambere gelene kadar bütün 
peygamberlere iman etmek, onlara saygı göstermek, bizim іпапсіmızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrica millet olarak peygamberlerin 
tamamına о kadar sevgi saygi 
göstermişiz ki, şöyle bir araştırma 
yapılsa, acaba Türkiye'de kaç yüz 
bin İsa var, kaç yüz Біп Musa var, 
kaç yüz bin İbrahim var; bir peygamberler ailesiyiz. Âdem, İdris, 
Yusuf, Yunus, Salih bütün bunlar 
peygamberlerin isimleri ve biz 
millet olarak Âdem'den beri Hz. 
Peygambere kadar bütün peygamberlere saygımızı, çocuklarımıza onların isimlerini vererek ortaya koymuşuz. Millet olarak bizim bütün peygamberlere sevgimiz, saygımız ortadadır. Bu sebeple bütün camilerimizde Allah'ın kutlu elçilerine saygıyı anlattık. Bizim peygamberler arasında asla ayırım yapmadığımızı, bütün peygamberlere saygı göstermek zorunda olduğumuzu ifade 
ettik. 

-Tepkilerin üslübu konusunda 
ne diyorsunuz? 


-Biz Müslümanların böyle bir 
olaya tepkisi asla bir misilleme 


şeklinde olamaz. Onlar benim kutsal değerlerime 
hakaret etti, öyleyse ben de onların kutsal değerlerine hakaret edeyim, diye bir düşünce içinde olamayız. Kaldı ki bu, bütün dinlerin kutsallarına saygısızlığı marifet bilen bir düşüncenin ürünüdür ve 
Hristiyanliktan İslâm'a yöneltilmiş bir eleştiri değildir. Çünkü onların kutsal değerleri bizim de değerlerimizdir. Kur'an-ı Kerim'de Hz, Meryem'e tahsis 
edilen müstakil bir sure var. Hz Meryem'i yetiştiren 
aileye tahsis edilen Âl-i İmran suresi var. Kur'an-ı 
Kerim bize Hz. İsa'yı bütün yönleriyle anlatır ve 
onu bizim peygamberimiz olarak değerlendirir. 
Her akşam yatsı namazından sonra Kur'an-ı Keim'den bir ayet okuruz, bunu gelenek hâline getirmişiz. О ayet, Sevgili Peygamberimizin miraç 
hediyesi olarak insanlığa getirdiği bir ayettir. Ayet, 
“Biz peygamberler arasında ayrım yapmayız.” der, 
Peki tepki gösterilmeyecek mi? Elbette gösterilecek, Ancak tepkiler peygamber ahlâkına uygun olmalı, Bu son derece önemli ve anlamlıdır. Herkes 
nasıl tepki göstereceğini ancak onun hayatında 
bulur. Zor zamanlarında dahi onu taşlayanları elini açıp, “Allah'ım bunlar cahil insanlar, bunlar bilmiyorlar, bunları affet.” diyen bir peygamberin 
ümmetiyiz. Gerçekten bilhassa Mekke'nin fethinden sonra hayatı boyunca mesajını engellemek, 
kendisini ortadan kaldırmak için mücadele eden 
bütün düşmanlarını affeden bir peygamberdir о. 
Bu sebeple bütün halkımızı Peygamberimizin mücadelesini yeniden öğrenmeye davet ediyorum. 
Eğer Peygamberimizin mücadele yöntemini iyi öğrenirsek her konuda nasıl davranacağımızı, nasıl 
tepki göstereceğimizi de öğrenmiş oluruz. İslâm" 
ve onun peygamberini karalamak isteyenler sadece kendilerine zarar verir. İslâm'a düşmanları değil 
de Müslümanlar zarar verebilir. Öyleyse davranışlarımızı İslâm'ın ruhuna ve Peygamberimizin örnekliğine göre gözden geçirmeliyiz. Meselâ Trabzon'da bir din adamının mabette öldürülmüş olması, bizi son derece üzmüştür. Aynı olayı Hz. Peygamber'in hayatında arayacak olursak, kendisine 
yönelik taarruzlarda ve savaşlarda dahi arkadaşlarına şu emri veren bir peygamberdir: “Sakın kadinlara dokunmayın, sakın çocuklara el uzatmayın. 
Sakın mabetlerde ibadete çekilmiş din adamlarına 
dokunmayın ve el uzatmayın. Hayvanlara dokunmayın, ağaçlara zarar vermeyin.” Biz, bu emri veren bir peygamberin bağlılarıyız, ümmetiyiz, 
Onun için bilhassa bu tepkileri gösterirken, şiddet 
içeren davranışlarda bulunmak, başka insanların 
ölümüne sebep olmak, başkalarının elleriyle, kalemlerle çizdiği karikatürleri Müslümanların kendi 
davranışlarıyla çizmeye kalkışmaları anlamına gelir, 
bu da hem batıda hem doğuda son derece yanlış 
anlamalara yol açar, ön yargıları besler, 


-Buroda bir öz eleştiriye de ihtiyaç yok mu? 
-Evet Müslümanlar olarak bizim ciddi bir öz 
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Bu tepkileri anlamak için Müslümanların 
peygamber sevgisi ve bütün 

peygamberlere gösterdiği saygının 
derecesi ile batı toplumlarının gösterdiği 
hassasiyet zaafı arasındaki Uçurumu 


görmek ve anlamak gerekir. Bu uçuruma 


rağmen bunun ifade özgürlüğü, basın 
özgürlüğü olarak dile getirilmesi, 
üzüntüleri had safhaya çıkarmıştır 


eleştiri yapmamız gerekir. Ben şahsen karikatürleri 
ilk gördüğümde tabii ki peygambere İnanan, onu 
çok seven bir insan olarak önce hayıflandım. Acaba neden biz Peygamberimizi bu insanlara çok 
doğru bir şekilde anlatmadık, doğru bir şekilde tanıtmadık. Suç sadece bunların mi, olayı sadece cehaletle ve düşmanlıkla izah etmek mümkün mü? 
Acaba biz, bütün dünyaya Peygamberimizi daha 
doğru tanıtsaydık bu olur muydu? Aynı zamanda 
85 bin din görevlisi olan bir kurumun içinde, hasbelkader mesuliyet taşıyan bir insan olarak acaba 
bize düşen görevler neydi, bu görevleri yeterince 
yerine getirdik mi? Bunları önce kendime sordum. 
Inanan her Müslümanın bu soruları kendisine sorması İğzım. Tepkisini gösterirken aynı zamanda öz 
eleştiri yapması lâzım. Esasında bu olay, hem batı 
için hem İslâm dünyası için hem de bizim için bir 
imtihandır; yani insanlık kutsal değerlerle imtihan 
oluyor. 


-Bu gibi konularda medya yeterince hassas davranıyor mu? 


- İnsanlığın geleceğinde dinleri bir rekabet ortamına sokarak, bir yarışa sokarak, insanlar arasında din çatışmaları oluşturmak kadar tehlikeli bir 
şey yoktur. Bu konuda medyaya da önemli görevler düşüyor. Medya, dinlerin hakikatine ve değerlerine saygı göstermeyi prensip kabul etmesi gerekir, Bizim yurt içinde zaman zaman ifade ettiğimiz 
bir şey var. Keşke her medya organında aynı zamanda dini konularda işin ehli uzmanı danışmanlar 
bulundursa, Belki Danimarka'daki gazetede, eğer 
bütün dinleri bilen, dinlerin kutsal değerleri hakkinda bilgi sahibi olan, Müslümanların o tür konularda ne tür tepkiler göstereceğini bilen insanlar 
olsaydı ve yetkililere bilgi verseydi, böyle bir sorun 
doğmadan engellenebilirdi. Doğrusu bu sorun sâdece yurt dışında değil, ülkemizde de söz konusu, 
22 İlâhiyat Fakültemiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, buralarda yetiştirdiği çok değerli ilim adamlarımız var, ancak din söz konusu olunca piyasada 
dolaşan belli başlı isimler var, Yurt içinde ve yurt 
dışında medyanın din konusunu ciddiye alması 
gerekiyor. Çünkü olaylar gösteriyor ki, din daha 
çok konuşulacak. 

Sayın Hocam, teşekkür ediyorum. 


-Ben teşekkür ederim, 
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Doç. Dr. Halil Altuntaş 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 





Basılı ya da 8 д at 
elekironik, kitap | 


kitaptır. Hepsinin 
bize vereceği 
şeyler var. Yeter ki 
uzak olmayalım 
kitaplardan ve 
aramiz soğuk 
olmasın. 





ЛО DHIASET күйік DERGİ MART 2009 











Allah'ın “kerem” 
sifati O'nun sonsuz cömertliğinin 
ifadesi. Bu sonsuz cömertlik bizim pratik hayatimiza sonsuz nimetler şeklinde 
yansıyor. Nedir 
bu nimetler? 
Başta еее ра 
olmak üzere, sdylamayacak 
çeşitlilikte gidalar, çocuklarımız, 
barındığımız yuvalarımız... Önür 
müzde sonunu 
getiremeyeceğimiz bir liste var, 








Bir hayat kitabı olarak ele alinan Kur'an, okunup algilandiğı ve uygulandığında bu yaklaşım, soluk almak kadar, su içmek kadar tabii-bir olgu olarak kendini kabul ettirir. Artık başta Kur'an olmak üzere, hayati hayat yapacak bülün bilgl kaynaklar/kitaplar 
Müslümanın “ev ödevi”dir, 





Пе tutup gözle gördüğümüzü önceleme eğilimimiz, bu liste- 
ye yapacağımız eklemeleri hep aynı vadinin ürünlerinden, 
gündelik maddi hayatımızı kolaylaştıran değerler arasından 
seçtirecek. Oysa Yüce Yaratıcı, kerem sıfatını en üstün derecede sergilediği bambaşka bir alana, zihin faaliyetleri alanına dikkatleri çekiyor: “Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı 
öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.” (Alak, 3 - 5) 

Allah'ın yazma ve okuma öğretmesinin, bilmediğini öğretmesinin; 
tıpkı akletme özelliğinde olduğu gibi, insanı bu yeteneklerle donatması anlamına geldiği açıktır. 


Insan bilme ve akletme yeteneği ile düşünce üretiyor. Ürettiği düşüncenin yaygınlaşması ve kalıcı olması için onu kaydetme ihtiyacındadır. -Çünkü, “Hafıza-ı beşer nisyan ile maluldür.”- Bu ihtiyaç, yazı yazma yeteneğinin pratiğe dönüştürülmesi ile giderildi. Yazılanların derli 
toplu, sistemli ve kolay “elde edilebilir” olması gerekiyordu, Kitap işte 
bu ihtiyaçlar dizisinin bir ürünü olarak ortaya çıktı ve insanların öğrenme, bilgilenme ve eğitim sürecindeki temel araç oldu. 

Mağara duvarlarındaki resimler, yazılar; arkeolojinin bize sunduğu 
yazılı tabletler, Nil vadisinin ürünleri papirüsler ve en nihayet kağıt, insanlığını kitap nimeti uğrunda kat ettiği uzun yolun kilometre taşları 
gibi. 





Kur'an'ın vahiy sürecinde kayda geçirildiği farklı yazı malzemeleri- 
nin, Hz. Peygamber'in vefatından sonra kitap haline getirilip (Mushaf) 
çoğaltılmasının sağladığı hızlı ve göz alıcı gelişmeler “kitap” olgusunun taşıdığı dinamizmi açıkça ortaya koymaktadır. 

Kur'an dilinde “Kitab'ın “yazmak” (ketb) kökünden gelmesi, düşüncenin kitaplaşarak kalıcı hale gelmesi sürecinde yazma eyleminin 
temel yapıyı oluşturduğuna işaret eder. Bu tespit, “Son Mukaddes Kitab'ın sunduğu dünya görüşüne ışık tutması açısından önemlidir. 


Kur'an, “kitap” olgusunu -hiçbir kutsal kitapta olmadığı kadargündeme getirir ve kendisinin de bir kitap olduğu gerçeğini ısrarla vurgular: “Ви, kendisinde şüphe olmayan kitaptır.” (Bakara, 2) “Bu Kur'an, 
ayetlerini iyice düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (sad, 29) 

Vahyin yeryüzüne son tecellisi adına inen ilk ayetin ilk kelimesinin 
“oku” oluşu, Kur'an'ın hayatlarına yön verdiği Müslümanların önüne 
bir “kitaplı hayat” projesi koyacağının açık göstergesi olmaktaydı. 
Okunacak şeyin öncelikle Kur'an olduğu bir gerçek ise de, hitabın genel oluşu, okuma yelpazesine sınırsız bir açılım sağlamaktadır. Zaten 
bir hayat kitabı olarak ele alinan Kur'an, okunup algılandığı ve uygulandığında bu yaklaşım, soluk almak kadar, su içmek kadar tabii bir olgu olarak kendini kabul ettirir. Artık başta Kur'an olmak üzere, hayatı 
hayat yapacak bütün bilgi kaynakları/kitaplar Müslümanın “ev ödevi” dir. 
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Bizzat “Kur'an” kelimesinin 


“okumak” anlamında olduğunu 
ve son mukaddes kitabın, kelimeyi, “okunan kitap” anlamına 
gelmek üzere kendisine özel ad 
olarak seçtiğini burada hatırlamak özel bir anlam ifade edecektir. 


Yüz yıl kadar kısa bir zaman 
sürecinde -getirdiği bütün diğer 
iyileşme ve gelişmelerle birliktebağlılarını “sahra"nın kısıtlı ve 
bağlayıcı şartlarından alıp; bir 
kitap, bir bilgi ve bilim medeniyetinin mimarı konumuna getiren etken, bu son semavi kitap 
yani Kur'an-ı Kerim oldu. Müslümanlar, hayatın her alanını kitaplaştırma yönelişini tutku halinde yaşadılar. Bu noktada 
“hikmeti yitik mal'ları ilan ettiler, Düşüncenin önünü açacak, 
ufkunu genişletecek kaynak nerede ise onun talibi oldular. Abbasiler döneminin “tercüme faaliyetleri” eski Yunan düşüncesi- 
nin yeniden hayat bulmasını 
sağladı. Bunun ne anlama geldiği herkesçe bilinen bir şeydir. 
Rönesansa ve çağdaş medeniyeti harekete geçiren diğer etkenlere işaret ediyorum. 

Kitap yazmak, okumak, 
okutmak Müslümanlar için bir 
yaşama biçimi idi artık. Bir kitap 
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Kalabalıklar içinde yalnız 
yaşamaktır kitapsız hayat. Bize 
her an kollarını açan bir dostlar 
topluluğundan habersiz yaşarız. 


uğruna ülkeler arası yolculuğu 
göze alan insanlar Müslümanlardı. Çünkü Kur'an okulunda 
“Nün, And olsun kaleme ve yazdıklarına” (Kalem, 1) diye edilen 
yeminin anlamı çok iyi belletiliyordu. Harlin, kalemin, yazının 
böylesine yüceltildiği bir dünya 
görüşü, sahiplerini de elbette 
yüceltecekti. Bağdat'ın dünyaca 
ünlü kütüphanesi böyle doğdu; 
binlerce cilt el yazması eser böyle bir araya geldi. Matbaa makinelerini utandıracak beyin törpüsü, el emeği göz nuru bir yapı çıktı ortaya. İnsandaki para 
biriktirme hırsının kitap biriktirme tutkusuna dönüştüğü bir hilafet merkezi. Bu şevk buhur buhur bütün İslâm dünyasını sardı. 
Bağdat'taki bu “kitap saltanatı" 
Hülagü'nun Dicle'yi haftalarca 
mürekkep renginde akıttığı о 
zamana kadar sürdü. Sonra bir 
tökezlenme, bir içe dönüş ve sonun başlangıcı. 

Gerçekten, sonun başlangıcı 
her zaman yeni bir dirilişin de 
tohumu olmuştur. O tohum daha toprağa düşmedi demek ki. 
Yoksa tarih tekerrür eder ve 
Bağdat Milli Kütüphanesi yeniden yakılıp yıkılır, talan edilir 
miydi? (yıl 2003) Hülâgü'nun 
elinden kurtulabiler 4412 parça 
erken dönem el yazması eser, 
bu sefer Dicle'nin sularında değil, bombalar altında “can verdi.” 

İslâm dünyası neden geri 
kaldı? Binlerce defa soruları bu 
sorunun cevabı tek: Kitaptan 
uzaklaşma. Burada “kitab” 
mutlak anlamda kullanıyorum. 
Bunun dışında verilebilecek bütün cevaplar, bir şekilde bu cevabın açılımı olacaktır. 

Büyük Kitab'ın ruhunu yitirdik. 


“Gidemediğin yurt köşesi senin değildir." Okumadığın, okusan da yararlanmadığın kitap 
nasıl senin olur? Kitaplar raflaпп, ticari vitrinlerin değil, düşünce dünyasının süsü olmalıdır. Nice renkli, yaldızlı mushaflar basılıyor; göze hitab eden, 
ancak buluşacağı gönül ve yaşaузап mahrum, bu sebeple de 
mahzun mushaflar. Oysa 
“Mushaf” tan (maddi yapı) 
“Kur'an'a, (okumak, anlamak 
ve yaşamak) geçiştir, Kitab'ımızın varlık sebebi. 

Akif'in feryadı ile; “İbret olmaz bize her gün okuruz ezber 
de / Yoksa bir ibret aranmaz mi 
bu ayetlerde / Lafzı muhkem 
anlaşıları yalnız Kur'an'ın / Çünkü kaydında değil hiç kimse mànanin.”  (Safahât, Diyanet, 1990, 5. 
141) İşte bu kayıtsızlık bize “kitab"ı unutturdu. “Kitapsız” bir 
toplum olduk. Kütüphaneleriтігіп okuma salonları araştırmacıların değil, “dershaneye” 
giden gençlerin mekânı. Nice 
zamandır okumaya kayıtsızız. 
Mecbur kaldığımızda “göz gezdirmek” ile yetiniyoruz. Bu tutum da bizi kapı kapı gezdiriyor. 
Bilim nerede, teknoloji nerede, 
edebiyat, sanat nerede, kim hazırlamış; satın alalim, taklit edelim diye. 

O halde, Bağdat'a dönelim: 

Bu şehrin talihi mi таКй5, 
yoksa biz Müslümünlar mı aksi 
yoldayız? 

“Oku kitabını! Bu gün hesap 
sorucu olarak sana nefsin yeter” 
(İsrâ, 14) denileceği gün eli boş 
kalmamanın yolu kitaplı bir hayattan geçiyor. Biliyoruz ki eller 
bu dünya doluyor. Kitapla, kütüphane ile barışmak, “eli kitaplı” bir topluma dönüşmek her 
iki dünyamız adina, kurtuluş геçetesi niteliğinde bir atılım olacaktır. “Oku kitabını!” emrini 
öncelikle dünya şartları için algılamak Kitabımız'ın ruhuna daha 


Kitap sadece bize bilgileri aktaran 
bir “araç” değil. Hacmi ile, kâğıdı 
Пе, basıldığı yer ve matbaa ile, cildi 


uygun değil mi? 

Kalabalıklar içinde yalnız yaşamaktır kitapsız hayat. “Bize 
her arı kollarını açan bir dostlar 
topluluğundan habersiz yaşarız. 
İçlerinde hükümdarlar da vardır, 
devlet adamları da, Günlerce şikâyet etmeden iltifatlarımızı 
beklerler, Ağız açmalarına izin 
vermeyiz. Gerçekte seçme hürriyetimizin sınırsız olduğu tek 
dünya kitaplar dünyası”, diyor 
Ruskin, “Susam Ve Zambaklar 
“ında, Kapağı açılan her kitap, 
okuyucusuna sonsuz dünyaların 
kapılarını açar. Kitapların “rüya” 
âlemine dalınmadıkça, gerçek 
dünya hep sisler altında, perdeler gerisinde kalır. Bu bakımdan 
“Reel olan tabiat değil, kitaplarda görülen rüyadır” (Cemil Meriç, 
Bu Ülke, İletişim, İst, 1998. s. 111) sëzünün hakkını teslim etmemiz 
gerekiyor. 

Kitap konusunun başka bir 
yönü de “kitap” kavramının kazandığı yeni boyut. Acaba “kitap 
tozu yutmak” tarihe mi karişiyor? “Elektronik ortam kitapla- 
"dan söz ediyorum. Bu harika 
gelişmenin kütüphaneleri devre 
dışı birakacağından bile söz ediiyor. Kütüphane dolusu kitabı 
parmak kadar bir “cihaz” yardimı ile cebinizde taşıyabiliyor, dilediğiniz anda bunları “diz-üstü”ne indirebiliyorsunuz. Bilgiye 
ulaşmak için “Çin'e gitmek” gerekmiyor, artık dünya ayağımız- 
da. Kavuştuğumuz bu “nimet” 
bizim kitaba karşı “soğukluğumuzu” giderebilecek mi, emin 
değilim. Zira temel meselemiz 
bilgiye ulaşma güçlüğünden çok 
kitaba “ünsiyetsizlik”, kitapla barışık olmamak. Merak etme, 
araştırma, soru üretme, çözüm 
arama “yeteneği” olmadığı yerde kolaylaştırıcı imkânların “atalete” yardımcı olabileceğini söylemek dayanaksız bir düşünce 
sayılmamalı. 


Пе kısaca görselliği ile de kitaptır. 


Teknoloji bir kütüphaneyi 
avucumun içine koyabiliyor, 
ama içime sindiremiyor. Niçin? 
Her şeyden önce elimizde evirip 
çeviremediğimiz bilgi kaynağına 
hakim ve sahip olma duygusunu 
geliştirmekte zorlanıyoruz. Bilgiyi adeta elle tutulur gözle görülür kılan bir yanı vardır kitabın. 
Onunla fiziki temasa geçilir geçilmez, daha kapağı açılmadan, 
okunmaya başlamadan bile söylediği çok şeyler olur. Dahası, 
elektronik ortamda bilgiyi size 
sunan kaynağın kalıcılığı пегеdeyse yok. Hizmeti veren kimse 
“benden bu kadar” dediği anda, 
bilginizin dayanağı da yoktur artik. Bu bakımdan bilgisayar kitaplarına minnettarlığımız hep 
sürecek, ama basılı kitap da raflara çıkmaya devam edecek. 


Elektronik ortamın sunduğu 
imkanlar kitap kavramına farklı 
bir bakış açısı getirdi, bu doğru. 
Ancak, söylendiği gibi kitap ve 
kütüphane devre dışı kalacak 
mı? Artık “Kitap tozu” silme imkânımız olmayacak mı? Kitap 
kurtlarının soyu tükenecek, kitap 
fareleri kemirecek kitap bulamaуасаК mı? Açıkçası ben böyle düşünmüyorum. Kitap sadece bize 
bilgileri aktaran bir “araç” değil. 
Hacmi ile, kâğıdı ile, basıldığı yer 
ve matbaa ile, cildi ile kısaca görselliği ile, hacmi ile de kitaptır. 
Kitabını sunduğu bilgilerin algılanmasında kitabın görselliğinin, 
dokunulabilirliğinin payının пе 
olduğu ciddi bir araştırma Копиsu olabilir. “Elektronik ortam kitapları” bütün çekiciliğine rağmen insam “saramıyor.” Anlatılması гог bir soğukluk oluyor “ekran” ile okuyucu arasında. En 
azından bu benim için böyle. 

Peki, illâ kitap tozu yutmak 
zorunda mıyız? Tabii ki böyle bir 





şart yok. Burada sadece bir mecazi anlatımını söz konusu olduğu açık. Ama, ne kadar bakımlı 
da olsa, kitabın kendine has bir 
kokusu vardır ve “bağımlılık” yapan bir kokudur bu. Bir de kitaplar çok münistirler, Yırtsanız, hor 
kullansanız yine sizinledirler, küsüp gitmezler. İşporta tezgâhın- 
da boyunları büküktür, ama isyan etmezler, şikâyet etmezler, 
sızlanmazlar. Hep hizmete hazırdırlar. Elinizi uzattığınız anda bü- 
Шп kırgınlıkları gider. Solgun 
yüzleri güler. 

Bilgisayar cihazı ise derinden 
derine çıkardığı sesle yorgun dimağınızı çileden çıkarıyor. Hele 
bir kenarına ufacık bir “halel” 
gelsin, anında gözünü kapayıp 
sırtırı dönüyor. Ата yine de, bilgisayar kitaplarının sunduğu 
rengarenk güllerin yanında dikenlerini görmeye kalkışmak kadirbilmezlik olur. 

Basılı ya da elektronik, kitap 
kitaptır. Hepsinin bize vereceği 
şeyler var. Yeter ki uzak olmayaım kitaplardan ve aramız soğuk 
olmasın. 
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üce Allah, diğer varlıklara oranla insanı daha değerli kılmış ve еп güzel bir biçimde yaratmıştır. Ayrıca 

onu akıl, ruh, muhakeme, öğrenme, öğretme ve Коnuşma gibi güzel kabiliyetlerle de donatmıştır. İşte 

bu özelliğinden dolayı Kur'an-ı Ke- 

| | _ „ .,. Tim'dedeifade edildiği gibi; gök, yer 

Kitabın okunduğu yerde, gürültü, ve dağların bile sorumluluğunu yükdedikodu, şiddet, kavga ve КІПСІ lenmekten çekindikleri emaneti о 
davranışlar olmaz. Çünkü kitaplar; üstlenmiştir. Bu durumda insan, Alokuyucularına daha çok okuma, lah'ın halifesi olarak yeryüzünde badüşünme, değerlendirme ve aydınlanma şarıya ulaşmak için bir imtihanla karfırsatını verir. Onların bilgi, görgü, kültür ve ş karşıya bırakılmıştır. Onun emane- 


ufuklarının gelişmesine katkıda bulunur. 8 koruması için bu sınavı kazanması 
| arzu edilmekle birlikte, kaybetmesi 


de ihtimal dahilindedir. Çünkü insa- 
nin bu iyi duygularının yanında istek, hırs, makam, menfaat, şehvet, kıskançlık ve nankörlük gibi olumsuz zaafları da 
vardır. Ancak Cenab-ı Hakk'ın rızası ve muradı, insanın başarıya ulaşmasından yanadır. Bu nedenle hem onun hidayetine katkıda bulunmak hem de iman, doğruluk ve istikrar 
çizgisi üzerinde kalmasını sağlamak amacıyla her topluma 
bir peygamber göndermiştir. Nitekim bu husus İsra suresinin 16. ayetinde şöyle ifade edilmiştir: “Biz, bir peygamber 
göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.” Böylece 
her topluma bir peygamber gönderme uygulaması; Allah'ını 
Resülü ve peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed 
{s.a.s.)'in gelişine kadar devam etmiştir. Çünkü Hz. Миhammed (s.a.5.) bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiş 
olup (Enbiya, 107) artık ondan sonra herhangi bir peygamber 
gelmeyecektir. (Ahzab, 40) Ayrıca bu peygamberlere; insanların mutlulukları için ihtiyaç duyulan bilgileri içeren kitaplar 
gönderilmiştir. Böylece değişik tarihlerde gönderilen Peygamberlerin getirdikleri ortak inanç ve değerler arasındaki 
çizginin sürekliliği sağlanmıştır. 

Gerçekten her topluma peygamber gönderilmesi, Allah'ın kullarına bir lütfu ve rahmetidir. İnsanların nefisleri ve 
ruhları ancak bu sayede ilâhi marifetle olgunlaşmış ve уагаtılış kabiliyetleri ölçüsünde güzel ahlâkla süslenmiştir. Görüldüğü gibi peygamberler Allah ile kul arasında elçilik görevini yapmışlardır. İnsan olmaları 
hasebiyle onlar da belli bir süre 
için yaşamış, görevlerini yerine 
getirmiş ve sonunda vefat et- 


mişlerdir. Eğer onlar tebliğde 
bulundukları ümmetlerine bir 
kitap birakmamış olsalardı, vetatlarından sonra getirdikleri ilāї mesajları tehlikeye düşebilirdi. Belki de bu durumda bazı 
insanlar için onların nübüvvet 
ve risaletini inkâr etmek daha 
da kolay olabilirdi. Oysa ki peygamberler; kendilerine Allah tarafından verilen ilâhi kitaplar sayesinde, Allah'ın emir ve yasaklarını kavimlerine anlatma imkâmim bulmuşlardır. Böylece kitap; insanlık âlemi için ortak bir 
kaynak ve hazine olmuştur. Zaten inançların, dinlerin, ilimlerin, medeniyetlerin ve kültürlerin asıl kaynağı da kitaplara dayanmaktadır. Bu makalemizde; 
peygamberlere vahiy olunan kitaplardan söz etmeyeceğiz. Sadece okuyucularımızın dikkatini 
bu noktaya çekmek için, kitabın 
ilâhi boyutunu hatırlatmayı уаrarlı gördük, Çünkü kitap, 505- 
yal hayatımızın bir parçasıdır. 
Onu değerlerimizden uzak ve 
bağımsız tutmak mümkün değildir. Esasen kitap, defter, kaби, kalem ve mürekkep kültürümüzün temel unsurlarıdır. Bunlara daima saygı ve sevgi gösterilmiştir. Geriye dönüp baktığımız zaman; kitapların yazımı, 
basımı, ciltlenmesi, korunması 
ve okunmasıyla ilgili anlatımlar 
ve hatıralar bize heyecan vermektedir. Asıl amacımız günümüz insanının ihtiyaç listesinde 
yer alan ev, otomobil, buzdolabı, halı, televizyon, elbise vb. 
eşyanın arasında kitapların yerini irdelemek ve bir değerlendirme yapmaktır. Akli selim doğrultusunda bir karşılaştırma yapıldığında; bu alandaki artılar 
ve eksiler kendiliğinden ortaya 
çıkacaktır. Ayrıca buna paralel 


olarak okumaya ve yazmaya ауnlan zaman da önem arz etmektedir, 

Gerçekten kitap ve kütüphane sahibi olmak önemlidir, Ancak daha önemli ve güzel olanı, 
bu kitapları okumaktır. Hatta 
gerektiğinde yeniden yazmak 
ve yorumlarda bulunmaktır. Aslında bu husus; tarih, din, 
inanç, kültür ve medeniyetimizin bize getirdiği büyük bir mirastır. Yüce Allah insana, her 
şeyden önce okumayı emretmiş, nasıl yaratıldığına dikkatini 
çekmiş, bilmediğini öğretmiş ve 
daha da önemlisi kalemle yazmayı anlatmıştır. Diğer bazı 
ayetlerde de ilim mensupları 
övülmüş ve örnek gösterilmişlerdir: 

“...llimde yüksek рауеуе erişenler ise: O'na inandık; hepsi 
Rabbimiz tarafındandır; derler. 
(Bu inceliği) ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar.” {Al-i İmгап, 7) 

“Bir de, kendilerine ilim меrilenler, onun (Kur'an'ın) hakikaten Rabbin tarafından gelmiş 
bir gerçek olduğunu bilsinler de 
ona inansınlar, bu sayede kalpleri huzur ve tatmine kavuşsun. 
Şüphesiz ki Allah, iman edenleri, kesinlikle dosdoğru bir yola 
yöneltir.” (Нас, 54) 

“Kulları içinden ancak 
alimler, Allah'tan (gereğince) 
korkar, Şüphesiz Allah, daima 
üstündür, çok bağışlayandır." 
(Fatır, 28) 

“(Resülüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 
Doğrusu ancak akıl sahipleri 
bunlari hakkıyla düşünür.” (Zümer, 9) 

Görüldüğü gibi ilim; yüksek 
derecelere ulaşmaya, inançlı ve 
akıllıca düşünmeye katkı sağlamaktadır. Kendilerini ilme уеrenler; Allah'a ve O'ndan gelen 
gerçeğe inandıklarındarı dolayı 
gönülleri huzur ve sükunete ermiştir. Dolayısıyla Allah bu tür 
insanları hayra, başarıya, iyiliğe 





ve mutluluğa yöneltmektedir. 
Çünkü insanlardan Allah'ın 
emirlerine karşı gereği gibi hassas davrananlar ancak âlimlerdir. Bu yüzden bilenlerle bilmeyenler hiçbir zaman aynı değildir. Akıl ve vicdan sahibi olanlar 
bunu daha iyi düşünür ve değerlendirir. Evet bu alandaki 
ayetleri ve verilen örnekleri çoğaltmak mümkündür. Fakat 
konunun dağılmaması ісіп bu 
kadarıyla yetinmekte yarar vardir. Ancak yeri gelmişken her 
türlü bilgisizliği ve cehaleti kınayarı şu ayetlerin meallerini de 
hatırlatmadan geçmek doğru 
değildir: 

“Yoksa onlar (İslâm öncesi) 
cahiliye idaresini mi arıyorlar? 
İyi anlayan bir topluma göre, 
hükümranlığı Allah'tan daha 
güzel kim vardır?” (Maide, 50) 

“(Resülüml!) Sen af yolunu 
tut, iyiliği emret ve cahillerden 
yüz çevir.” (A'raf, 199) 

“...0 halde sakın cahillerden 
olmal” (En'am, 35) 

Kur'an; cahiliye dönemindeki olumsuzlukları kaldırmış, гагап olmayan davranışların da 
kısmen veya tamamen kalmasında sakınca görmemiştir. Ancak geçersiz ve faydası olmaуап âdetlere geri dönüşü veya 
onlara imrenmeyi kesin olarak 
yasaklamıştır. İyiliğin emredilmesi ve cahillerden yüz çevrilmesi istenmiştir. Böylece ilimle 
cehaletin asla birbiriyle bağdaşmayacağı vurgularımıştır. 

simdi tekrar asıl konumuza 
dönelim. Basit bir öz eleştiri ile 
kendi kendimize bazı sorular 50- 
raim. Günlük hayatımızda kitaplara olan yakınlığımızı ve 
mesafemizi gözden geçirelim: 
Bütçemizin ne kadarını onlara 
ayırabiliyoruz? Günlük ve haftalik mesaimizden kaç saat okumaya ayırabiliyoruz? Ayda kaç 
kitap veya kaç sayfa okuyoruz? 
Okuduğumuz bölümlerle ilgili 
ortaya konulan yorum, değerlendirme ve sonuçlar var mıdır? 
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Okuduklarımızın ve öğrendiklerimizin davranışlarımıza olumlu 
katkıları nelerdir? Diğer bir ifade ile ilim ve amel ilişkilerimizde 
bir denge ve istikrar sağlanmış 
mıdır? Kütüphanemizde mesleğimize yönelik kaç cilt kitap 
var? Bunlardan kaç tanesini bir 
kez veya tekrar okuduk? Kitapların bize; en iyi dost, arkadaş 
ve komşular olduğunu biliyor 
muyuz ? 

Bu sorulara gönül huzuru ve 
başarıyla cevap vermemiz kolay 
değildir. Dünyada; bilgi ve iletişim teknolojisiyle ilgili önemli 
gelişmeler yaşanmaktadır. Artık 
bir çok kitap, belge, plân ve 
projeye bilgisayar ortamında 
ulaşılmaktadır. Ne yazık ki bu 
yeniliklerin altında çoğu zaman 
başkalarının imzası bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile bazı 
önemli gelişmelerin patenti bize 
ait değildir. Kitapların yazımı, 
okunması ve birikimi hususunda da övünecek noktada değiliz. Bugün Doğu ve Batı insanı 
arasında; Кітіп daha çok kitap 
okuduğu hususunda bir karşılaştırma yapılsa, olumlu cevabın 
batılılardan yana olacağı kesindir. Gerçekten Вай insanı piknikte, durakta, metroda, trer- 
de, otobüste ve uçakta bile kitap, dergi ve gazete okumaktadır, Böylece önemli bir zaman 
dilimini değerlendirmektedir. 
Fransa'da görev yaptığım sırada 
karşılaştığım önemli bir olayı 
burada anlatmak istiyorum. Genelde pazar günleri taşradan 
Paris'e gelirken, otuz-kırk kilometre kala trafik yoğunluğu yaşanır. Araçlar çok yavaş seyretmektedir. Bir pazar günü Strazburg'dan Paris'e dönüyordum. 
Her zamanki gibi araçlar yavaş 
ilerliyordu. Etrafıma baktım. 
Yan şeritteki aracı kullanan bir 
bayan kitabını direksiyonun simidi üzerine açmış ve okuyordu. Her defasında birkaç metre 
ilerliyor tekrar dönüp kitabına 
kaldığı yerden devam ediyordu. 
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Kitap okumayı seven biri olarak 
bu durumu kıskandığımı belirtmek istiyorum. Belki buna münferit bir olay denebilir. Ancak 
benzer olaylarını yaygın olduğu 
da bir gerçektir. Konuyu dengelemek için Misir, Kahire'de bir 
kütüphanede gördüğüm şu 
olayı da hatırlatmakta yarar vardır. Kütüphanede çalıştığım bir 
sirada kucağında çocuğu olan 
bir bayan içeri girdi. Bir çalışma 
masasının yanına oturdu. Маза- 
nın bir bölümüne bebeğini koydu, diğer tarafına da kütüphaneden aldığı kitapları sererek 
ödevini yapmaya başladı. Gördüğüm bu azim, gayret ve Каrarlılıktan dolayı da heyecan 
duyduğumu ifade etmek isterim. 

Bu örnekleri vererek kendimiz için karamsar bir tablo çizmek niyetinde değiliz. Şayet 
bugün kitaba ve okumaya karşı 
bir ilgisizlik varsa bu, elbette 
milletimizin genel, sürekli ve ortak bir kaderi değildir. Bunu geçici bir olumsuzluk olarak değerlendirmek daha doğru olabilir. Nitekim İslâm dünyası; dokuzuncu ve оп üçüncü yüz yıllari arasında kitap, kütüphane, telif, tercüme ve cilt bakımından 
hareketli bir dönem yaşamıştır. 
Sadece devlet ve bilim adamları 
değil, halkın tamamı kitaplara 
ve okumaya karşı büyük ilgi 
duymuştur. Evlerde, işyerlerin- 
de, mektep ve medreselerde on 
binlerce eserin yer aldığı kütüphaneler veya kitap pazarları kurulmuştur. Her yıl en önemli bir 
mali kaynak kitaplar için ayrılıyordu. Bağdat'ta bulunan “МІzamiye Medresesi Kütüphanesi"ne yil içinde çıkan yeni kitap 
ve yazmaları temin ісіп ek ödenek olarak bir buçuk milyon altin frank tutarında tahsisat ayrilmıştır. Diğer yandan kitaplara 
karşı duyuları bu aşırı ilgiden 
dolayı yüz binlerce insan, geçimini уе ekmeğini bu sektörde 
çalışarak kazanıyordu. 


Günümüzde bu mesafeyi 
kapatmak için kamu görevlilerine, özel sektörde çalışanlara, sivil kuruluşlara, özellikle öğretmen ve din görevlilerine önemli sorumluluk düşmektedir. 
Çünkü fert ve toplum açısından 
zaman kavramı çok önemlidir. 
Gelecekte başarılı olmamız, bugünü iyi değerlendirmemize 
bağlıdır. Bu nedenle kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı sosyal 
hayatın her kademesinde geliştirilmelidir. Öğrenciler ve geniş 
halk tabakaları, hedef kitlenin 
başında yer almalıdır. Bilim, 
meslek ve alanlarında uzman 
olanlar; daha çok sorumluluk almak zorundadırlar. Görsel yayınlar ve iletişim araçları; kitap 
okuma sürecini olumsuz etkileyecek şekilde kullanılmamalıdır. 
Tersine bu yayınlar sayesinde kitap edinme, okuma ve ondan 
yararlanma teknikleri geliştirilmelidir. Kamu kurumları başta 
olmak üzere, okul, cami, iş yeri 
ve köy odalarında kitaplıklar 
oluşturularak halkını ilgisine sunulmalıdır. Yolculuk anında yanımıza kitap almayı ihmal etmemeliyiz. Dost, arkadaş ve komşularımızı ziyarete giderken hediye olarak kitap almayı tercih 
edelim. Düğün, sünnet ve mevlitlerde kitap dağıtılabilse пе kadar güzel olur. Unutmayalım ki 
kitabin okunduğu yerde, gürültü, dedikodu, şiddet, kavga ve 
kırıcı davranışlar olmaz. Çünkü 
kitaplar; okuyucularına daha 
çok okuma, düşünme, değerlendirme ve aydınlanma fırsatını 
verir. Onların bilgi, görgü, kültür ve ufuklarının gelişmesine 
katkıda bulunur. Daha da 
önemlisi hayatın kitaplarla bütünleştirilmesi durumunda, cehalet ve izleri yok olacaktır. Artık 
okunacak her kitapla bilime, 
kültüre, medeniyete, insanlığın 
barış ve huzuruna katkı sağlanmış olacaktır. 








Bilgi 


Bir kitap okuyan kişi; 
“her şeyi biliyorum” 
sanırmış. 

İki kitap okuyan kisi ise; 
“bilmediğim şeyler var” 
dermiş, 

Üç kitap okuyan kisi ise; 
“hiçbir şey 
bilmiyormuşum" 
dermiş, 


ег şey harfleri bir araya getirmeyle başladı. Kendi başlarına anlamı olmayan o 

sesler, bir araya geldiklerinde ne güzel 
de anlattılar her şeyi. Sevincimizi, sıkıntımızı, 
inancımızı, kültürümüzü, merhabayı.., Yani hayatn ta kendisini anlattılar, anlatmaya devam ediyorlar. қ 

Okur yazar olmadan da kendimizi anlatabiliriz 
ama bir yerde eksiklik var, Hani tamamlarımamış 
bir pazıl gibi. Okuma ve yazma yoksa resim tamamlanamıyor bizim için. 

Bir programıma altmış yaş ve üstü okuma yazma öğrenmiş kadınları davet etmiştim. Okur yazar olduktan sonra hayatınızda ne değişti diye 
sorduğumda, ortak cevap sanki yeniden doğduk 
olmuştu. “Artık komşum olmadan, gideceğim 


hastanenin otobüsüne binebiliyorum. Askerdeki 
oğluma mektup yazıyor, ondan gelen mektubu 
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her zaman 
üzerinizde olsun 
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okuyabiliyor yazar olmak, ayakta durmaktır” demişlerdi. 

Bugün halâ birçok kiz çocuğunun okula gönderilmediğini, hatta nüfus cüzdanlarının bile olmadığını, bunları çözmek için yürütülen kampanyalardan takip ediyoruz. Kardelenin mücadelesi- 
ne benzetiyorum onların yaşamlarını. Bütün zorlu kış şartlarına rağmen üzerindeki kar ve buz kitlesini delmeyi başarıp, açan çok güzel bir çiçektir 
kardelen, Bütün zor şartlara rağmen okumayı seven ve özleyen kiz çocuklarımız cehaleti kıracaklar, tıpkı kardelenler gibi yardımlarımızla. 

Bilgi, cehaleti yok edecek en iyi yöntemdir. 
Okur yazar olmayan bir insanı yanlışa inandırmak 
çok daha kolay. Kadınların da oküması, araştırmasi ve sorgulaması gerekiyor. Çocuğunun ateşi 
çıktığında ilik duş aldinması gerekirken, üşür üstünü ört diyenlere bu yöntemle havale geçirir di- 


ОТАУ Т AYLIK DERGİ MART 20% 17 











Шек 


Her şey harfleri bir 
araya getirmeyle 
başladı. Kendi 
başlarına anlamı 
olmayan o sesler, 
bir araya 
geldiklerinde ne 
güzel de anlattılar 
her şeyl Sevincimizi, 
sıkıntımızı, 
INANCIMIZI, 
kültürümüzü, 
merhabayı... Yani 
hayatın ta kendisini 
anlattılar, 
anlatmaya devam 
ediyorlar. 
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yebilmek, toprağa yatıralım diyenlere tetanos olur cevabını 
verebilmek, hayatını daha iyi 
kurabilmek, Yaratıcısını daha 
iyi bilmek, daha pek çok şey 
için okuması gerek, 

Uzmanlar 0-6 yaşın çok 
önemli olduğunu vurguluyorlar. Biz anne baba olarak bilgimizle, görgümüzle çocuklarımıza örnek oluyoruz. Onların 
bilgili ve ilgili çocuklar olmalarını istiyorsak ilk adres biziz. 
Evde kitap окипиуогѕа, çocuk 
kitap okuyor, televizyon seyrediliyorsa çocuk televizyon seyrediyor. Onlar kişilik özellikleri 
farklı olsalar da, bizler gibi 
davranıyorlar. 

Çocuklarımıza yaşlarına ve 
gelişim özelliklerine uygun kitaplar almalıyız. O kitabını 
okuyamasa bile kucağına alıp 
gezdirmeli. Bu benim kitabım 
demelidir. Sonra da bizlere 
okutmalıdır. 

Çocuklar gördükleri her уеni olaya karşı merak duyarlar, 
o bunların kişilik özelliğidir. O 
nedenle kitaplara da merak 
duyarlar. “Benim çocuğum kitap okumuyor"un arkasında 
öncelikle kendimiz varız, 

Ebeveynlerin, ilkokula kadar başta kitap alma ve okumayla giden bu düzeni, çocuğun okula yazılmasıyla değişiveriyor. Çocuklarımızdan iyi 
notlar almasını, o yaşlarda kaгіуег plâmlaması yapmasını 
bekliyor hale geliyoruz. Eğitim 
sisteminin ezberci ve not almaya yönelik olması da сосиğu -ders kitabı dışında- kitaptan koparıyor. 

Öğretmen olan arkadaşlarımız, gençlerin okuma alışkanlığıyla ilgili trajikomik olaylar yaşadıklarını anlatıyorlar. Okumaları gereken kitap listeleri 
verdiklerinde, öğrenciler; 
hangileri sınavda çıkacak onları okuyalım diyorlar ya da roman özetlerinin yazıldığı kitaplar elden ele dolaştırıyorlar. 
Gelecek kaygısından dolayı çocuklar ilkokuldan itibaren test 


kitapları dışında neredeyse kitap okumaz hale geldiler, Kitap okumayan, ders kitaplarını 
ezberleyerek yetişen gençler 
yorum yapma ve sorunları 
çözme konusunda çok başarılı 
olmalarını beklemek mümkün 
olmasa gerek. 

Karşılaştıkları küçücük bir 
sorun onlar için aşılması zor bir 
probleme dönüşüyor. Oysa ki 
kitaplarda koskoca bir hayat 
var, Merak ettiğimizi öğrenme, yaşanmışlıklardan ders alma, hayal gücümüzü geliştirme, çözüm önerileri bulma, 
kelime hafızamızın geliştirme- 
51... Bu liste uzar gider. 

Neyse ki çocuklarımız bu 
eğitim yılından itibaren araştırmaya ve sorgulamaya yönelik 
bir eğitim sistemiyle eğitilecekler. Fakat yeni sistem karşısında anne babalar şaşkın ve korkuyorlar. Çocuklarının ders çalışmadıklarını oyun oynadıklaпп! söylüyorlar. Oysaki beyin 
gördüğü her şeyi kaydediyor 
ve unutmuyor, 

Öğrenmenin yaşı ve zamani уок. Kitap okuyup da ne 
faydasını göreceğim diyenler 
hiç de az değil. Bilgiyi alma ve 
öğrenme zorlu bir yol. Bu yola 
çıkacak cesareti olmayanların 
savunma mekanizmaları geliştirmeleri çok normal, 

Bir kitap okuyan kişi; “her 
şeyi biliyorum” sanırmış. 

İki kitap okuyan kişi ise; 
“bilmediğim şeyler var” dermis, 

Üç kitap okuyan kisi ise; 
“hiçbir şey bilmiyormuşum” 
dermiş. 

Üçüncü grup da; olanların 
çoğalması hem bizim bakış 
açımızı, hem de toplumumuzun ve dünyanın bakış açısını 
geliştirecek. İnternet ve diğer 
iletişim araçlarıyla dünya küçük bir köy olma yolunda. Bir 
tuş kadar yakınız bilgilere. Bu 
kadar gelişmeye karşı durmaтїп пе bize пе de dünyaya bir 
faydası var. Bilgi havuzunun 
ışığı üzerinizde olsun, 





kitap 


ur'an, mutlak ve nispi varlıklar âleminin kitabı... Bu 

sonsuz тапа kuşatıcılığı içinde ona “Kitabü'l Kåinat” diyoruz. Adlandırma son derece isabetlidir. 
Çünkü, kitap “toplanmak, bir araya getirip dikmek, bağlamak, yazmak” anlamlarını içeren Ketebe kökünden türemiş 
bir kelimedir. Kitap, “yazılarak bir araya getirilen bilgilerle, 
bunların yazıldığı malzemeyi” ifade etmektedir. 

Masiva, (Allah'tan gayrı her şey) Allah'ın mutlak ve külli 
ilmi ile eksiksiz, muhteşem mükemmel bir âhenk, estetik ve 
nizam içinde yaratılıp, bir araya getirilmiş enfes bir kitap 
güzelliğinde tefekkür, his, akıl ve gönül iklimimizi süslemektedir. 

Tasavvur, tefekkür ve hayal açımızı biraz genişletmeye 
başlayınca görürüz ki: Mâsiva; olmak ve ölmek kapakları 
arasında yazılmış, yaratılmış, yaşatılan bir ilâhi kitaptır ki, о 
kitabı okumak için mutlaka, Kur'an'ı okumak, anlamaya саlışmak ve onunla dost olmamız gerekir. 

İnsan, ezel ve ebed sırrını taşıyan, fâni (sorumlu), fakat 
“maâsiva”nın içinde, “maâsivâ”yı tefekkür, tecessüs, tâlim ve 
terbiye yetenekleriyle, “möâsivâ"yı seyredebilen, “Kitâbü! 
Kâinat”"ı okuyabilen, varlığında “mâsivâ”nın bir özetini toplamış bulunan, bunun için kendisine “zübde-i âlem”, “zübde-i kâinat” (âlemlerin, kâinatların özü, özeti, en seçkin parçası) denilen emsalsiz varlık... İnsan, dünya ve sonrasını yaşayan biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir kitap... 

İslâmi litaratürde kitap; “Kur'an-ı Kerim, vahiy, belge, iki 
kapak arasında toplanmış bilgi...” olarak tarif edilir. Kitap 
denince biz hep, hayal, hafıza ve bilgimizde mevcut olan 
bir kitabı tasavvur ederiz, 

İlimler, mâsivanın analiz edilmesi ihtiyacından doğan ve 
Allah'ını, kullarına bahşettiği müstesnâ imkân ve fırsatlardır. 
İnsanoğlunun, ilimlerin ışıklı ikliminden süzülerek, insan-ı 
kâmil derecesine yükselme yolculuğunda rehberi, hakiki 
dostu ise Kitap'tır. 

Tek ve hatasız olan ilâhi kitap hiç şüphesiz Kur'an'dır. 

Yaratılışındaki ilâhi estetik açısından kitap insandır.. 

Sonsuz mükemmeliyet açısından kâinat bir kitaptır. 

“Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak! (orada) hiçbir 
çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözü (nü) tekrar çe- 


larla 


dost olmak 
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Kitaplarla dost 
olabilmek için, 
“dostluk” kavramının 
bütün derinlik ve 
özelliklerini, eksiksiz ve 
devamlı uygulamamız 
gerekir. Bilhassa, 
gerçek ve samimi bir 
"dost"a, yemek, içmek, 
uyumak kadar muhtaç 
olduğumuzu bilip, 
kitapları da, rühumuzun 
yücelmesi için elzem bir 
mânevi gıda kabul 
etmeliyiz, 





DİYANET AYLIK DERGİ MART 2006 9g 


Шісіноғм 





Kitapları 
kütüphanede 
hapsetmeden, 
sadece zaman 
zaman tozları 
alınan birer vitrin 
dolgu 
malzemesi 
yapmadan, 
evde okuma 
geleneği 
oluşturulabilirsek 
samimi kitap 
dostu oluruz. 
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vir. О göz (aradığı kusuru Bulaтауір) yorgun ve eli boş olarak 
ona döner; artık âciz kalmıştır.” 
(Mülk, 3-4) ayet-i kerimesiyle insanın dikkatine sunular bir kitap. 

Kitaplarla dost olabilmek 
ісіп; 

Kendimizle dost olmalıyız. 
Kendi varlığımıza, kişiliğimize 
saygı duyuyorsak, varlığımızın 
her ânını, kitaptan aldığımız ilhamlarla (o taçlandırmalıyız... 
Unutmayalım ki, bütün kitaplar 
tek ve hatasız olan kitabin anlaşılması, kavranması için okunur. 

Yunus Emre'mizin; 

“İlim, ilim bilmektir. 

İlim, kendin bilmektir. 

Sen, kendini bilmezsen, 

Bu nice okumaktır.” 

Dizeleri okumanın mânâsını 
ne güzel ifade eder. 

Kitaplarla dost olabilmek 
için, “dostluk” kavramının bütün derinlik ve özelliklerini, eksiksiz ve devamlı uygulamamız 
gerekir. Bilhassa, gerçek ve samimi bir “dost'a, yemek, içmek, uyumak kadar muhtaç olduğumuzu bilip, kitapları da, 
rühumuzun yücelmesi için elzem bir mânevi gıda kabul etmeliyiz. 

Nasıl ki vasıflı, kaliteli, dürüst, ahlâk ve istikamet sahibi 
“dost” arıyorsak, kitaplar konusunda da çok titiz bir seçici olmak zorundayız. 

Kitapları kütüphanede hapsetmeden, sadece zaman zaman tozları alınan birer vitrin 
dolgu malzemesi yapmadan, 
evde okuma geleneği oluşturulabilirsek samimi kitap dostu 
oluruz. Bu evlerde, ilim ve kültür 
hazinesi kitaplar çuvallara, karton kutalara doldurulur “заһа?- 
lar"a satılma bahtsızlığına uğramazlar, 

Kitaplar; içinde deryalar, 
deryalar dibinde inciler, merfikir, kanaat, bilgi, görgü, hayat 
rehberleridir. Kitaplarla dost 
olan, hayatla dost olur ve ömrünü dolu dolu yaşar. Dünya son- 


rası ebedi hayatı da kitapların 
şekillendirip, yücelteceği bir tür 
“cennet mutluluğu” içinde devam eder, 

Kitaplar, gerçek arkadaşlardır. Okursak, sayfaları bir bilgi 
pınarı gibi, ruhumuzun susuzluğunu giderir. Ama gelirimizden 
bir bölümünü ekmeğe, suya 
ayırdığımız gibi, (ama mutlaka 
ihtiyaç duyarak) kitaplara tahsis 
ederek, kitaplar bu maddi fedâkârlığımıza karşılık öylesine derin ve güzel manevi ufuklar 
açarlar ki, tadına doyum olmaz. 

Kitaplar, muhteşem medeniyetlerin, ilmi keşiflerin, felsefi 
(hikemij tefekkürün temel taşlaridir. 

Günümüzdeki görünümü İle 
kitaplar; maddi, refah seviyesi 
yüksek, okuma-yazma oranı 
yüzde yüzlere yakın olan sinai 
ve teknolojik gelişmesi üst sınırlarda, “sosyal devlet” sorumluluğu içinde, hukuki ve demokratik bilinçle takviyeli, istikrarlı 
toplumlarda sosyal, kültürel ve 
psikolojik bir ihtiyaç halinde 
okunmaktadır. Yine günümüzde zulmün, vahşetin, utancın 
olduğu yerlerde “okumak” erdeminin yaşatılamadığını görürüz. 

Kitapla dostluk geliştirmek 
için kitap sevgisi minik yüreklere 
ana kucağında kazandırılmaya 
başlanmalıdır, İlerleyen zamanlarda okul-aile-öğretmen уе 
medya işbirliği ile çocuklarımızın kitap sevgisini dostluğa dönüştüren gelenekler oluşturulmalı, eskinin bu alanlardaki başarıları ihya edilmelidir. 

Kur'an'da; “Yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku! İnsana bilmediğini öğreten... Rabbin en 
büyük kerem sâhibidir.” (alak, 1- 
3-6) 

Ayetlerindeki çağrı, zamanlar ve mekânlar üstü geçerliliği 
olan bir çağrıdır. Bu çağrıyı ісіmizde duyduğumuzda kitap ile 
samimi dostluklar kurarız. Меdenilik, kitaplarla dost olan insanların vasfıdır. 


aklaşık 40 yıl önce... 
Köyümde ilkokulu 
bitirdikten sonra, 
: başka bir şehirde 
oturan amcamın himayesi ile 
İmam-Hatip Okulu'nda okumaya başlamıştım. Orada başka akrabamız da vardı, Zeliha nine 
onlardan biriydi. Babamın amcasının eşi olan Zeliha nine yatalak 
bir hasta idi. Bütün gününü yatağında Kur'an okuyarak, tesbihat 
yaparak geçiriyordu. Namazlarını da oturarak kılıyordu. Ayrıca 
kitap okuyordu. “Kitap okuyordu" derken öyle onlarca kitabı 
vardı da, birini bitirip diğerine başlıyordu şeklinde anlaşılmamali. Elinin altında harekeli Osmanlıca ile yazılmış, topu topu üç beş 
kitap bulunuyordu; bitirdikçe onları yeni baştan okumaya başlıyordu. Öyle ki, sırtları renkli ipliklerle sağlamca dikilmiş ve musamba ile kaplarımış olmalarına rağmen kitaplar elde dolaşa dolasa bir hayli yıpranmıştı. 

Zeliha nine, anne ve babasından ayrı düşerek çok uzaklardan 
bu şehre yeni gelmiş bir çocuk olarak beni en az kendi torunlaп kadar seviyordu. Özellikle okumak için bu şehre gelmiş olmam, onu son derece mutlu ediyordu. 

Aradan geçen şu kadar zamandan sonra geriye dönüp baktığımda, o yıllara ait zihnimde iz birakan hatıraların başında, pek 
de uzun sayılmayacak bir süre yanına gidip geldiğim Zeliha niпепїп ağlayarak kitap okuyuşları geliyor, o manzarayı oluşturan 
kareler öylesine zihnime kazılmış ki... 

Zeliha nine, evlerine hemen her uğrayışımda, kitap okuyacak bir muhatap bulmanın mutluluğu içinde ve sevecen bir 
edayla, “gel hele Hakkı'nın oğlu, bak sene neler okuyacağım...” 
diyerek yanına çağırıyordu. Eline aldığı kitabı işaret ederek “Bu 
çok muteber bir kitaptır” diyordu. Dinlemeye istekli olup olmadığıma aldırmadan gözlüklerini takıyor ve kitabından okumaya 
başlıyordu. 

Zeliha ninenin okuduğu kitapların adları ne idi, bunu kendisine sormamıştım; daha doğrusu böyle bir tecessüste bulunacak, soruşturacak yaşta değildim. Kitaplarda ne anlatılıyordu, 
onları da şimdi pek hatırlamıyorum. Ancak Zeliha ninenin bir 
Yusuf kıssası okuması vardı ki, onu unutamam: Hem büyük bir 
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heyecanla okuyor, hem de için için ağlıyordu. Оуle içtenlikle okuyordu ki, kitapta anlatılanları sanki 
yeniden yaşıyordu. “Kardeşleri Yusuf'u kuyuya attlar” dediğinde ağlama son haddine varıyordu. Bu 
arada “Ağlar Yakup ağlar Yusufum deyu” ilâhisini 
okuyordu. Yanılmıyorsam aslı mensur olan kitaplaп da o, belli bir makamla okuyordu. İlginçtir ki, bu 
ağlayış, hüzünlü veya sevinçli olsun kıssanın her 
sahnesinin okunmasında aynen devam ediyordu. 
İhanet içindeki kardeşlerin akşamleyin babalarına 
varıp “Yusuf'u kurt yedi” dediklerini okuyor ağlıyordu, oradan geçen bir kervan tarafından Yusuf'un kuyudan çıkarılışını okuyor ağlıyordu. Hapse düşüşünü, hapisten kurtuluşunu, hükümdarın 
sarayına yerleşmesini, vezirliğini ve nihayet babası 
“gözü yaşlı Yakub”"la buluşmasını anlatıyor yine 
ağlıyordu. Bir taraftan da gözlüğünün altından 
yazmasının ucuyla gözyaşlarını siliyordu. 

(Burada bir istidratta bulunmama izin veriniz. 
Öteden beri kendi kendime şunu sormuşumdur: 
Acaba İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Musa, Süleyman, Eyyub, Yunus, İsa... peygamberlerin hayatını, kaç Yahudi ve Hıristiyan, Müslüman Zeliha піnenin içtenliği ve göz yaşı dökerek okur? Bu sorunun cevabi, en azından benim için meçhul; ancak, 
Zeliha nine gibi milyonlarca Müslüman Türk'ün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.) 

Zeliha ninenin kitaplarına ve okuduklarına ilgi 
duymuş muydum? Doğrusu pek emin değilim. Zira, çocuk anlayışıma göre ben okulda okuyordum. 
Okulda okuduğum ders kitaplarının ise, bu kitaplarla fazla bir benzerliği yoktu. Dolayısıyla boş gözlerle, biraz da kadıncağıza acıyarak onu izlediğimi 
hatırlıyorum. 


Zeliha ninenin okuduğu kitapların aslında yüzyıllar boyunca Müslüman Türk halkınca okunduğunu, içeriklerini bugün beğensek de beğenmesek de 
halkın dini kültürünün oluşmasında bu kitapların 
önemli bir yere sahip olduğunu, geniş bir coğrafyada halkın dini duygu ve düşüncesini bu tür eserlerin şekillendirdiğini, bu türden eserlerin önemli 
bir kısmının içeriğinin bireysel okumalar ісіп değil 
de bir mecliste bir topluluğa okunmak üzere kurgulandığını, Zeliha ninenin kitap okumak için bir 
muhatap arayışının bundan kaynaklandığını ve bu 
tür eserlerin Cumhuriyet'e, hatta günümüze kadar 
okunduğunu öğrenmem ісіп aradan epey zaman 
geçmesi gerekecekti, 

Geleneksel kültürümüzde okuma toplantıları ve okunan kitaplar 

Farklı uygulamalarla geçmişten günümüze kadar sürdürülen ve bir kişinin bir kitabı okuması ve 
çevresindeki insanların da onu dinlemesi temeline 
dayanan okuma toplantıları, Türk toplumunun 
önemli kültürel geleneklerindendir. Bu tür bir kitap 
okuma eyleminin gerçekleşmesi, kuşkusuz bir topluluk olmayı, bir “meclis” oluşturmayı ve buna 
bağlı olarak birtakım kuralların oluşmasını da zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla okuma toplantıları, aynı 
zamanda kültürümüzde önemli bir sosyolojik olgudur. (Kültürümüzdeki okuma toplantılarına ilişkin akademik bir çalışma ісіп bkz. Zehra Öztürk, Eğitim Tarihimizde 
Okuma Toplantılarının Yeri ve Okunan Kitaplar”, Değerler 
Eğitimi Dergisi, 1 (4), 131-155) 

Geleneksel okuma toplantıları, gelişigüzel insanların bir araya gelmesiyle oluşmuş toplantılar 
değildir; belli bir disiplin içinde, belli zaman ve mekânlarda belli kurallar dahilinde gerçekleştirilmiştir. 


Geniş kitlelere dini öğreten vasıtalardan biri olarak kitaplar 


Dinin olduğu yerde, keyfiyeti nasıl olursa olsun, onun 
eğitim ve öğretiminin de olmasi kaçınılmazdır. Bu nedenle, fertlerin dinden gelen değer 
yargılarını öğrenmelerine ve 
bunları kendilerini izleyen kuşaklara aktarmalarına imkân 
sağlanması, inanç уе vicdan 
özgürlüğünün bir gereği olarak kabul edilmiştir. Dinin vazettiği inanç sisteminin, dünya 
görüşünün birey ve topluma 
ulaştırıp bu yolla dinden bek- 


lenen olumlu etkilerin ortaya 


çıkması da, ancak onun geniş 
kitlelerce fark edilmiş, öğrenilmiş, eğitiminin yapılmış olmasıyla mümkün olabilir. 
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Birey ve toplumların din 
hakkında bilgilenmeleri, dinin 
pratiklerini yapabilme becerisini kazanmaları çok farklı zaman ve ortamlarda, farklı araçlarla olabilmektedir. Nitekim, 
İslâm'ın eğitim konusunda огtaya koyduğu “umümilik” ve 
“süreklilik” prensipleri Müslüman toplumlar için yaygın din 
eğitimi etkinliklerini öne çıkarmıştır. Yaygın din eğitimini, 
halka dini bilgi veren, hayatı 
yorumlama becerisini kazandı- 


ran, ortak dini ve milli değerleri aşılayan, dinin kardeşlik, fe- 


dakârlık, , hoşgörü gibi meziyet- 


lerini kazandıran, dini ibadetle- 


rin usulüne uygun yerine geti- 


“önemli bir. işlev. yeri 
“tartışılmaz. bir gerçek T; 


rilmesine yardımcı olan bir eğitim (Mehmet Bulut, “Niçin Yaygın 
Din Eğitimi?”, Diyanet Aylık Dergi, 
Haziran 1996, s. 44) şeklinde ta- 


nımlarsak, dini içerikli. kitapların bu eğitim türünün | en 


önemli vasıtalarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Genel anlamda kitap, уауgın din eğitiminin еп başta gelen vasıtalarındanı biridir. Tarihimizdeki geleneksel halk kitaplarının ve bunların, düzen- 


lenen periyodik top lantilarda 


insanlara okunmasının halkı 
din konusunda  eğitmede. 






Toplantılarda bir kişi belirli kitaptan yüksek sesle okumakta, diğerleri dinlemektedir. Bu tür okumalara genel olarak “kıraat” denilmektedir. 

Tarihi süreç içerisinde okuma toplantıları сатіlerde, hükümdar saraylarında, konaklarda, âlimlerin evlerinde, kıraathanelerde, evlerde ve aile içinde düzenlenebilmiştir. 

Geleneksel kültürümüzdeki okuma toplantılarının tamamı dini amaçlı değildir kuşkusuz. Bu tür 
toplantılarda destan, hikâye, masal, şiir gibi edebi 
eserle de okunup dinlenmiştir. Ancak burada biz 
daha çok dini içerikli okuma toplantıları üzerinde 
durmak istiyoruz. 

Cami Dersleri; Osmanlı döneminde, camiler- 
de verilen vaaz ve hutbelerden başka, bazı cami ve 
mescitlerde belli bir kitap takip edilerek dersler yapılmış ve buna “cami dersleri” denmiştir. Bu dersler, ramazanın dışında bütün aylarda sürdürülebi!- 
miştir, Dersler yüksekçe bir minber üzerine konan 
bir rahleden “takrir” şeklinde verilmiştir. Bu dersi 
verenlere “dersiâm” denilmekteydi. Daha çok, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf konuları işlenirdi. (Recep 
Akakuş, “Sorular-Cevaplar”, Diyanet Gazetesi, Sayı: 329 
(Temmuz 1986), 7) 

Bir kitap okuma etkinliği olarak cami dersleri ve 
bu derslerde okunan kitaplar, ortalama halkın kendi aralarında düzenlediği okuma toplantıları ve buralarda okunan kitaplardan farklılık arz eder. 

Huzur Dersleri: Osmanlılarda padişah 111. Mustafa döneminden İtibaren (1759) padişah huzurunda yapıla gelmiş tefsir dersleridir. Bu gelenek 
1923 yılına kadar sürdürülmüştür. Huzur dersleri 
bir protokol dahilinde ramazan aylarında en az 8 
kez yapılmıştır.-Ayetler padişah huzurunda münazaralı olarak takrir ve tefsir olunmuştur. Ders sirasında muhataplar ап!аїапа (mukarrir) soru sorabilmektedirler (Erol Özbilgen, “Huzur Dersleri”, Osmanlı 
Ansiklopedisi, ІУ/116-117). Huzur derslerinden ayrı 
olarak yine padişah huzurunda başka tefsir dersleri de yapılabilmiştir. 

Halk Kitapları: Geleneksel okuma toplarıtılarında okunan halk kitaplarının bir kısmının dini içerikli olduğunu yukarıda belirtmiştik. Dini amaçlı 
okuma toplantılarında daha çok ilmihal, Hz. Peygamber'in hayatını konu edinen eserler (siyer), 
peygamber kıssaları ve ahlâk konularını içeren kitaplar, gazavatnameler okunmuştur, Mızraklı İlmihal; İbn Hişam'ın Siyeri, Muhammediye, Envâru"!- 
Aşıkin; Delâilü"-Hayrat Şerhi Kara Davud, Molla 
Cami, Müzekki'r-Nufüs, Tarikat-ı Muhammediye 
gibi eserler bu kapsamdadır. 

Mevlevi dergâhlarında okunup şerh edilen 
Mesnevi, mevlid cemiyetlerinde okunan Süleyman 
Çelebi'nin Mevlid (Vesiletü'n-Necat) adlı eseri ve 
bunların okunması için düzenlenen toplantılar genel okuma toplantılarından biraz farklılık gösterir. 

Toplantılarda okunan kitaplardan bir kısmı, pe- 





| I GÜNDEM | | 


ытын ытыра ІНІ! kirii 


жи ттер 1 ug, 


Eere iTi ii анық 
{ 


' 
+ TT Рет 
PARIETE 


Kaynak materyal olarak, insanlanmızın zihnine ve gönlüne birlikte hitabeden, onu tatmin eden, ihtiyaçlarını karşılayan kitapların hazırlanıp 
eline verilmesi önemli bir ihtiyaçtır 


riyodik bir okumayı sağlayabilmek ісіп, her toplantıda (meclis) biri okunmak üzere bölümlere ayrılmıştır; başka bir ifade ile özellikle bu tür toplantılarda okunmak üzere dizayn edilmiştir. Her bir bölüm bir toplantıda okunup bitirilmektedir. 

Meclislerde okunan kitaplar sade bir dil ile, halkın kolayca anlayabileceği bir üslupla yazılmıştır. 

Burada okuma meclislerinde okunan söz konusu kitaplardan sadece bir kısmına, bir iki cümle ile 
değinmek istiyorum; ancak öncelikle ve altını çizerek belirtmem gerekir ki, tarihimizde geleneksel 
okuma toplantılarında okunan kitapların içerikleri- 
nin sıhhat yönüyle değerlendirilmesi, bu makale- 
nin konusuna girmemektedir. 

Bustânü'l-Arifin: Ebu'l-Leys es-Semerkandi'nin 
(б. 373/983) ibadet, zühd ve ahlâkla ilgili eseridir. 
Vaaz ve nasihat üslubuyla yazılmıştır. Aynı müellifin Tenbihü'l-Gafilin adlı eseri de ayni mahiyettedir. Her iki kitap da Türkçe'ye çevrilerek okunmuştur, 

Kabusnâme; Keykavus b. İskender b, Kabus'a 
(б. 1065) ait bir nasihat kitabıdır. Insan davranışlarına ait çeşitli problemler; arkadaşlık ve sevgi ilkeleri, evlilik ve aile, eğitim ve meslekler ele alınmıştır. Osmanlı Padişahı il. Murat'ın emriyle Мегсіmek Ahmed tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. 
Eserde ele alinan konular hikâyelerle süslenmiştir. 
Bu hikâyeler esere ilgiyi artırmış ve onu bir halk kitabı hüviyetine büründürmüştür. 

Muhammediye: Yazıcıoğlu Mehmed Bican 
(5. 1451) tarafından kolayca anlaşılabilecek bir dille yazılmış, Hz. Peygamber'i anlatan, Peygamber 
sevgisini gönüllere yerleştirmeye çalışan, geniş 
halk kitlelerine dini kültür kazandıran bir eserdir. 
İçeriğinin çok çeşitli ve ilgi çekici konulardan oluşması, 15. yüzyıldan günümüze kadar çok geniş bir 
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Yüzlerce yıl önce yazılmış kitapları 
bugün düzenleyeceğimiz okuma 
toplantılarında okutamayacağımıza göre, konunun bu yönüne 
önemle eğilmeliyiz 


coğrafyada rağbet edilerek okunmasını sonuçlandırmış ve bu özellikleri ile halkın dini duyguların 
beslemiştir. 

Envâru'l-Âşıkin: Adı geçen müellifin “Meğaribü'z-Zeman” adlı Arapça eserinin, müellifin kardeşi Ahmed Bican tarafından Türkçe'ye yapılan serbest bir tercümesidir. Başka bir ifade ile Muhammediye'nin nesir halidir. Тірін Muhammediye gibi 
Türk dünyasında ilgi görmüş, günümüze kadar 
okunmuş bir halk kitabıdır. 

Marifetname: Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın (ë. 
1780) eseridir. Yüzyıllardan beri okunan hacimli 
bir kitaptır. Yer yer şiirlerle süslenen eser, son dönem Osman toplumunun düşünce yapısını etkileyen eserlerden biri olmuştur. Eserin son kısımları 
bir âdâb-ı muaşeret mahiyetindedir (Belirtilen kitaplar hakkında bkz. Mehmet Bulut, “Osmanlı Devletinde Dini 
Teşkilatlanma ve Yaygın Din Eğitimi", Diyanet İlmi Dergi, с. 
35, sayı: 2 (Nisan-Haziran 1999, ss. 113-115). 

Sonuç yerine 

Okuma toplantıları önemli bir tarihi tecrübemizdir. Yüzyıllar boyu düzenlenen bu toplantıların 
ve bu toplantılarda okunan kitapların, Türk insanının zihniyet dünyasının oluşmasında, Anadolu іпşanının ortak bir paydada buluşmasında, toplumda birlik beraberlik, dayanışma, görüşüp buluşma 
hasletlerinin oluşmasında büyük rol oynadığını 
söyleyebiliriz. 

Geleneksel değerlerimizi, kültürel zenginliklerimizi değersiz, hakir görmemeli; onları zamanı geçmiş basit şeyler olarak değerlendirmemeliyiz. Bilâkis, çağdaş insanın ihtiyaçlarına onların yeni versiyonlarını sunabilmeyiz. Geleneksel değerlerimizin 
ruhuna nüfuz etmeden insanımızı tanımak, geleceğe yönelik farklı bakış açıları oluşturmak пе kadar sağlıklı olabilir? Mevlid'i, Muhammediye'yi, 
Yunus Emre Divanı'nı, Mızraklı İlmihal'i, Veysel Karani'yi, Müzekki'n-Nüfus'u, Nefahatü'-Üns'ü, Ahmed Yesevi'yi... biraz da bu noktadan değerlendirmek gerekir, 

Günümüzde, toplumun geneline yönelik sürdürülen yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında 
bir vasıta olarak okuma toplantılarından faydalanabilir miyiz? Çağdaş bir dizaynla bu toplantılara 
canlılık kazandırabilir miyiz? Böyle bir konuyu gündemimize taşımakta yarar görüyorum. 

İçerdikleri dini bilgilerin sahihlik yönü itibariyle 
geleneksel halk kitapları tartışma konusu olsa da, 
bu kitapların pratik dini kültür verme işlevini yerine getirdiği, bireyler arasında ortak bir anlayış sahibi kıldığı kuşkusuzdur. 
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Sayılan kitaplar ve benzerleri Osmanlı Türk toplumunun zihniyetini etkileyen kitaplardır. Yazıldıkları dönemlerin anlayışını aksettiren eserlerdir. Bizim için örneklik teşkil edecek yönü de bu özellikleridir. 

Çağımızda her yaş ve cinsiyetten insanımıza 
yaygın ve sağlıklı bir dini kültür edindirme açısından окита programları geliştirmeliyiz. Kur'an 
(meal ve tefsir), hadis, genel dini bilgiler ön plânda tutulmalıdır. Düzenlenecek bu tür toplantılar 
eskiden olduğu gibi günümüzde de, bilgilendirme 
/ kültürlendirme işlevi görmekle kalmayıp insanımızın birbirleriyle daha yakından tanışma-bilişmedertleşme-sevgi ve saygı ortamı oluşturma gibi 
farklı işlevler de görebilecektir. 

Yaygın din eğitimi ortam ve vasıtalarını en iyi 
şekilde kullanarak geniş halk kitlelerini din konusunda aydınlatmak, halkı doğru bilgilendirmek günümüzde daha da önem kazanmıştır. Ayrıca уауgin eğitim etkinliklerinin örgün eğitim etkinliklerinin düzenlenmesine nazaran daha ekonomik olduğunu göz önünde tutmalıyız. Ülkemiz insanında 
görülen din konusundaki bilgi eksikliklerinin giderilmesinde kitap okuma toplantıları geleneğinin 
çağımız insanına hitap edebilecek, bu alandaki ihtiyacını karşılayacak şekilde canlandırılması, yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesinin faydalı olacağı 
kanaatindeyiz. Bu cümleden olarak, artık ülkemizde sayılır her geçen gün artan eğitimcilerimizden, 
din eğitimcilerimizden azami olarak faydalanmalıyız. Ülkemizin hemen her yerleşim biriminde temsilcisi bulundurması, Diyanet İşleri Başkanlığımızı 
bu tür etkinlikler için avantajlı kılmaktadır. 

Ülke genelinde bu tür bir okuma seferberliği 
düşünülecekse -ki, biz düşünülmesi gerektiği kanaatindeyiz- öncelikle konu üzerinde uzmanlarına 
bilimsel nitelikli projeler yaptırılmalı, hazırlanan 
projeler belirlenecek pilot bölgelerde test uygulamasına tabi tutulmalı, tespit edilecek eksikliklerin 
teldfisinden sonra ülke geneline yaygınlaştırılmalıdır. Ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, kitap 
okuma toplantılarını nasıl yapacağımız sorusuna 
cevap aramak kadar, bu toplantılarda ne okutacağımız sorusuna cevap aramak da önemlidir. Başka 
bir ifade ile, kaynak materyal olarak, insanlarımızın 
zihnine ve gönlüne birlikte hitabeden, onu tatmin 
eden, ihtiyaçlarını karşılayan kitapların hazırlanıp 
eline verilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Yüzlerce yıl önce yazılmış kitapları bugün düzenleyeceğimiz okuma toplantılarında okutamayacağımıza göre, konunun bu yönüne önemle eğilmeliyiz. Öte yandan, modern eğitimin kategorik hale getirme, yani yaşa, düzeye, çevreye göre öğretme prensibini 
göz önünde tutarsak, kitap hazırlama hususundaki 
sorumluluğumuzun ağırlığı daha iyi anlaşılır. 

Toplumda kitap okuma ve dinleme bilincinin 
kazandırılması ise herhalde bunların da üzerinde 
bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. 


“Okumak derken; göz gezdirip, sembolleri sözcüklere ve cümlelere dönüştürmeyi değil, okuduğumuz bir nesnenin varlığını, amacını ve nedenini özümseyerek okumayı, bilerek, isteyerek ve hedefleyerek okumayı kast ediyorum. 

Günlük yaşamda karşılaştığımız bir çok sorun, 
soru; güzellikler ya da yeniliklerin ardında yatan 
nedenleri hiç merak ettik mi? Merak etmenin yanı 
sıra, bu konularda bizzat biz herhangi bir araştırma yaptık mi? 

Meselâ, birçok televizyon programında birçok 
konularda açıklamalar yapan, bilgi veren insanlar 


— 





var. Günümüz, iletişim çağı, elbette ki bu konular 
televizyonda tartışılacak; alanında uzman kişiler 
bu konularda görüş bildirecekler. Ancak, herkesin 
her söylediği ne kadar doğru. Sanıyorum bu kismını sorgulamak da bize düşüyor. 

Meselâ dini konularda başvurabileceğimiz birincil ve tartışılmaz bir kaynağımız varken, üşenmek hakikaten meziyetlerimizi görmezden gelmek olur. Bu noktada şu soruyu yöneltmek istiyorum aslında: “Kur'an-ı Kerim'i, merak ettiğimiz bir 
konuda bilgi almak; bir yorumun aslını öğrenmek 
için okuduk mu hiç?" 


a İğ 4 4 
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biliyor muyuz? 








Hilal Koçyiğit 


Yı 


Eğer bir şeylerin amacını, nedenini merak ediyorsak bunu kaynağına vararak ve araştırarak; $оnuçta da okuyarak öğrenebiliyoruz. 

Okuduklarımızı, kendi içimizde cevaplandırıyor, yeni sorularla yönlendirebiliyorsak; yani özüпе ve gayesine uygun okuyabiliyorsak eğer, varliğımızın nedenini de fark edip, sorumluluklarımızı! 
yerine getirmek için daha fazla uğraşmamız gerektiğiyle de yüzleşiyoruzdur mutlaka. 

Ancak, bu yüzleşmeler insanı yeni çalışmalara, 
yeni yorgunluklara ve belki yeni beyin fırtınalarına 
götüreceği İçin; insanoğlu pek de öyle yorulmayı 
sevmeyen bir yapıya meyilli; biraz da bile bile uzak 
duruyoruz okumaktan. 

Belki bugün dini kitapları, belki tarihi bir kitabı, 
belki sadece bir gazeteyi ya da bir masal kitabını 
okuyup, üzerine fikirler üretmek, bize kaçınılmaz 
yeni bakış açıları verecektir. 

Yapmamız gerekenleri görecek, kötü gidenleri 
değiştirmemiz gerektiğini fark edecek, iyi olanları 
daha fazla destekleme ihtiyacı duyacağız. Yani 
oturmayacağız. 

Birileri bizim yerimize araştırıp, inceleyip ve 
belki de bizden önce araştırdıkları için üstüne üstlük bir de değiştirip bize sunarken, biz, sadece 
sembolleri dönüştürdüğünüz bir okumayla yetinmemeliyiz. Bize anlatılanla yetinip, gerçekleri Кепdimiz fark etmeden öylece kapılıp gidiyoruz baгеп. 

Beraber bir kitap edinelim bugün ailemizle, 
belki ailemize yol gösteren bir kitap, belki çocuklarımıza bir masal; belki ülkemizi ilgilendiren gerçekler ya da bir Kur'an-ı Kerim ve onun meal-i âlisi, Sevgili peygamberimizin hayatını anlatan bir kitap... Ama beraber alinan bir kitap. Sonuçta okuduklarımızı, sorularla destekleyen ve üzerinde düşünerek eşref-i mahlukatın hakkını veren bir paylaşımda bulunalım. 

Şimdi sorumuzu tekrar edelim: 

Okumayı biliyor muyuz? 
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“Okul” Bu müthiş emirle başlar yüceler yücesi ilâhi emir. Emrin muhatabı Nebi ise şaşkındır. 
Sorar bu şaşkınlıkla; “Ne okuyayım?” “Yaratan 
Rabbinin adı ile оки“ diye devam eden ve yirmi 
üç yıl süren ilâhi hitap başlar böylece. Dünya aydınlanır, ukba aydınlanır, gerçekten okuyabilen 
gönüller aydınlanır. 


Gerçekten okuyabilmenin kurulu olan bu düzen içindeki yeri nedir? Ne, nasıl okunmalıdır? 


Allah (с.с.), şu kâinatta kurduğu müthiş düzenle insan haricindeki her varlığı kalem olarak 
vazifeli kılmıştır. Böylelikle her varlık kendisinde ve 
etrafında meydana gelen her hadiseyi kaydeder, 
Canlı ve cansız her varlık kitaptır. Bu sebepten dolayı “gör, müşahede et, duy, dinle” şeklinde değil 
“oku” şeklinde emir gelmiştir. İnsandan başka bütün varlıklar sadece yazmakla sorumlu oldukları 
halde insan hem yazmak ama mutlaka okumak ile 
şereflendirilmiştir. 
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“ОСЫ uklar rımıza 


okuma 


sevdirelim 





Yı 


İlk önce kâinatı okumakla başlar insan işe... 
Daha küçücük yaşlarda sorular geliverir kalbine ve 
başlar minik kalbine, minik aklına gelen kocaman 
soruları etrafındaki kocaman insanlara sormaya. 
İşte kâinat kitabı satır satır okunmaya başlamıştır. 
Bir böcek, bir sinek, bir ağaç, çiçek, kocaman güneş hepsi de bu kitabın satırlarıdır ve pek çok şey 
anlatır, öğretir eşref-i mahlukata... Burada annebaba minik yavrularına kâinatı okumayı öğretecek en önemli rehberlerdir. 


Mutlaka okumak... 


Okumak merak etmekle başlar çünkü... Yavru- 
nun merakı tetiklenir, araştırma isteği geliştirilirse, 
sorduğu sorular sabırla, hatta aşk ve şevkle cevaplanırsa kâinat kitabını gittikçe daha da derinden 
okumaya başlar. 

Merakı bitmek bilmez, ebeveynin rehberliği iyi 
olursa sorduğu soruların cevaplarını Allah'ın kelâ- 





mında aramaya başlar. İnsan hayatı için gerçekten önemli üç s0- 
ruyu sormaya başlamıştır çünkü, 

“Nereden geldim? Burada пе 
yapmalıyım? Nereye gidiyorum? 
Bu soruların cevabını arayan ve en 
doğru cevapları Allah'ın kelâmın- 
da bularak tatmin olan insan bu 
cevapların çerçevesinde pek çok 
şeyi öğrenmeye başlar. Öğrendikçe öğrenmekten duyduğu lezzeti 
artar. Kalbi, Allah'ı anmakla tatmin olur, zihni sorularına cevap 
bulmakla... 


Bakmakla görmenin farkını da 
anlamaya başlar böylece. Elinde 
Allah'ın kelâmı ile daha farklı okumaya başlar kâinat kitabını. 


Varlıklar âlemini, var oluş nedenlerini ve bu âlem içindeki kendi rolünü keşfetmeye başlar. 

Tüm bunları gerçekten iyi rehberlik eden anne-babası mi yaptırmıştır? 


Allah, soru sormayı, araştırmayl, merakı yaratılışımızda var etmiştir. Önemli olan bunları iyi kullanmak, bu duyguların var oluş 
nedenlerini anlamaya çalışmaktır. 

Anne-babanın rolü de burada 
başlar işte. Yavrularının elinden 
tutup ilk önce kâinatı okumayı 
öğretmek... 

Hz. İbrahim'in, “Kendisine bile 
faydası olmayan bu putlara niçin 
tapıyorsunuz?” Sorusuna “Biz 
atalarımızı böyle yaparken bulduk” diye cevap veren, aynı hita- 
bi Hatemü'l Enbiya (5.а.5.)'уа da 
duyuran zihniyet sorgulamaktan, 
düşünmekten, akletmekten uzaklaşmış, böylece de gözle görünür 
derecede açık olan gerçeğe ulaşamamış zihniyet değil midir? 

“Oku” emri ile başlayan ilâhi 
hitap pek çok yerde “Hiç düşünmez misiniz? Akletmez misiniz?” 
diye bu emri desteklemekte. Merak et, düşün aklını ve kalbini kullan ve oku. 

Kur'an'ın, hayatımız için verilmiş bir kılavuz olduğu anlatılmalı 
yavrularımıza. Aklımızı, kalbimizi, 


ruhumuzu hatta bedenimizi kullanma kılavuzu. Bu kitap olmasaydı rotası olmayan bir gemi gibi 
olurduk, nerede nasıl davranacağımızı bilemezdik, sorularımız cevapsız kalırdı. Bu kitabı okuyanın 
hayatı aydınlık olur. Gemisi hedefini tutmuştur. Gemisinin kaptanı 
Resulullah olmuştur. Kaptan o oldukça, Allah'ın kitabı okundukça 
geminin rotasının şaşma imkânı 
yoktur artık. 


Hayatta atılan her adımda 
davranışlarını tayin edecek doğru 
merciyi bulan insan öğrenmeye 
doymayacaktır. 

İnsan, kâinat (o kitabını ve 
Kur'an'ı okuyup idrak etmek için, 
bu yola kendisinden daha önce 
girmiş, belki de daha fazla çaba 
sartetmişlerin eserlerinden de faydalarımak isteyecektir, 


Kâinat kitabını okumaya çalişan insan bir elinde Kur'an, diğer 
elinde müspet ilimler, sanat, kültür olduğunda başarıya ulaşabileceğinin farkındadır. 

Şöyle bir düşünsek... Gerçekten hangimiz böyle evlâtlar yetiştirmek istemeyiz? | 

Okumayı seven, okumaktan 
gerçek anlamda lezzet alan, okuduğu değerli bilgileri hayata geçiren evlatlar... 

Yukarıda saydığımız doğru 
rehberlik, merakı tetikleme ve 
hatta merak uyandırma Kur'an'ı 
doğru tanıtmanın yanında neler 
yapabiliriz? 

Bunun için galiba okumanın 
önemine önce kendimiz inanmaунг. İnsan olma yolunda kitap 
okumanın önemi nedir diye düşünmek, 

Herkesin bildiği bir gerçek vardır ki, “Dünyadaki kötülüklerin temel sebebi cehalettir. İnsanın bas 
düşmanı cehalete karşı açılan savaşta kullanılacak en iyi silâh ise 
tabii ki kitap. 

Düşünce insanı olma adına yapılabileceklerdeni en iyisi de tabii 
ki kitap okumaktır. İnsan kelime- 








Kitap okumaya, 
ekmeğe, suya 
ihtiyaç 
duyduğumuz 
kadar muhtacız, 
Çünkü insan, 
öğrenmek üzere 
yaratılmış bir 
varlıktır. Sorularına 
doğru cevap 
bulamayan 
insan, bu 
dünyada da 
kendisine şerefli 
bir yer bulamaz. 





> 
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lerle düşünür, ne kadar kelime bilirse düşünce ufku o kadar genişler, Düşünen büyükler, düşünen 
çocuklar ve düşünen toplum. Allah'ın bizlerden isteği de bu değil mi? 

İnsanın kendini tanıması için kitabın yardımı 
küçümsenemez. 

Bilgiye ulaşmanın pek çok yolu vardır. Meselâ 
konferanslar dinlenilebilir, bilimle ilgili programlar 
izlenilebilir. Fakat bu faaliyetlerde insanın durup 
düşünmeye, herhangi bir ihtiyaç anında bu bilgilere tekrar ulaşma imkânı yoktur. Kitap böyle midir? Bir kitaptaki bilgiye tekrar tekrar ulaşma imkâni olduğu gibi, kitap okurken durup düşünmeye, 
bilgileri hazmetmeye de zaman vardır. 

Kitap okumanın hayatımıza katacağı güzellikler saymakla bitmez elbet. Bunun örneklerini Кепdi büyüklerimizde görmemiz de çok kolay. Yavuz 
Sultan Selim günde sekiz saat kitap okurdu, Misir 
seferine giderken üç katır yüklü kitap götürdüğünü herkes bilir. Sonuç; Yavuz gibi bir insan... 

İslâm âlimi Cahız kitap hakkında şunları söylüyor: o “Yaşı genç, ucuz, her yerde bulunması 
mümkün olan; değerli bilgileri, sağlam kafaların 
ve engin tecrübelerin eserlerini, geçmiş çağların, 
uzak memleketlerin haberlerini toplayan kitap gibisini bilmiyorum. İstediğinizde yanınızdan ayrılmayan, arzu etmediğinizde ziyaretini seyrek yapan böyle bir misafire kim sahip olabilir?” 

Belki de bu hakikatleri hepimiz biliyoruz. Bu 
bilgilerimizi çocuklarımıza da verebilmek, onlara 
kitap sevgisini kazandırmak bırakabileceğimiz en 
güzel miras değil mi? 

Günümüzde yavrularımızı meşgul eden pek 
çok şey var. Televizyon, bilgisayar, cep telefonları 
VS, 


Tüm bunların yanında yedi yaşından itibaren 
girdiği müthiş maraton. Bu maratonda en büyük 
yardımın yine kitap okumaktan geldiğini kimse 
inkar edemez, Okuduğunu anlamayı, kapsamlı 
düşünmeyi kitaptan başka ne kazandırabilir yavrularımıza? 

Peki meşgul eden ve gelişen teknoloji ile hayatimiza akın eden aletler? Faydalarının da -yerli yerinde kullanıldığında- inkâr edilemeyeceği bu 
aletler ve kitap. 


Televizyonu ele alalım meselâ. Bir saatlik televizyon izlediğimizde beynimizde ölen hücreleri 
tekrar kazanabilmek için bir hafta beyin egzersizi 
yapmamız gerektiğini biliyor muyuz? 

Günde ortalama üç saat televizyon izleyen bir 
insan, yılda bin doksan beş saatini televizyon karşısında harcamış demektir. Bir gündeki koskoca 
üç saatte neler yapılabileceğini düşünsek hep beraber. 
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Kitabı sevdirmek için sevmek gerekir. Evimiz- 
de belli saatleri kitap okuma zamanı olarak değerlendirsek meselâ... Evdeki en miniğin eline de bir 
tane kitap versek, hatta resimlerini göstererek 
okusak bu kitabı ona da. 

Yavrularımızla okudukları kitaplar hakkında 
konuşsak, sorular sorsak, idrakine yansıyanları anlamaya çalışsak. 

Alış veriş günlerimizde mutlaka birkaç kitapçıуа uğrasak. Yavrumuzla birlikte kitap зесзек, Hatta okudukları kitaplar için onlara küçük ödüller 
versek, 

Peki ne tür kitaplar? 


Bizler, “Faydasız ilimden Allah'a sığınırım” diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. İşte bu yüzden 
okuduğumuz kitapların bize kâinatı okutan, aklı 
ve kalbi tatmin edici eserlerin okunmasına önem 


verilmeli, 





Kitap okumaya, ekmeğe, suya ihtiyaç duyduğumuz kadar muhtacız. Çünkü insan, öğrenmek 
üzere yaratılmış bir varlıktır. Sorularına doğru cevap bulamayan insan, bu dünyada da kendisine 
şerefli bir yer bulamaz. 


Çocuklarımızın dünyada kendilerine yer bulabilmeleri için, ahirete en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için, kâinat kitabını, Kur'an'ı, değerli pek 
çok eseri okutalım onlara. Okutalım ve okumayı 
sevdirelim. Bu yolculuklarında hep ellerinden tutalım, yanlarında olalım. 

Düşünen, araştıran, Allah'ın ilk emrini yerine 
getiren, iyi bir kul olma yolunda okuyan evlâtlara 
sahip olmak için... 


Cumhuriyetimizin 
Bir Kurumu Olarak 
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Prof. Dr. M. Şevki Aydın 
Diyanet İşleri Başkan Y. 


Kur'an Kursu 


Cumhuriyet'le birlikte yeni bir yapı ve işleyişe kavuşturup varlığı» 
пі günümüze kadar hep sürdüren Kur'an Kursu, zaman zaman ve 
olur olmaz vesilelerle tartışılan, polemik konusu edilen, politik çekişmelere malzeme yapılan kurum olmaktan bir türlü kurtulamadı. Üstelik, bütün bu tartışmalar, bir devlet kurumu olmasına rağmen 
onun devlet içindeki varlığı/meşruiyeti hususunda yoğunlaşmaktadır. 

Kur'an Kursunun devlet kurumu olmasına karşı çıkan bir grup, 
iğiklik ilkesinden hareketle karşıtlıklarını ortaya koymakta, lâik devlet 
içinde böyle bir kurumun bulunamayacağını ileri sürmekte, zaman 
zaman da İğiklik tartışmalarını Kur'an kursu üzerinden yapmaktadırlar. Bunlardan bir kısmı, dini duyarlılık adına Kur'an Kursunun İâik 
sistem içinde yer almasına karşı çıkarken, diğerleri lâiklik hassasiyeti 
adına karşı çıkmaktadırlar. 

1940'lı yıllarda görülen bu anlayışların (bk. Tarhanlı, 1993:80,81), 
halâ varlığını koruduğu son yıllardaki tartışmalarda açıkça görülmektedir. Söz gelimi, 2003 yılındaki Kur'an Kursu Yönetmeliğine ilişkin 
değişiklik üzerine yapılan yoğun tartışmalar esnasında Diyanet İşleri 
Başkanı'nın, “Bu değişiklik, kursları tam olarak devlet denetimine almayı hedefliyor.” sözü, dini hassasiyet adına şöyle eleştirilmektedir: 
“Ви devlet 'àik' değil mi? İslâm dininin mukaddes kitabı olan 
Kur'an'ın öğretilmesi ile "lâik" bir devletin ne ilgisi olabilir?...” Bu 
yaklaşımı benimseyenlerle pek nadiren karşılaşılmaktadır. Onun için, 
bu yaklaşım üzerinde durmaya gerek duyulmayabilir. 

Kur'an Kursunun lâik sistem içinde varlığına lâiklik hassasiyetiyle 
karşı çıkanlara gelince, diğerlerine göre sesini daha gür ve etkili şekilde çıkaran bu kesim, Iğiklik ile Kur'an Kursunun bir arada olamayacağını düşünmekte; bu kurumun varlığını ІЗІК sistem için tehdit 
olarak algılamaktadır. Böyle düşünenler, her ne zaman Kur'an Kursundan söz edilse, hemen onun ІЗІКІҢе, lâik eğitime karşıtlığını şu 
veya bu biçimde dile getirmeye çalışmaktadırlar. Fakat, bu karşıtlık 
iddiasını, somut ipuçları, kanıtlar ortaya koyarak temellendirle)memekte; niçin İdiklikle bağdaşmadığını rasyonel ve gerçekçi bir yaklasimla açıkla(yajmamaktadırlar. 


Fetva, tamamen bireysel 
bilgilenme çerçevesinde 
kalan ve isteyen 
Müslümanlara yapılan 
özel dini açıklamadır; 
hukuk ve siyaset alanına 
taşan bir yaptırım gücü 
ve niteliği yoktur. Diyanet 
İşleri Başkanlığı, İslâm 
dininin inanç, ibadet ve 
ahlâk esaslarını 
insanımıza doğru bilgiyle 
açıklamakla yükümlüdür. 
Bu bağlamda yapilan 
açıklamaların, siyaset, 
yasama, yürütme ve 
yargi alanlarına bir 
müdahale olarak 
algılarıması ve tanıtılması 
doğru değildir, 
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Bunların temelde, toplumumuzun büyük çoğunluğunun dini duyarlılığını, İlâm dininin kutsal 
kitabını öğrenme ve çocuklarına öğretme yönündeki güçlü ve ısrarlı talebini, en azından insani ve toplumsal bir gerçeklik olarak doğru algılayamadıklarıfalgılamak istemedikleri söylenebilir. Üstelik bu anlayışlarını, Atatürk'e mâl etmeye çalışmaktadırlar. 
(Toplumumuzdaki İslâm gerçekliğini, bu sosyolojik 
olguyu doğru algılamak, bu toplumsal olguyu doğru anlamak, kişinin dinle/İslâm'la ilişki biçimine 
bağlı değildir; önyargısız, bilimsel yaklaşımla anlamaya çalışmak yeter.) 

Yaz Kur'an kursuna ilköğretim 5.sınıftanı mezun 
olanların kabul edilmesi bile, bu görüş sahiplerince, 
làik eğitimin aleyhine yorumlandı: “Ülkenin hoşgörüye, uzlaşmaya, birlik ve beraberliğe gereksinim 
duyduğu bir süreçte, Iâik eğitimi hırpalamaya, zayıflatmaya çalışmanın akla uygun açıklaması yapılabilir 
ті?” Kur'an kursundaki eğitim, lâiklik karşıtı teokratik eğitim olarak lanse edilmektedir: *...pozitif bilimleri yeterince öğrenmemiş, çağdaş eğitimini tamamlamamış küçüklere, henüz bilinçlenmeden teokratik eğitimin verilmesi,...” 

sözü edilen anlayış sahipleri, esasen bünyesinde 
Kur'an Kursunun yer aldığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lik devlet yapısı içindeki varlığını Iğiklikle 
bağdaştıramamaktadırlar. Sıkça şu tür değerlendirmeler yapmaktadırlar: “Bir devlet bünyesi içinde 
‘Diyanet İşleri" diye bir daire olur, bu daire ... fetva 
vermeye başlarsa, bu sistemin adı nedir, bilmiyorum, ama herhalde 'lâiklik' değildir. &....Devletin 
içinde ‘Diyanet İşleri" varsa bu lâiklik değil,”... 

Bu yazı, bunları bütün yönleriyle tartışmanın yeri değildir. (Lâiklik-Diyanet ilişkisi için bk. Çakır-Bozan, 2005; 
106 vd). Ancak, burada birkaç noktaya işaret etmek 
gerekmektedir. Bu ifadelerde bir zihin karışıklığıyla, 
kavram kargaşasıyla, meseleye yüzeysel ve tek yönlü yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzun altı çizilmelidir. Şöyle ki, mesela fetva, tamamen bireysel bilgilenme çerçevesinde kalan ve isteyen Müslümanlara 
yapılan özel dini açıklamadır; hukuk ve siyaset alanına taşan bir yaptırım gücü ve niteliği yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslâm dininin inanç, ibadet ve 
ahlâk esaslarını insanımıza doğru bilgiyle açıklamakla yükümlüdür. Bu bağlamda yapılan açıklamaların, siyaset, yasama, yürütme ve yargı alanlarına bir müdahale olarak algılanması ve tanıtılması elbette doğru değildir. 

Çoğulcu bir toplumda her kesimin hak ve özgürlüklerinin garantisi olduğunu kanıtlamış bir Iâiklikten hiç kimse vaz geçmeyi düşünemez, onu hırpalamaya kalkışlajmaz. Kaldı ki, [81 sistem kendini koruma reflekslerine sahiptir, 
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Burada işaret edilmesi gereken bir diğer nokta 
da şu: Lâiklik kavramının tanımı, ІЗІШІК uygulamalaп hep tartışılmaktadır. Bu, tamamen olumsuz bir 
durum da değildir; çağdaş demokratik değerler çerçevesinde ufuk açıcı rol oynayabilir. Yeter ki, bu tartışmalar,sağduyu ile ve iyi niyetle bilimsel bir yaklaşımla yapılsın, düşünsel derinliğe sahip olsun. Bu 
bağlamda şu soruyu öncelikle sormak gerekmektedir; Batı'dan aldığımız lâiklik kavramı, tarihsel, siyasal, kültürel... tecrübelerimiz çerçevesinde temellendirilmeye açık mıdır, yoksa belli bir batılı tanımı 
sabit kareler şeklinde dondurulmuş mudur? 

Sanıyorum bu soruya şöyle bir cevap yanlış olmaz: Her kavram gibi lâiklik de, kendi toplumsal/ tarihsel koşulları altında değerlendirilmelidir. Lâikliğin çıktığı coğrafya olan Batı'daki dinsel, toplumsal, 
kültürel... şartlar/yapı, bizimkinden çok büyük farkкаг taşımaktadır. Hatta Batılı ülkeler de, bu anlamda birbirinden farklıdırlar. Her toplum kendi tarihini sırtında taşımaktadır. Bu durum, lâikliğin, bazı 
farklılıklarla toplumsal bünyeye uyarlanmasını zaruri 
kılmaktadır. Nitekim, Avrupa'da da tek bir İğiklik 
modeli yoktur. Buna bağlı olarak din eğitimi anlayışı ve uygulamalarında da farklılıklar söz konusudur. 
Ama bu ülkenin şart ve taleplerine uyarlama ihtiyacı, İdikliğin olmazsa olmaz niteliklerinden taviz vermeyi asla gerektirmez. 

Türk inkılabı ve onun omurgası olan ІЗІКІК, evrensel uygarlık ölçütlerinden ilham almış, ama kendi gerçeklerimize rağmen şekillenmiş değildir. Nitekim, 1949'da ilkokulların programına konan ihtiyari 
din dersi dava edildiğinde Danıştay Baş Kanun Sözcüsü şu değerlendirmeyi yapmıştır: “Lâiklik mefhumu, sayın davacının ileri sürdüğü vechile Avrupa ve 
Amerika ölçülerine göre, ısmarlama suretiyle, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na ithal edilmek için imal ettirilmiş değildir. Hiçbir zaman müstağni kalamayacağımiz medeniyet âleminin müşterek malı olan esaslardan alınmış ilham ile milli tarihimizin ıstırap ve felaketlerinden süzülerek, milli bir mana taşımak üzere 
şekillendirilmiş bir mefhumdur..” (Bilgin,1995: 92) 

Her şeyden önce, sanılanın aksine Türk inkılabı, 
dini tasfiye eden değil, kapsayan bir inkılaptır. Atatürk'ün yakin çevresindeki bazı etkili kişilerin, okullarda din eğitim-öğretimine asla yer verilmemesi 
gerektiğine dair görüşler ileri sürmelerine, söz gelimi, görüşlerine Atatürk'ün çok değer verdiği ve 
kendisiyle eğitim konularını görüştüğü İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu, Darulfünun'un rektörü olarak Şubat- 

1924'de Atatürk'e, 
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©. Din içtimai bir müessesedir. Realitede yaşamaktadır. Fakat devlet onu mekteplerinde öğretmeye mecbur değildir. Devlet terbiyesinin karakteri ancak milli olabilir. İnkılap Maarif müesseselerini lâikleştirmelidir.” (Ergin, 1977: 1648-49.) demesine rağmen, Tevhid-i Tedrisat Kanunu aksi bir anlayışla çıkarılmış; yeni mesleki din eğitimi kurumları açıldığı 
gibi okullardaki din derslerine de dokunulmamıştır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş ve bünyesinde 
Kur'an Kursları açılmıştır. Meclis kararı ile Kur'an'ın 
Türkçe meali, Hamdi Yazır'ın hazırladığı Kur'an tefsiri ve Sahih-i Buhari'nin özeti olan Tecrid-i Sarih'in 
çevirisi yayınlanmıştır. Bu gibi adımlar, Cumhuriyeti kuran iradenin, dine bakışını, lâiklik anlayışını 
yeterince açıklamaktadır. 

Bu gerçekliğe karşın yukarda sözü edilen anlayış, 
lāikliği “din ve devlet işlerinin birbirinden kesin çizgilerle ayrılması" şeklinde tanımlayıp, devletin dinle 
ilgisini olumlu anlamda tamamen kesmesini öngörmektedir : “Lâisizmin ilanından sonra din dersleri 
devletin mesuliyetine mevzu olmaktan çıkarılmıştır. 
Vatandaşlar, bu vicdani duyguyu istedikleri gibi evlàtlarina telkin edebilirler. Fakat bunu fert olarak 
kendileri yaparlar. Devletin bir müessesesi olan 
mektep, devlet gibi, bütün dinler ve manevi telakkiler karşısında tamamiyle bitaraftır. Onunla alakadar 
olamaz ve kendi bütçesiyle ne eskiden olduğu gibi 
mektebin camisinde imam, ne de sınıfında ulümu 
diniyye muallimi bulunduramaz.” (Yücel, 1994: 227) 

Ateş, “Lâiklik tanımlanmak istenirken, diyor, “din 
ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması" tanımının 
getirilmesi, elbette yanlış değil, fakat çok eksik. Din 
ve devlet işleri nasıl birbirinden ayrılır, ne biçimde 
birbirinden ayrılır vb. gibisinden soruları dile getirdiğiniz zaman, yanıt vermekte zorlanırsınız.” (Ateş, 
09.06.2005) 

Yücel'in belirttiği üzre ІЗІМІК, devletin(yönetim 
erkinin), “bütün dinler ve manevi telakkiler karşısında tamamiyle bitaraf” olmasıdır. Lâik devlet, bütün 
dinler ve ideolojilere eşit mesafede durup hakem rolünü üstlenir. Ancak, lâik devletin bu tutumu, Yücel'in dediği gibi, onlarla alakadar olmasına acaba 
engel midir? Meselenin enine boyuna irdelenmesi 
gereken can alıcı bir noktası da işte burasıdır. 

Laikliğin, insan hak ve özgürlüklerini, özellikle 
din ve vicdan özgürlüğünü garanti etme özelliği- 
nin/yükümlülüğünün olmazsa olmazlığı hesaba katılırsa, lâik devletin, tarafsızlık adına toplumdaki dinlere ve ideolojilere ilgisiz kalması düşünülemez. Zira, 
her vatandaşın inanıp inanmam, istediği şeye іпапma, inandığı gibi yaşama, inançlarını öğrenme ve 
başkalarına öğretme hak ve özgürlüğünün ortamını 
hazırlamazsa, onun önünde engeller varsa ve bun- 
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Gerçekte, din hizmetleri ve din eğitimi 
konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin 
model edineceği ne bir İslâm ülkesi ne 
de bir Batı ülkesi vardır. Türkiye bu 
konuda oldukça zengin bir tecrübeye ve 
entelektüel birikime sahiptir. 


(апп kaldırılması hususunda aciz kalan vatandaşlarına yardımcı olmazsa, lâik devlet hakemlik/ garantörlük yükümlülüğünü yerine getirmemiş demektir. 

Esasen lâik devlet, yönetimde hiçbir dini veya 
manevi bir telakkiyi esas edinmez, ona göre kararlar 
almaz. Ancak bu devletin, aldığı kararlarda, halkın 
beklentilerini, ihtiyaçlarını, alışkanlıklarını, geleneklerini, kültürünü... hesaba katması/gözetmesi, İâiklik ilkesiyle çelişmek şöyle dursun, onun gereğidir. 
Tabii ki, bu yapılırken hiçbir inanç grubunun güdümüne girme veya aralarında ayrım yapma, birinin 
hak ve özgürlüklerine zarar verme..., hiçbir şekilde 
söz konusu olmayacaktır. Yani, ІЗІКІҢІп temel niteliklerini yok edecek bir yaklaşım sergilenemez. Ba- 
“да bu durum açıkça görülmektedir. Nitekim bir 
Alman bilim insanı, Alman okullarında din dersi уаpılması hususundaki dini temsil meselesinden söz 
ederken şunları belirmiştir: “Bu da göstermektedir 
ki, dini açıdarı tarafsız görünümdeki Alman Anayasa Hukukumuz, aslinda Hristiyan dini ve Kiliselerinin 
yapısına uygun yapılmıştır...” (Gebaver, 1991:,77) 

İşte Cumhuriyet'i kuran irade, Ülkemizin gerçeklerini, tarihsel deneyimlerimizi, kültürel yapımızı, 
İslâm'ın niteliklerini, halkımızın taleplerini ve beklentilerini... hesaba katarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devlet bünyesinde yer vermiştir. Başkanlık, 
toplumu İslâm dini hakkında aydınlatma, din hizmetleri konusunda isteyenlere rehberlik etme göreviyle yükümlü kılınmıştır. Halkı İslâm konusunda aydinlatma, onu doğru bilgiyle donatma görevini yerine getirmek için Başkanlık bünyesinde bir de 
Kur'an Kursu oluşturulmuştur. Devlet ІЗІК eğitim sisteminde yetiştirdiği öğreticiler vasıtasıyla buralarda 
eğitim yaparak halkın taleplerini, beklentilerini karşılamaya çalışmaktadır. Öğreticilerin maaşlarını 
ödemek dışında hiçbir finansal yük de üstlenmemiştir. Binaların yapımı dahil bu kurumların diğer 
bütün ihtiyaçlarını halk karşılamaktadır. Bu, ІЗІКІЗе 
aykırı görülmemiş, aksine toplumsal ve kültürel gerçeklerimiz çerçevesinde, din ve vicdan özgürlüğünün garantisi olan İâikliğin gereği olarak algılanmıştır, 

Bu yapılanmayı eleştirenler, iâiklik adına devletin dinle hiç ilgilenmemesini, onu adeta yok saymasını öngören bir söylemle, soruna çözüm üretmek 
şöyle dursun, daha da içinden çıkılmaz hâle getirmektedirler. Oysa, mevcut yapı ve uygulamayı eleştrip “bu kurumlar İâikliğe aykırıdır, bu sebeple kaldırılmalıdır” şeklinde bir iddiayla ona karşi çıkanlaпп, bu yapı ve kurumlar olmadığında nelerin olabileceğini, ne tür sorunlarla karşılaşılacağını düşünüp, 
toplumsal gerçekliklerimizle ve çağdaş evrensel demokratik değerlerle tutarlı yeni alternatif çözümü 
ortaya koymaları gerekmektedir. Bu tür önemli konularda temel hareket stratejisi olarak kaldırılması 
teklif edilenin yerinin ne ile doldurulacağının söylenmesi ve bunun garantisinin alınması son derece 
önemlidir. Daha iyi olan yenisi ortaya konunca, eskisi zaten işlevini yitirecektir. 

İşte bu yapılmamaktadır. Sadece kalıp yargılar 
üzerinden karşıtlık ortaya kornmakla yetinilmektedir. 
Geçmişte deneyip sonunda vaz geçtiğimiz anlayış 
ve uygulamalara tekrar dönmeyi önermekten başka 
bir şey ortaya konmamaktadır. Yani, daha ileriye 
gitmemiz gerekirken, geri dönmemiz önerilmektedir. Onun içindir ki, toplumsal sağduyu bunlara il- 
Ша! etmemekte; ІЗІК ve demokratik sistemimiz ісіп- 
de din eğitimi açısından temel bir işleve sahip olan 
Kur'an Kurslarına toplumun ilgisi devam etmektedir. Bu kurumlar, çağdaş bilimsel bir yaklaşımla eğitim kalitelerini yükselterek, çağın insanının beklenti 
ve taleplerini hakkıyla karşılayabildikleri oranda bu 
ilgi daha da artacaktır. 

Gerçekte, din hizmetleri ve din eğitimi konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin model edineceği ne bir 
İslâm ülkesi ne de bir Batı ülkesi vardır. Türkiye bu 
konuda oldukça zengin bir tecrübeye ve entelektüel birikime sahiptir. Bu kendi tarihsel tecrübe ve birikimimizi yeniden bilimsel yaklaşımla değerlendirip değişen şartları dikkate alarak, bu alanda bize 
özgü ve çağdaş evrensel değerlere açık bir değişi- 
mi/gelişimi gerçekleştirebiliriz, diye düşünüyorum. 
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akara suresinin hemen başında Kur'an'ın 
bir rehber olduğu bildirilmiştir. Burada 
sözü edilen rehberlik, hayatın anlamını 
kavratma ve dosdoğru biçimde yaşatma 
işleviyle ilgilidir. Kur'an'ın rehberliğinden istifade 
edebilen insana Allah'ın uygun gördüğü sıfat ise 
muttakidir. Literal olarak “takva sahibi” anlamına 
gelen muttaki, Allah'ı sevip sayan ve O'na saygi- 
da kusur etmemeye çalışan kimse demektir. Arıcak mümin sıfatını kazanmadan muttaki olunmaz. Öyleyse Allah-insan diyaloğunun başlangıç 
noktası imandır. Arap dilinde “Güven duygusuna 
sahip olmak, güven içinde olmak” anlamına gelen emn (eman) kökünden türetilmiş olan iman, 
haddi zatında gönülde mekân tutan bir insiyaktır. 
Diğer bir ifadeyle iman, Yunanca nous уа da Latince ratio-intellectus anlamındaki aklın değil, kalbin edimidir. Ayrıca Allah, bilgi ve düşünceye 
mevzu olan konkre bir varlık değildir. Dolayısıyla 
imanı gerekçelendiren şey de Allah'ı kavramak 
değil, kavranamazlığını onaylamaktır. İşte bunun 
Kur'an'daki tam karşılığı gayba imandır. 

Kısaca, imanın merkezi kalptir. Asım Efendi'ye 
göre kalbin Türkçe'deki tam karşılığı gönüldür 
(Bkz. Âsım Efendi, Kâmus Tercümesi, І. 445). Bu demektir 
ki insanın iman üzerinden Allah ile kurduğu bağ 
gönül ve sevgi bağıdır. Sevgi ise içtenliğin, dostluğun ve yakınlığın (kurbiyet) ifadesidir. Mümin 
gönlündeki bu sevgiden ötürü Allah ile adeta arkadaş olur ve yakarışlarında O'na “Sen” diye hitap eder. Yine gönlündeki sevgi sayesinde Allah'a 
inancını ve dindarlığını da toplumun, geleneğin 
ve gündelik alışkanlıkların duyarsızlaştırıcı doğasından kurtararak içselleştirir. (Bu konuda çok dikkat 
çekici görüşler için bkz. Serer Kierkegaard, Korku ve Titreme, 
çev. İbrahim Kapaklıkaya, Istanbul 2002; Vefa Taşdelen, Kierkeğaard'ta Benlik ve Varoluş, Ankara 2004) Muttaki, işte 
böyle bir niteliğe sahip imanını saygı temelinde 
güçlendirip Rabbinin emirlerine sadakatle taclandiran mümine özgü bir sıfattır. 





Mümin bu sıfatla muttasıf olduğunda 
Kur'an'ın rehberliği pratik yaşamın her safhasında 
mutlaka tecelli eder. Ancak bu tecelli, müminin 
Kur'an'la çok sıkı bir ilişki kurmasıyla gerçekleşir. 
Bilindiği gibi Kur'an, Hz. Peygamber'e evvelemir- 
de “Okul” der, Hz. Peygamber'in şahsında diğer 
bütün müminleri de tazammun eden bu ilâhi 
buyruk, bilindik anlamda bir okumaya delâlet etmez, Burada söz konusu olan okuma, özne-nesne 
ayırımını ortadan kaldırmayı gerektiren bir bütünleşmeyi ima eder, Daha açıkçası, bu ilâhi emir, 
müminin okuyan özne, Kur'an'ın da yazılı metin 
ya da mushaf olarak okunan bir nesne olarak konumlandırılmasını değil, mümin-Kur'an arasında 
çok esaslı bir duygudaşlığın (empati) tesis edilmesi gerektiğini telkin eder. 

Ви hususu bir örnekle tavzih etmek için Fecr 
suresi, 15-16. ayetleri hatırlayalım. İnsanın nankör bir varlık oluşunu tasvir eden bu ayetlerde 
mealen şöyle buyrulur: “İnsan var ya insan, Rabbi onu (zenginlik, mutluluk, sağlık, afiyet gibi) lütuf ve ikramlarıyla sınadığı zaman, “Rabbim beni 
(layık olduğum şekilde) ödüllendirdi! der. Ama 
onu fakirlikle denediğinde, “Rabbim bana haksızlık etti" diye feryat eder.” 

Kur'an'ı kendimizden, öz benliğimizden ayrı 
bir metinsel obje olarak okuduğumuzda bu ауеїler bize çok fazla bir şey söylemez. Hatta biz yaşadığımız muhitte mümin olarak tanınıp bilinme- 
nin verdiği rahatlıkla bu ayetlerde sözü edilen inбап! kendimizin dışındaki bir insan zanneder ve 
dolayısıyla “Ne insanlar varmış уаһи!" diye düşünebiliriz. Ama okuma faaliyetinde Kur'an'a kendimizi kattığımızda, hayatımız boyunca Allah'a karşı kaç kez nankörlük ettiğimizin muhasebesini 
yapma ihtiyacı duyar ve pişmanlıktan kaynaklaпап yürek sizımizı dindirmek için bundan böyle 
nankörlük yapmamaya ahdederiz. 

Okuma faaliyetinin bu evresine düşünme süreci denebilir. Ancak bu süreç, mantık terminolojisinde, “Şuur ile eşya yahut sebeplerle sonuçlar агаsında münasebet kurmak” şeklinde tarif edilen “düбілте" ediminden çok farklı bir mahiyete sahiptir. 
Esasen insanoğlu düşünmeden önce hissetmektedir. 
Dolayısıyla Kur'an okuma faaliyetindeki düşünme de 
her şeyden önce duygu ve hissedişle ilgilidir. Duygu, 
merhum N. Topçu'nun çok güzel ifadesiyle, “Hem 
aklı kımıldatan kuvvettir, hem de kendi varlığının farkına vardıran şeydir.” (Nurettin Topçu, Var Olmak, İstanbul 
1997, s. 24) Kaldı ki Kur'an'da da düşünme, akletme 
ve anlamanın kalbe ай fiiller/işlevler olduğu belirtilir 
(Bkz. A'râf, 179; Нас, 46). Keza birçok ayette sezme, anlama ve bir şeyi kavrama gücü gibi anlamlarda kullanılan fuâd ve lüb kelimeleri de esas itibariyle insa- 
nin vicdanına, gönül dünyasına işaret eder. İşte tam 
bu noktada, ülü'l-elbâb tabirinin -ki bu tabire kimi 
meallerde “temiz akıl sahipleri” şeklinde çok tuhaf 
bir anlam verilmektedir- “selim fıtratı, yaratılış mayası bozulmamış, gönül dünyasi kirlenmemiş insanlar” 
anlamına geldiğini hatırlatmak gerekir. 

Sözün özü, Kur'an okuma faaliyetindeki düşünme müminin zihninde değil, gönül dünyasında olup 
biten bir süreçtir. Bu süreçte bilindik anlamda aklın, 
yani felsefe ve mantık dilinde “Kavram ve önerme 
üretebilen, kıyas yapabilen güç” şeklinde terimleşen 
aklın kayda değer bir fonksiyonu yoktur, Zira bu anlamda akıl, Allah-insan ilişkisinde itaatten ziyade isyana yatkın olup çok kere insanın kendini beğenmesine ve müstağni görmesine hizmet eder, Akıl genellikle bu mânâda algılandığından Montaigne çok yerinde bir tespitle şöyle demiştir: “En zavallı, en Allahlik insanlar bile akıldan yana paylarına razıdırlar. Başkalarında bizden daha fazla yiğitlik, beden gücü, deneyim, yetenek, güzellik görebiliriz; ama akıl üstünlüğünü kimseye vermeyiz.” (Montaigne, Denemeler, сем. 
Sabahattin Eyuboğlu, İstanbul 1994, 5, 169) 

İşte bu anlamdaki aklın insan idrakine sunulan 
ilâhi mesajları doğru anlayıp kavramada hemen hiçbir katkısı yoktur. Şayet bu iddiamızın aksi varit olsaydı, ilâhi kelâmı duyan, okuyan tüm insanların 
mutlaka mümin olmaları gerekirdi. Çünkü Kur'an 
akledip düşünen insanların evrende sayısız ilâhi sanat şaheserini (âyât) görebileceklerini söylüyor. Oysa dış dünyada Allah'ın varlığına, eşsiz yaratma sanatina işaret eden bunca ayet ya da mucizeyi görmek 
çok fazla insana nasip olmuyor. Demek ki Kur'an'da 
sözü edilen akıl, bilindik akıl değil, imana mekân teşkil eden kalb-i selimdir. 

Diğer taraftan Allah, Ankebüt, 43. ayette ancak 
bilenlerin akledebileceğini bildirmiştir. Burada sözü 
edilen “bilmek”, suje ile obje arasında kuruları ilişki- 
nin hâsılası anlamına gelmediği gibi, “bilerler”den 
maksat da okuma yazma bilen yahut iyi eğitim gören insanlar demek değildir. Kur'an'daki arılamıyla 
bilmek, Allah'ı yegâne Rab olarak tanıyıp bilmektir. 
Nitekim Hz, Peygamber bu ayette zikri geçen “âlimler"i, “Allah'ı bilip tanıyan, O'nun emrine uygun işler yapıp yasakladığı şeylerden kaçınan kimseler” olarak tarif etmiştir. 
(Bkz. lbn Аћууе, el.Muharrerü"l-Veciz, Beyrut 
2001, ІМ. 319; Zemahşeri, el-Keşşaf, Beyrut 
1977, Ш. 207) 

Kur'an'ı anlama уе yaşama konusuna gelince, esasen bu ikisi aynı 
anda gerçekleşen bir edimdir. Çünkü Kur'an'ı anlamak, haddizatında 
Allah'a adanmayı ve O'nunla barışık 
olmayı taahhüt etmiş bir insan olarak “ben”i anlamaktır. Böyle bir anlam arayışında, anlamak isteyen ile 
anlaşılmak istenen şey arasında Özgelik уа da ötekilik yoktur. Zira 
Kur'an, “ber”le vardır ve “ben”le 
birlikte anlamı kazanır. 

Burada sergilemeye çalıştığımız 
anlama tarzı, özü itibariyle süfilerin 
irfamna karşılık gelir. Bilindiği üzere 
süfilerin özellikle fıkıh ve kelâm ulemasının elinde ruhu kabzoları ilâhi 
mesajı hiç olmazsa kendi gönüllerin- 
de ihya etmek maksadıyla geliştirdikleri irfâni usullerindeki tek asıl, 
Kur'an mesajıyla duygudaşlık kurmak, yani kelâm-ı ilâhinin meramını 
sezmek ve bunu bilfiil özümsemektir. Esasen Kur'an da buna benzer 
bir anlama tecrübesini salık vermektedir. Nitekim ta'akkul, tedebbür, 
tefekkür ve tezekkür gibi Kur'ân 
kavramlar, zihinsel ve kuramsal düsünme çabasından öte iman ve adanişi ifade etmektedir. 

şöyle ki Allah'ın tefekkür ve tedebbürle ilgili buyrukları, ilk Müslüman nesil için, “İmdi, peygamberinizin dilinden sâdır olan ilâhi mesajları can kulağıyla dinleyin ve gereğini ifa edin!” mealinde bir anlam taşıyordu. Tabiatıyla, anlama denen 
şey de muhataba ait bir lisanin kaliplarıyla söze dökülmüş ilâhi talimatlaпп gereğini ifa etme çağrısına lebbeyk demeye tekabül ediyordu. Hz. 
Peygamber'in davetine icabet edilmesi hâlinde bu tavrin adi ta'akkul, 
tedebbür ve tezekkür olarak konuyor; aksi yöndeki tavır ise inkâr, istiğna ve istikbar gibi menfi kavramlaştırmalarla belirtiliyordu. Kısaca, vahуіп nazil olduğu sirada Kur'an'ı anlamak, Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği 
ilâhi mesajı, peşinen iman etmiş olmak koşuluyla mahza amel, yani 
sağduyu ve tezellülle kulak verip 
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dinlemek ve mesajın mucebince 
edip eylemek biçiminde gerçekleşen 
ve hemen hiçbir zihinsel çaba gerektirmeyen bir süreçten ibaretti. (Mustafa Öztürk, Tefsir Tarihi Araştırmaları, Ankara 
2005, 5. 10-12) 

Kur'an'ın ilk olarak nerede, пе 
zaman, kime hitap ettiği ve ne dediği gibi çok temel soruların cevabını 
bulmayı -ki bu soruların cevabı 
Kur'an'ın bize ne söylemek istediğini anlamak demektir- mümkün kılacak bir tarihi malumata sahip olunduktan sonraki en acil ihtiyacımız 
aşktır. Bu aşk, çok arzulanan bir varbkta bulacağımız tada susamışlıktır. 
Daha açıkçası bu aşk, Fuzüli'nin, 
“öyle sermestim ki idrak etmezem 
dünya nedir?" diye tarif ettiği ilâhi 
aşktır, 

İşte böyle bir aşka nail olan insa- 
nin gönül âleminde ne kayıp kaтапс, пе de menfaat ve çıkar gibi 
küçük hesaplara yer kalır. Çünkü bu 
aşkı yüreğinde taşıyan müminin yegane hedefi, mükâfata nail olmaktan öte Allah'ı hoşnut etmektir. Şu 
halde Kur'an'ı hayatın içine transfer 
edebilmenin tek yolu onu aşkla okumak, yani benliği ona, onu benliğe 
katmaktır. Bu tarz bir okuyuşta Allah'ın emir-yasakları ifasına memur 
olduğumuz birer vecibe olmaktan 
çıkıp adeta sevgiliyle ilk buluşma 
anında yaşanan doyumsuz mutluluğa dönüşür. Şayet Allah'a ibadet 
olarak gerçekleştirilen fiiller böyle bir 
mutluluğa vesile olmuyor ve ibadet- 
{ег mecburiyet hissiyle eda ediliyorsa, sorun kesinlikle “aşk” sorunudur. 

Hâsili kelâm, Kur'an'ın rehberliğinden faydalanmaya ve onun tarihüstü mesajını hayatın içine katmaya 
gerçekten niyetliysek, bu sorunu tez 
elden halletmek durumundayız. Daha açıkçası, biz bugün en azından 
kendi muhitimizde iyilik hâkim kötülük mahküm olsun istiyorsak; апаbabaya hürmet edilsin, akrabanın, 
yetimin, yoksulun derdiyle dertlenilsin istiyorsak; aramızda adalet, hakkaniyet, sevgi ve merhamet duygusu egemen olsun istiyorsak, evvelâ o 
ilâhi aşk ile gönül dünyamızı mamur 
kılmak, dolayısıyla Kur'an'ı da böyle 
mamur bir gönül köşkünde ağırlamak zorundayız. 
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İİ > VE SOSYAL HAYAT 
Jale Anıl 


Gören Eller, Gören Gözler İçin 








Güneşli bir bahar günü, İz- 


mir Caddesinde yürürken 
önümde elinde beyaz bastonu 
ile görme engelli bir genç gidiyordu, yanına yaklaştım “yardima ihtiyacınız var mı” diye sordum. “Sakarya Caddesine gidiyorum” dedi. Benim de yönüm 
о tarafaydı. Yardımı kabul etti ve 
koluma girdi (görme engellilerin 
koluna siz değil, onlar giriyorlar). Daha iki adım atmıştık ki, 
“adınız Jale değil mi” dedi. Evet 
dedim. Çünkü şu anda sizin kütüphanede okuduğunuz BİR 
ÇİFT YÜREK kitabını dinliyorum, 
sizi sesinizden tanıdım dedi. İna- 
nin o an hissettiklerimi kelimelerle ifade edemem. 

Emekli olmadan önce kendi- 
mi sorguladım, bundan sonraki 
hayatıma nasıl bir yön verebilirim diye. Ö günlerde bir arkadaбіт; Ankara Milli Kütüphanede 
Konuşan Kitaplık Birimi var, körler için kasete kitap okunuyor, 
hadi gel birlikte buna başlayalım 
dedi. Ben ondan önce davrandım ve 1998 yılı Mayıs ayından 
itibaren bugüne kadar seksen 
dört kitap okudum. Son iki yıldır 
da test kitapları okuyorum. Bunlar; üniversiteye giriş, KPSS, 
КМ5, LES sınavı test kitapları. 
Ençok satanlar arasında “Şu Çilgın Türkler” kitabının yazarı Turgut Özakman'ın imza gününe 
gittim. Sayın Özakman'a kendi- 
mi tanıttıktan sonra “kitabınız 
körlere de ulaştı” dediğimde, 
Sayın Özakman duygulu sözlerle “yaşlılar için CD okutup dağıtmayı düşünüyordum ama körler 
aklıma gelmemişti” dedi. 

Bu vesile ile körlerin dünyasına girip, pek çok şey öğrendim, 
paylaştım ve gönül bağı kurdum. Bir görme engelli ile yaşadığım апіуі paylaşmak isterim; 
Türkiye'de satılan beyaz bastonların içindeki lastik kısa zamanda 
elastikiyetini kaybettiği ісіп sik, 
sık baston almak durumunda 
olan körler için, bir gurup arkadaş aramızda рага toplayıp, Kanadâ'ya giden bir dostumuzdan 
beş tane almasını rica ettik. Kanada'da yaşayan Türk aileler bizim bu yardım konumuza duyarlılık gösterip paramızı çoğaltip 30 baston ve bir kabartma 
saati, dostumuzla yolladılar. Biz 
bunları dağıtırken, görme engelli üniversite öğrencisi bir 
gencin söylediğini aynen aktariyorum “Otorabillerinizin lastiği 
sizin için neyse, bu bastonlar da 
bizim için odur” dedi. 

Aydınlıkevler Samsun yolunda körlere eğitim veren bir okul 
var: GÖREN ELLER İLKÖĞRETİM 
OKULU (Yazımın başlığını onun 
için GÖREN ELLER koydum). Bu 
okulun öğrencilerinden biri 
Van'dan gelmiş ve yatılı okuyan 
görme engelli bir çocuk. Kendisini üç senedir tanıyorum bu sene mezun olacak, Bir keresinde 
benden “Konuşan Saat” istemişti, onu götürmüştüm. Saati kutusundan çıkardı, koluna taktiktan sonra, kutusunu beş dakika 
inceledi ve sonra çöp sepetine 
attı, Birlikte kantine gittik, çikolata aldim, yedikten sonra parmaklarını ve ağzını kolonyalı 
mendille sildim. Ayrılırken, bir 
daha gelişimde benden ne istediğini sordum. “Parfüm ve kolonya getir” dedi. Güldüm ve 
ona; “güzel kokmak istiyorsun” 
dedim. Hemen çantamdaki kalan kolonyalı mendili verdim. Ertesi gün kütüphanedeki görme 
engelli gence, Tolga'yla aramda 
geçenleri anlattım ve bana şöyle 
izah etti; “Ben evleninceye Каdar, saçımı taramasını bilmezdim, bana eşim öğretti nasıl tarayacağımı, Tolga da, kolonya 
ve parfümüri arasındaki farkı апlamak için sizden istemiştir.” 
İşin gerçeğini o zaman anladım.: 
Beş dakika saat kutusunu inceleуір tanımak (gören eller), kokularını farkını anlamak. 

Kütüphanede okuduğum bir 
kitaptan paragrafla yazımı noktalıyorum: 

“Birbirinize vereceğiniz en iyi 
hediye bilgidir... Öğrenmeye ve 
bulmaya çalışmadığınız günleri 
ömürden saymayınız... Öğrenmek ve bulmak için çalışınız... 
Doğru yoldan ayrılan kötülüğe 
anahtar, doğru yolda giden kötülüğe kilit olur...” 

Görmeyenlere kitaplı bir hayat için hepimizin sorumlulukları var, Sınırlı insan ömrünün erteleme lüksü yok. Onların hayatını kitapla güzelleştirmek, kitapla kolaylaştırmak için zaman 
şimdi, 

Kitab'ın ışığını gönlüyle görenler için gönül seferberliğinde 
buluşmak dileğiyle, 





bilgi toplumunda 


duygu 


Dr. Cahit Koçak 
бепе! Cerrah 


yoksunluğu 


Çağlar boyu üretilen ve biriken bilgi dünyada ve yaşamımızda büyük değişimlere yol açtı. Yüzyıllarca yol alıp atomun farkına varan ve atomu parçalayıp büyük enerjilerin 
açığa çıkmasını sağlayan bilgi ise, o enerjinin nasıl kullanılacağını belirleyen neydi diye sormaktan 


alıkoyamıyorsunuz kendinizi. Bilgiyi üreten de insan, onu insanlığın 

O enerji ısıya, ışığa ve her türlü enerji- hizmetine sunan da insan. Onu 
ye dönüştürülüp insanlığın hizmetine su- O insanlığın yıkımı için kullanan da insan. 
nulabilir veya atom bombasına dönüştü- Atom enerjisini insanlığın hizmetine 
rülüp, kullanılarak insanlığın mahvolması- sunmak “insani” ise, atom enerjisini 


па da sebep olabilirdi. Bu tercihi belirle- © insanlığın yıkımında kullanma ne kadar 
“insani” idi? 


уеп etik mi, duygu mu, insani değerler 
mi, hirs mı, ihtiras mi? 

Bilgiyi üreten de İnsan, onu insanlığını hizmetine sunan 
da insan. Onu insanlığın yıkımı için kullanan da insan. Atom 
enerjisini insanlığın hizmetine sunmak “insani” ise, atom 
enerjisini insanlığın yıkımında kullanma ne kadar “insani” 
idi? 

Her ne kadar “bilgi toplumu” günümüzde сок dile getirilen bir kavramsa da, bilgi toplumuna ulaştığımızı söylemek pek kolay olmasa gerek. Bilgi çağından söz edebiliriz 
belki. 

Gerek dünyada gerek ülkemizde bilgi birikimi aslında 
göz kamaştırıcı bir düzeyde. Ancak hem dünyada hem ülkemizde bilginin dağılımı neredeyse “dünya malının” insanlar arasında dağılımı gibi. Hâlâ kampanyalarla çocukları 
okula göndermeye çalışıyorsak, kadın nüfusumuzda okumaz yazmazlık 9620-25'ler düzeyindeyse, yazık ki bilgi hâlâ 


yükselen değerleri arasında yer almıyor. Ne yazık ki yükse- | 


len değerlerimiz hâlâ güç, tüketim. 

Bilgi de çoklukla bu yükselen değerlere ulaşmak için bir 
vasıta olmak durumunda kalıyor. Bilgi, güce sahip olmak 
için, paraya sahip olmak için, dünya malına sahip olabilmek 
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ісіп ve tüketim çılgınlığına katılabilmek için elbette en değerli 
enstrümanlardan biri olarak 


görülüyor 

Bilgili olmaktan bilgeliğe giden yolda hangi engeller var 
tam bilemiyoruz. Bilgeliğin pe- 


şine düşmeyi, kapısını çalmayı 
da düşünmüyoruz belki. Belki 
de sahip olduklarımız veya peşinde koştuklarımız bir engel 
teşkil ediyor o kapıyı çalmamıza. Belki yürekten çalsak kapı 
açılacak, Ve belki de ondan 
sonra güç, tüketim o kadar değerli olmamaya başlayacak. 
Mutluluğa, doyuma ulaşmak 
için onların peşinden koşmamaya başlayacağız. Duygu 
dünyamızdaki o yoksunlukları 
bazen güç peşinde koşarak, bazen ele geçirdiğimiz hemen 
her şeyi tüketerek doyurmaya 
çalışmayacağız belki. 
Çocuklarımıza ne kadar küçük yaşlarında duyguların yeriпе tüketimi ve maddiyatı koymayı öğretiyoruz. Nedense hiç 
zamanımız olmuyor, çocuklarımızla yeterli duygu ve heyecan 
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yüklü ortak zaman geçirmeye, 
Meselâ beraber tel araba yapamıyoruz, beraber uçurtma yapamıyoruz ve gidip paramızın 
yettiği en pahalısını alarak; yaşayamadığımız, gerçekleştiremediğimiz beraberliğin yerine 





maddi bir şeyi, bir pahalı oyuncak, koymaya çalışıyoruz. Ve о 
oyuncağın etkisi de genellikle 
paket açılana kadar oluyor. Çocuğun gerçekte ihtiyacı olan, 
duygusal iletişim уе doyumu 
sağlayacak durumda olmadığımız için hiçbir oyuncakta çocuğun bu ihtiyacını karşılayamıyor. 

Bir hikâyeden söz edeceğim 
tam burada. Bu bir anaokulunda yaşanmış gerçek bir hikâye 
mi yoksa bir anaokulu dergisinde okuduğum bir hikâye mi olduğunu tam hatırlayamadım 
şu anda. Eğer dergiden okuduğum bir yazı idiyse, hatırlayabilseydim, yazarın adını da zikretmek isterdim. 

Olay bir anaokulunda geсег: Çocuklardan birisi okula 
mersedesle getirilir. Ve çoğun- 


lukla babasının çok işi olduğundan şoförü Berk'i okula getirir, 
götürür. Bir diğer çocuğu ise 
babası her gün motosikletiyle 
okula getirir. Yağmur, kar, soğuk, sıcak, her gün Tahir babasının motosikletinin arkasında 
babasına sıkıca sarılır ve пеѕеуle okula gelir. 

Bir gün öğretmen sınıfta 
okul dergisinde yayınlanmak 
üzere çocuklara bir soru sorar. 
Nedense öğretmenlerimiz bu 
soruyu çok severler. Birkaç anaokulu dergisinde benzer sorulara rastladım. “Elinizde sihirli 
değnek olsa ne yapardınız?” 

Çocuklar çoğunlukla daha 
iyi şeylere sahip olmak için kullanırlar sihirli değneği. Sıra 
Berk'e gelince, Berk “Sihirli 
değnekle babamın mersedesini 
motosiklete çevirirdim” der. 
Öğretmen biraz şaşırmış, niye? 
Der ve ekler: “Herkesin özendiği mersedesle geliyorsun ayrıca 
yağmur var, soğuk var, kar 
var." Çocuk cevap verir: “Ama 
öğretmenim! Tahir her gün 
motosikletle ve babasıyla geliyor okula ve gelirken de babasına arkasından sarılıyor...” 

Yoksa çocuklar duyguyu уіtirmedikleri veya temiz yaratilışlarına henüz dünya malı hırs, 
tamah dokunmadığı için mi 
mutlu olmayı becerebiliyorlar. 
Ve büyüdükçe bizlere benzedikleri için mi veya bizim onları 
biraz da “gücümüzü” kullanarak kendimize benzettiğimiz 
için mi durgunlaşıyor ve mutsuzlaşıyorlar. 

Yoksa bu süreçteki masum 
güzelliklerini korumaya direnişlerinin kökeninde fitraten çocukluğun değerlerinden kopmamaya çalışmak, biz büyüklerin hırslarına teslim olmamak 
mi var?... 
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İlhami Ayrancı 
DİB Eğitim Uzmanı 


bir müslümanda bulunması 
gereken temel vasıf 


güvenilirlik 


Hz. Peygamber, toplum tarafındarı meziyet olarak kabul 
edilen ve insana onur veren bir çok özelliğe sahipti. Onun 
bu özelliklerinin en önemlilerinden birisi ise güvenilirliğidir. 
Öte yandan, günümüz insanının da en çok ihtiyaç duyduğu, aradığı şey güvendir eminim. İşimizin, eşimizin, oturduğumuz evin, bindiğimiz-kullandığımız araba- 
nın, gittiğimiz yolun, birlikte olduğumuz arka- Doğru, dürüst ve güvenilir olmak, her insan 


daşların-dostlarımızın, satın aldığımız eşyanın, ісіп sahip olunmasi gereken bir vasıftır. 
alış-veriş yaptığımız kimselerin... güvenli olma- Nitekim konuştuğunda yalan söylemek, 
sını, dolayısı ile güvende olmayı istiyoruz. Eşya- aldatmak, hile yapmak, tuzak kurmak, 
ların güvenli olmasının yolu insanın güvenilir sözünde durmamak gibi kötü nitelikler, her 
olmasından geçer. insanın yüzünü kızartacak suçlardır. Bu 


İnsanın kendisini güvende hissetme ihtiyacıпі anlamak hiç de zor değil. Hayatımızın güvende olmasını istemek kadar tabii ne olabilir ki? 
İnsanımız huzurlu kılabilmek için güvenilir, 
kendisiyle barışık fertlerden müteşekkil huzurlu bir toplum 
meydana getirmek gerekiyor, Çünkü, her şeye ve herkese 
kuşkuyla bakan, tedirgin bir insanın huzurlu olmasını bekleyemeyiz, 

Her alanda olduğu gibi bu konuda da; “el Emin” (özü 
sözü doğru, asla yalan söylemeyen güvenilir kimse) lakaplı, 
düşmanlarının bile kendisinden emin oldukları ve güvendikleri Peygamber Efendimizi kendimize örmek olarak alabiliriz. 

İslâm dininin bütün zorluklara, zorbalıklara ve zulme 
rağmen hızla yayılmaya devam ettiği, bu daveti kabul 
edenlerin inançları uğruna doğdukları yerleri bile terk ederek hicret ettiklerini gören müşrikler, Hz. Peygamberin hicret edeceği gece ona suikast düzenlemek niyetiyle evinin 
etrafını sararlar. Durumdan haberdar olan Hz. Peygamber 
Hz. Ali (K.V.)'yi çağırarak yatağına yatmasını ve müşrikler 
tarafından kendisine verilmiş emanetleri sahiplerine iade ettikten sonra yola çıkmasını ister, 

Bütün bunları şunun için ifade ettim: Müşriklerin, “Atalarının dini” olarak tanımladıkları batıl inarıçları dışında yeni bir dine çağıran Peygamber Efendimize suikast planlamaya varan düşmanlıklarına rağmen, emanetleri konusun- 


yüzden bir müslümanda bu tür yanlışlıkların 
bulunması asla kabul edilemez. 
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da hâla onu tercih etmeleri ve onun da kendisinin 
canına kasdetmeyi р!ап!ауап!апп emanetlerini bile sahiplerine ulaştırmak için yerine bir vekil birakması, bize; insanlar arası ilişkilerimizi gözden geçirerek hayatımıza çeki-düzen vermemiz bakımınıdan önemli ipuçları vermektedir. Şu ihtiyar dünyamızın uzun tarihinde böylesi bir güvene mazhar olmuş ve bunu hiçbir hal ve durumda yıkmamış kaç örneğe rastlayabiliriz? 

Bu arada hemen, Hz. Peygambere "el Emin” 
lakabının peygamberliğinden çok önce verildiğini 
hatırlamalıyız. Ayrıca sırası gelmişken, belki hakkinda ciltler dolusu övgü yazılabilecek bir konu 
olan Hz. Peygamberin güvenilirliği ile ilgili bir olaуі daha nakletmek istiyorum. Ebu Davud'un naklettiğine göre; Abdullah lbn Ebi'l Hamsa adında 
bir Mekkeli, bir gün Hz. Peygamberle şehrin belirli bir yerinde buluşmak üzere sözleşir fakat bu 
sözünü üç gün sonra hatırlar ve derhal buluşma 
yerine koşar. Sonuç onun da tahmin ettiği gibidir. Üç gün sonra sözleşme yerinde Resülüllah 
kendisini beklemektedir. (Ebu Davud, Sünen Kitabu'l- 
Edep, 40/90) 

Hz. Peygamberin, 25 yaşlarındayken ticaret 
vekilliğini yaptığı (ortağı) Hz. Hatice validemizle 
yaptığı izdivacında da, 35 yaşında yaptığı “Kabe 
Hakemliği” diye bilinen Haceru'l Esved'in Kabe'deki yerine konulması konusunda anlaşmazlığa düşen kabileler arasında yaptığı hakemlikte de 
(Haceru'l Esved'i уеге serdiği kuşağının üzerine 
koydurmuş, kabile reisleri de kuşağın kenarlarından tutarak gereken yere birlikte getirmişler, taş 
yerine bizzat Hz. Peygamber tarafından konulmuştu) inisiyatif sahibi kişiliği ile güvenilirliğinin 
birinci derecede rol oynadığı izahtan varestedir. 

İlahi tebliğin açıkça duyurulması emrinden 
sonra, Hz. Peygamber Mekkelileri Safa tepesine 
çağırmış ve onlara: “Size şu tepenin ardında şehri kuşatmak isteyen bir düşman ordusu var desem 
bana inanir mısınız?” diye sormuş, onlar da “Sen 
asla yalan söylemezsin. Senin söyleyeceğin her 
şeye іпапігі2” (Hamidullah Muhammed, İslim Peygamberi, e. |, ап уау. İst. 1980, sh. 96) cevabını vermişlerdi. 

Necran Hıristiyanları kendisinden İslam'ı öğretecek bir öğretmen istediklerinde onlara, “Sizlere güvenilir, gerçekten güvenilir, birisini göndereсейіт” buyurmuştu. Bütün sahabenin Allah'ın 
Resülünün gözünün içine baktığı ve kendisini 
göndermesini beklediği bir anda o, Ubeydullah 
b. Cerrah'ı seçmişti. Bu olayı da özellikle İslâm'ı 
tebliğ etme, topluma rehber-öncü olma durumunda olan din görevlilerimize hatırlatmak istedim. Allah Resülünün bir davetçide aradığı temel 
vasıf, sınırsız bir güvenilirlik olmalıydı! 

Hz. Peygamberin sünnetini gözden geçirdiğimizde ümmetine bıraktığı mukaddes mirastan birisi de, aksini düşünmenin bile mümkün olmadiği bir “güven"dir. Yalan konuşan, sözünde durтауап ve emanete hıyanet eden kimse münafıklik alameti taşıyor demektir. Nifakın olduğu yerde 
ise güven ve emniyet yoktur. 

Öte yandan, insan hayatının düzene girmesi- 
nin hiç kimse tarafindan aldatılmamakla mümkün 
olabileceği sanılır. Halbuki, Сіһап Yamakoğlu'nun 
harika bir şekilde vecizeleştirdiği gibi, “hayatın 
güneşi asıl senin hiç kimseyi aldatmamaya karar 
verdiğin gün doğacaktır.” (Yamakoğlu, Cihan, İnsan 
İlişkileri, Апкага, 1988, sh. 83) Özlediğimiz geleceği, 
pazardaki satıcıya. Hesabınız yanlış, benden eksik 
para aldınız” dedirtecek bir hissin insanda hareket haline gelmesiyle, çevremizdeki insanlara hiçbir şekilde zarar vermemek suretiyle ve nefsimizдеп fedakarlık ederek, yani kendimizden vererek 
kurabiliriz. 

İslâm dininin müntesiplerine kazandırmayı hedeflediği en temel vasıf, dürüstlük ve güvenilir olmaktır. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol, seninle beraber tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. 
Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz Allah 
yaptıklarınızı hakkıyla görür.”(Hud, 112; Aynca Bkz. 
Tevbe, 119; Ahzab, 79; Bakara, 44) buyurulan Kur'ân'a 
birinci dereceden muhatap olan Müslümanların 
en temel vasfı, doğruluk ve dürüstlüktür. Bu kapsamda “hayvan yularından tutulur, insan sözünden” özdeyişini hatırlayarak, yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermemeli, söz verdiğimizde 
de mutlaka tutmalıyız. Bir anlamda Peygamber 
varisi olan din görevlileri de bu vasıflarıyla ön plana çıkmalı, güven telkin etmeli, insanların hiç çekinmeden mallarını emanet edebilecekleri sadâkat ve emânete ehil insanlar olmalıdırlar. 

Doğru, dürüst ve güvenilir olmak, her insan 
için sahip olunması gereken bir vasıftır. Nitekim 
konuştuğunda yalan söylemek, aldatmak, hile 
yapmak, tuzak kurmak, sözünde durmamak gibi 
kötü nitelikler, her insanın yüzünü kızartacak suçlardır. Bu yüzden bir Müslümanda bu tür yanlışагт bulunması asla kabul edilemez, 

Kimliğimizi-kişiliğimizi, başarımızı ve hatta 
imanımızı ilgilendiren bu konuya ciddi bir şekilde 
eğilmenin kaçınılmaz olduğunu, çünkü güvenilirliğin bir Müslümanın temel vasfı olduğunu düşünüyorum. “Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin” gibi sakat mantığın egemen olduğu bu 
“sosyal yaranın tedavisinin ancak Hz. Peygamberin yüce ahlâkının öğrenilmesi ve tatbikiyle 
mümkün olabileceğine inanıyorum. 


BİP КОМИ BİR AYET іш 


Оос. Dr. İsmail Karagöz 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


kitap okumak, 
namaz kılmak 
ve Iyi Insan olmak 


"Okumak"; gözle görebildiğimiz varlıklar içinde insana özgü bir niteliktir. İnsanı geliştiren, yücelten, bilgilendiren ve ayrıcalıklı yapan bir özelliktir. İlerlemenin, medeniyetin, aydınlanmanın, kültürlü ve eğitimli olmanın 
olmazsa olmaz şartıdır. "Okumamak"; körlük, bilgisizlik, karanlık ve geri 
kalmışlığın göstergesidir. İnsanlığın rehberi olan (Bakara, 185) Kur'an'ın ilk 
emrinin "oku" (Alak, 1) olması çok anlamlıdır. Okumadan iyi bir insan, iyi bir 
kul olmak, iyi işler yapabilmek, dünya nimetlerinden en iyi bir şekilde уаrarlanabilmek ve âhireti kazanabilmek çok zordur. Kur'an'a göre okumanın 
amacı; Yaratan'ı, O'nun kitabını, gerçekleri tanımak ме öğrenmek, O'na 
hakkıyla kulluk yapabilmek, toplum içinde iyi insan olabilmek, zulüm, kötülük ve haramlardan uzak kalabilmektir. Yazımızda bu gerçeklere işaret 
eden bir ayeti yorumlamaya çalışacağız. 

"Kitaptan sana vahyalunanı oku ve namazı dosdoğru kıl. Çünkü паmaz, insanı her türlü edepsizlik ve çirkinlikten, haram ve kötülükten alıkor. 
Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor,” çankebüt, 45) 

Ayette yüce Allah, Peygamberin şahsında müminlere Kur'an'ı okumayı, 
beş vakit namazı kılmayı emrediyor, namazın insanı dinin ve akl-ı selimin 
çirkin ve kötü gördüğü şeylerden alıkoyacağını bildiriyor. Allah'ı anmanın 
büyük bir ibadet olduğunu ve insanların bütün yaptıklarını bildiğini haber 
veriyor ve böylece İnsanları okumaya, Kur'an'ı ve hükümlerini öğrenmeye, 
kendisine kulluk etmeye, iyi insan olmaya davet ediyor ve onların kendi 
murakabesi altında olduğunu ve buna göre hareket etmeleri gerektiği konusunda onları uyarıyor. Ayet, beş hüküm içermektedir: 

1. Kur'an'ı okumak, içeriğini öğrenmek, hükümlerini uygulamak ve 
başkalarına anlatmak; "Oku" diye çevirdiğimiz "ОНО" kelimesinin kökü olan 
"ыу tabi olmak, peş peşe yapmak, geciktirmek, okumak ve mânâsını düşünmek anlamlarına gelir. Tilâvet, kıraat'ten daha özeldir, her tilâvet kiraattir, ancak her kıraat tilâvet değildir, Çünkü tilâvette, tekrar tekrar ve güzel güzel okuma, okunanı anlama ve hükümlerine uyma, insanlara bildirте ve duyurma anlamı vardır. Ayette geçen "kitap"tan maksat Kur'an'dır. 
"vahyolunan" ise ayetler, Allah'ın emir ve yasakları, hüküm ve tavsiyeleridir. "Kitaptan sana vahyolunanı oku" emri, dört görevi içerir: 

a) Kuran okumayı öğrenmek ve tekrar tekrar okumak; "Oku" emrini 
yerine getirebilmek için, her şeyden önce Kur'an okumayı öğrenmek gerekir. Dolayısıyla her Müslümanın Allah'ın kitabı Kur'an'ı aslından/Arapça 
olarak düzgün, doğru, güzel ve anlamını bozmayacak bir şekilde okumayı 
öğrenmesi gerekir. Bu, Allah ve Peygamberin emridir. "...Вапа, Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumamı emredildi" (меті, 92) anlamındaki 
ayet ile "Sizin en hayırlınız/en faziletliniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir” 
(Tirmizi, Fedàilü'l-Kur'an, 15) anlarnındaki hadis bunun delilidir. Her gün belli bir 





Okumadan iyi bir insan, 
İvi bir kul olmak, iyi işler 
yapabilmek, dünya 
nimetlerinden en iyi bir 
şekilde 
yararlanabilmek ve 
âhireti kazanabilmek 
çok zordur. Kur'an'a 
göre okumanın amacı; 
Yaratan'ı, O'nun 
kitabını, gerçekleri 
tanimak ve öğrenmek, 
O'na hakkıyla kulluk 
yapabilmek, toplum 
içinde iyi İnsan 
olabilmek, zulüm, 
kötülük ve 
haramlardan uzak 
kalabilmektir. 
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miktar Kur'an okunmalıdır, çünkü Kuran okumak, 
ibadettir, okunan her harfine on hasene sevabı verilir. (Tirmizi, Fed3ilü'l-Kur'an, 16) 

"Yaratan Rabbinin adıyla oku" (Alak, т) ve “Kur'an 
okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığin" (Nahl, 98) ayetlerine binaen Kur'anı okumaya eŭzü besmele ile başlanmalı, tane tane (Müzzemmil, 4), 
dura dura, yavaş yavaş (İsrâ, 106) okunmalıdır. Namaтіп farzlarından biri de kırattır. Bu itibarla her Müslüman, bir kısım sureleri ve ayetleri ezberlemelidir. 
Kur'an'ın tamamini ezberlemek/ hafızlık ise sünnettir. 
Her yaşta Kur'an okumayı öğrenmek mümkündür, 
ancak anne-babalar çocuklarına eğitim-öğretim çâğında Kur'an okumayı öğretmelidirler. 

b) Kur'an'ın içeriğini öğrenmek ve anlamak: 
Kur'an'ı okumanın asıl amacı, Allah'in kelâmını anlamak, içeriğini; emir ve yasaklarını, helâl ve haramlarını, hüküm ve tavsiyelerini öğrenmektir. "Biz, onlar 
düşünüp anlayabilsinler diye (gerçekleri) bu 
Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık” (га, 41), "Biz 
Kur'an'ı, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak 
indirdik” (Yusuf, 2), "Hâlâ Kur'an'ı düşünüp anlamaya 
çalışmıyorlar гли?" (Misa, 82; bk. Muhammed, 24) anlamındaki ayetler bunun delilidir. Kur'an'ı derinlemesine 


anlayıp içeriğini öğrenebilmek için Arap dilini, tefsir, 
hadis, fıkıh, kelâm, tarih, sosyoloji ve psikoloji bilim 
dallarını bilmek gerekir ise de; Kur'an meâli ve tefsiri okuyarak da belirli bir düzeyde Kur'an'ı anlamak ve 
öğrenmek mümkündür. Bütün kitaplar, bir tek kita- 
bi, Kur'an'ı anlamak уе öğrenmek için okunur. 

с) Kur'an'ın hükümlerine, emir ve yasaklarına uymak: Tahlil ettiğimiz ayetin başındaki “йй” fiilinin 
"uy, tabi ol” anlamı bu mânâya işaret etmektedir. 
Kur'an'ı okumak, öğrenmek ve anlamaktan maksat; 
hükümlerini uygulamak, emir ve yasaklarına uymak, 
öğüt almaktır. "Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu 
Kur'an'da insanlar için her misalden (örnekler) verdik.” (Zümer, 27), "Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp 
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öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt 
alan?" (kamer, 17) anlamındaki ayetler bunun delilidir. 

9) Kur'an ve hükümlerini diğer insanlara öğretтек: Tahlil ettiğimiz ayetin başındaki "ütlü" fiilinde 
"bildir, haber ver” anlamı da vardır. Nitekim; "De ki, 
"Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım/bildireyim" (En'âm, 151), "Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku/haber мег" (Mâide, 
27), "Nuh'un haberini onlara oku/bildir” (Yunus, 71) 
anlamındaki ayetlerde geçen "ütlü" kelimesi, bu апlamı açıkça ifade etmektedir. Dolayısıyla Müslüman 
Kur'an okumayı ve içeriğini öğrenir, hükümlerine 
uyar, Kur'an'ı ve hükümlerini diğer insanlara da anlatmaya ve öğretmeye çalışır. 

Bütün peygamberlerin özellikleri arasında insanlara Allah'ın ayetlerini okuyup, açıklamak ve anlatmak birinci sırada gelir. Bu husus, Kur'an'da birçok 
ayette bildirilmektedir. (bk. Bakara, 129, 151; Ам Imrán, 
164; Zümer, 71; Cuma, 2; Talak; 11) 

"Kitaptan sana vahyolunanı oku" cümlesi aynı 
zamanda Kur'an'ın, peygamber sözü değil vahiy 
ürünü ve Allah kelâmı olduğunu beyan etmektedir. 

2. Beş vakit namazı kılmak: Ayetin ikinci cümlesinde beş vakit namazın dosdoğru kılınması emredilmektedir. "Ekim" kelimesi, "ekâme" fiilinin emridir. 
Bu fiil, bir şeyi dosdoğru ve hakkını vererek en iyi bir 
şekilde yapmayı ifade eder, Sözlükte dua anlamına 
geler “es-salât" kelimesinin başındaki elif lam ahd 
için olup "bildiğiniz namazi kılın” demektir. “kılın” 
emri, beş vakit namazın farz oluşunu ifade eder, Dolayısıyla mümünler, her hâl ve şartta namazlarını kılmak zorundadırlar. Hiçbir şey; iş, ticaret, görev, 
meşgale ve mazeret mümini namazdan alıkoyamaz. 
(Nur, 38) Su bulamayanlar, teyemmüm ederek, (Mâide, 
6) bir tehlikeden korkanlar yaya veya binit üzerinde, 
(Bakara, 239) yolcular, dört rekatlı farzları ikişer rekat 
olarak, (bk.Müslim, Заматта, 4, I, 478) zaruret ve ihtiyac halinde öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarını öğle veya ikindi, akşam veya yatsı vaktinde birleştirerek, (Müslim, Salâtü'l-müsâfirin, 52, 1, 490) savaş halinde olanlar, nasıl güçleri yetiyorsa o şekilde, (Mis, 
102) korku halinde olanlar, yürüyerek veya binit üzerinde, (Bakara, 239) ayakta durmaya güçleri yetmeyen 
hasta ve özürlüler, oturarak, buna da güçleri yetmeyenler, yatarak namazlarını kılarlar. (АН İmrân, 191) Kädınların özel halleri, deli olmak, bayılmak ve unutmak hariç namaz kılmamanın hiçbir mazereti yoktur. İman kalbine yerleşmiş ve gerçek mümin niteliğini kazanmış bir Müslümana namaz kılmak ağır ve 
zor gelmez. (Bakara, 45) Mümin, namazlarına midavimdir. (Мейгіс, 22-23) Namazlarını zevkle ve isteyerek 
kılar. Yüce Allah, Kur'an'da, namazı üşene üşene kılmayı (Nisa, 142) ve terk etmeyi (Tevbe, 54) münafık ve 
kafirlerin niteliği olarak zikretmiştir. (Müddessir, 44) Beş 
vakit namazını kılanlar, Allah'a kulluk etmiş ve O'nun 
rızasını kazanmış, kılmayanlar Allah ve Peygambere 
isyan etmiş büyük günah işlemiş olurlar. Namazın 


farz oluşunu inkâr etmek veya namazı hafife almak 
veya küçümsemek insanı dinden çıkarır. 

3. Namaz, insanı her türlü edepsizlik ve çirkinlikten, haram ve kötülükten alıkoyar: Bu hüküm, beş 
vakit namaz kılmanın insanın ahlâk ve davranışına 
yansımasını beyan etmektedir. "Her türlü edepsizlik 
ve çirkinlik" diye çevirdiğimiz "fahsàá" kelimesi; 
Kur'an'da; evlilik dışı cinsel ilişki, (міа, 15) eşcinsellik, 
(Ата, 80) eşlerin birbirlerine kötü davranmaları ve eziyet etmeleri, (Nisa, 19) kişinin evlenme yasağı olan kadınlarla evlenmesi, (Nisa, 22) çirkin söz, eylem ve davranışlar, (Bakara, 169) cimrilik, (Bakara, 268) büyük günahları işlemek, (ALi İmrin, 135) iman ve ibadetlerde 
Allah'a ortak koşmak, putlara tapmak ve çıplaklık, 
(A'râf, 28-29) haram (En'âm, 151) ve günah (Nahl, 90) anlamlarında kullanılmıştır. "Нег türlü haram ve kötülük” diye çevirdiğimiz "münker" kelimesi; yalan, iftira, dedikodu gibi söylenmesi haram olan ve içki ісmek, kumar oynamak, hırsızlık etmek, cana kıymak 
ve zulmetmek gibi yapılması dinen haram olan, dinin ve aklın hoş görmediği bütün söz, eylem ve davranışlardır. “Fahşâ” ve "münker" olarak nitelenen 
söz, eylem ve davranışlar haramı olduğu (En'âm, 151) 
gibi bunları teşvik etmek, toplumda fuhşun işlenmesini ve yayılmasını istemek de haramdır. (Tevbe, 67) 
Ayette namazın bütün bu davranışlardan insanı alıkoyduğu bildirilmektedir. Namaz insanı her türlü 
edepsizlik ve çirkinlikten, haram ve kötülükten nasıl 
alıkoyar? Bunu şu şekilde izah edebiliriz: 

а) Kalp huzuru, Allah'a saygı ve ihlâs ile namazıпі Шап kimse Allah'a kulluk bilinci ile bağlandığı ісіп 
nefsinin, şeytanın ve kötü insanların telkinlerine uymaz. Ensardan bir delikanlı beş vakit namazı kıldığı 
halde "fuhş” olarak nitelenen davranışlarda bulunduğu Hz. Peygamber'e bildirilir, Hz. Peygamber, namaz yakında onu bu davranıştan men eder, buyurur 
ve gerçekten bir müddet sonra genç, kötü davranışlardan vazgeçer. (bk. Taberi, ХІ, 20/155) Dolayısıyla beş 
vakit namaza devam eden bir Müslüman, başlangıç- 
ta birtakım kötü alışkanlıklarını bırakamasa bile, belli bir süre sonra namaz, onu bu davranışları terk etmeye sevk edecektir. 

b) Namaza devam eden Müslüman fuhş ve 
münker olarak nitelenen eylem ve davranışları kendisine münasip görmez, 

с) Namazı şartlarına uygun kılmaya devam edeni Allah bu tür davranışlardan korur. 

d) En azından namaz kılma süresinde her türlü 
kötülükten uzak olur. 

е) Namaz manevi kirlerden temizler, “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir ırmak olsa ve burada günde beş defa yıkansa bu kimsede hiç kir kalir mi? (Sahabenin); Hayır hiç bir kir kalmaz” diye 
cevap vermeleri üzerine “İşte beş vakit namaz da 
böyledir. Allah, bu sebeple günahları temizler, yok 
eder” (Buhâri, Mevâkitu's5-Salâti, 6, 1, 134) anlamındaki hadis bunun delilidir. 
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Günde beş vakit namazını kılan manevi kirlerden 
temizlendiği gibi, dış çevre Пе sürekli temas halinde 
olan organlar günde beş defa yıkandığı için kirlerden ve bulaşıcı mikroplardan temizlenmiş olur. Vücudu, elbise ve namaz kılınacak yeri temizlemek namazın şartı olduğu için namaz, kişiyi temiz olmaya 
mecbur eder. Her namazı vaktinde kılacağı için һаyatını düzen ve tertibe koyar. Beş vakit namazı kılar 
kimse, kibir ve gururdan kurtulur, İnsan haklarına 
saygılı olur. Allah rızası için iş yapmaya alışır. İlâhi 
denetim altında olduğunun farkında olur. Eğer bir 
Müslüman beş vakit namaza devam ettiği halde haramı, kötülük ve günahlardan vazgeçmiyorsa, bu namazın ona faydası olmaz. Nitekim Hasan Basri ve 
lbn Abbas'tan yapılan bir rivayette, "Kim namazı kilar da namaz onu fahşâ ve münker'den men etmezse, bu namaz onu ancak Allah'tan uzaklaştırır” denilmiştir. (Taberi, ХІ, 20/155) 

4. Allah'ı zikir, ibadettir: "Allah'ı anmak en büyük 
ibadettir" cümlesinde geçen “zikrullah” ile maksadın; 
namaz, namazda okunan tekbir, tesbih, tahmid ve 
kıraat olduğu tefsir kitaplarında beyan edilmiştir. Buna göre ayet, "namaz kılmak, en büyük ibadettir" 
anlamına gelir. Namaz, Allah'ı zikir için kılınır. (Tâhâ, 
14) Veya zikrullah; Allah'ı, kalp, dil ve uzuvlarla апmaktır. Buna namaz ve diğer ibadetler de dahildir. 
Veya ayet, Allah'ın sevap vermesi ve kulunu övmesi, 
kulun Allah'ı anmasından, ibadetinden daha büyüktür, daha faziletlidir arılamındadır. 

5. Allah, kullarının yaptıklarını bilir: "Allah yaptıklarınızı biliyor" cümlesi, Allah'ın alim (her şeyi bilen), 
habir (her şeyden haberdar olan) rakib (murakabe 
eden) ve karib, (insana çok yakın olan) olduğuna 
işaret etmektedir. İnsan nerede ne yaparsa yapsın, 
Allah onun yaptığını görür ve bilir. O'ndan hiçbir şey 
gizli kalmaz. Kulunun iyi amellerine mükâfat verir, 
kötü amelleri sebebiyle de cezalandırır. Kulun bu bilinç içersinde olması, gece ve gündüz her zaman ve 
her yerde söz, eylem ve davranışlarına dikkat etmesi, Allah'ın gözetimi ve denetimi altında olduğu bilincinde olması gerekir. 

Yüce Allah, yorumlamaya çalıştığımız Ankebüt 
suresinin 29. ayetinde müminlerin Kur'an'ı okumalarını, öğrenmelerini, hükümlerini uygulamalarını ve 
başkalarına öğretmelerini, namazı dosdoğru kılmalarını emretmekte, namazın insanı her türlü edepsizlik ve çirkinlikten, haram ve kötülükten alıkoyacağını, namaz kılmanın en büyük ibadet olduğunu, kullarının bütün yaptıklarını bildiğini haber vermektedir. Ayetin içerdiği buyrukları yerine getirenler; 
"Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kilanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, 
gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.” (ғаш, 29) anlamındaki ayette ifade edilen manevi ticareti yapmış 
ve kurtuluşa ermiş olurlar. 
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Sosyolog-Başbakanlık Aile Araştırma Genel Müdürlüğü 





Göç olgusu 
aileleri, ailelerinin 
parçalanmalarından aile 
bireylerinin 
birbirleriyle 
ilişkilerine, eski 
sosyal 
çevrelerinden 
ayrılmalarından 
yeni sosyal 
çevreye uyum 
sağlamalarına 
kadar birçok 
konuda ve farklı 
boyutlarda 
etkilemektedir. 
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п А. "зада? 





а! 
үе 


anayileşen bütün ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de 

yaşanan sanayileşmeye paralel olarak kirdan kente yoğun 

bir göç olgusu ortaya çıkmıştır. Ayrıca ülkemiz önemli 
oranlarda diş ülkelere işgücü göçü vermektedir. Tarih boyunca çeşitli sebeplerle yaşanan göçlerle kıyaslandığında sanayileşme ile 
ortaya çıkan göç olgusunun hem nedenleri hem de sonuçları itibariyle oldukça farklılaştığı görülmektedir. Sanayileşme ile ortaya 
çikan göçün en önemli nedeninin sanayileşme ile ortaya çıkan yeni üretim biçimi ve bu üretim biçiminin gerektirdiği insan hareketleri olduğu açıktır. Yeni üretim biçiminin zorunlu kıldığı söz konusu yer değiştirmelerin olumlu veya olumsuz olarak nitelenebilecek 
çok çeşitli sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik sonuçları ortaya 
çikmaktadır. 

Göç olgusu, çeşitleri, nedenleri ve sonuçları itibariyle çok çeşitli boyutları olan bir konudur. Bu yazıda göç olgusunun söz konusu bütün boyutlarinin ele alınmasından ziyade aile kurumu açısından ortaya çıkan bazı sonuçları üzerinde durulacaktır. Sanayileşme 
süreciyle başlayan yeni üretim biçiminin zorunlu kıldığı bir olgu 
olarak göçün aile kurumu ile ilgili sonuçlarının değerlendirilmesi- 
nin, aynı zamanda, sanayileşmenin aile kurumuyla ilgili sonuçlari- 
nın değerlendirilmesi anlamına geleceği unutulmamalıdır. 

Sanayileşme öncesinde, daha çok kırsal alanlarda yaşayan ve 
büyük ölçüde tarım merkezli üretim yapan insanlar sanayileşme ile 
birlikte şehirlere akın etmişler ve yeni üretim biçimi içinde yerlerini almaya başlamışlardır. Söz konusu süreçte bütün sosyal kurumlar büyük değişime uğramışlardır. Değişime uğrayan sosyal kurumların başında da aile kurumu gelmektedir. Aile kurumu bahsedilen süreçte ciddi bir yapısal değişim geçirmiş ve bazı fonksiyonlarını yeni dönemin kurum ve kuruluşlarına devretmek veya onlarla paylaşmak durumuyla karşı karşıya kalmıştır. 

Sanayileşme öncesindeki üretim biçimiyle büyük ölçüde uyumlu olan geniş aileler ve bu ailelerdeki ilişki biçimleri yeni üretim biçiminde eski fonksiyonelliklerini büyük ölçüde yitirmiş ve yerlerini; 
“evlenmemiş çocuklar ve ebeveyn’ den oluşan “çekirdek aile" diye 
tanımlayabileceğimiz aile tipine bırakmışlardır. Şüphesiz söz konu- 


su edilen dönüşüm yaygın olan 
eğilimdir; ne sanayileşme öncesinde 'çekirdek aile'lerin olmadığını söylenebilir, ne de sanayileşmiş toplumlarda geniş ailenin tamamen yok olduğunu 
görmek mümkündür. Kaldı ki, 
aile tipleri, söz konusu edilen iki 
aile tipiyle sınırlı olmadığı gibi, 
bu aile tiplerinin de gerek yapıları gerekse de fonksiyonları itibariyle ülkeden ülkeye değişim 
gösterdiği görülmektedir. Örneğin, ülkemizde, kırdan kente 
göç ile ortaya çıkan birçok “сеkirdek aile'nin ekonomik ve 
duygusal özellikleri ve ilişkileri 
açısından “geniş aile” özelliğini 
veya ilişkisini büyük ölçüde sürdürdüğünü söylemek mümkündür. Avrupa ülkelerinde ise 
sanayileşme döneminin yaygın 
aile tipi olan çekirdek aileler 
azalmakta ve tek ebeveynli aileler hızla yaygınlaşmaktadır. 

Aynı şekilde, sanayileşmeyle 
birlikte; ailelerin ekonomik birim olma özellikleri, ailelerin 
sosyal güvenlik fonksiyonu, aile 
bireylerinin eğitimi ve çocukların yetiştirilmesi veya bakımı gibi konularda, aile kurumunun 
üstlendiği fonksiyonlar önemli 
değişimlere uğramıştır. Ancak 
bütün bu değişimlere rağmen, 
birçok ülkede, örneğin ülkemizde, aile kurumu; ekonomik dayanışmadan duygusal paylaşıma, neslin devamından yeni 
nesillerin sosyalleşmesine kadar 
birçok konuda hayati fonksiyonlarını halen büyük ölçüde 
sürdürmektedir. 

Şanayileşme sürecinin zorunlu bir sonucu olan göç olgusu ile insanlar sadece yeni bir 
üretim biçimine katılma ve 
uyum sağlama zorluğuyla karşı 
karşıya kalmamakta, aynı zamanda yeni bir sosyal ve kültürel çevreyle de uyum problemi 
yaşamaya (o başlamaktadırlar, 
Göç edenlerin çoğunluğu göç 
ettikleri yerden daha iyi şartlara 
ulaşma amacıyla göç ederler. 


Ancak, göç eden kişilerin ve 
göç edilen yerin özelliklerine 
göre, derecesi farklı da olsa, 
hem göç edenlerin hem de göç 
edilen yerde yaşayanların birçok Uyum sorunu yaşamaları 
kaçınılmaz olmaktadır. 

Bir başka ifade ile; göç edilen yerin zorluklarından, imkânsızlıklarından (itici faktörler) 
kurtulup, göç ile elde edilmesi 
düşünülen yeni imkânlara (çekici faktörler) ulaşmak, genellikle, göç olgusunun temel dinamiğini oluşturmaktadır. Ancak, 
evdeki hesap her zaman tutmamakta ve insanlar bazen birçok 





insanlık dramıyla karşılaşabilmektedirler. Hele söz konusu 
göçler, göç edilen yerin imkânlarından çok göç edilen yerin 
imkânsızlıklarından kaynaklanıyorsa, 

Yapısal ve fonksiyonel değişimleri göz önünde bulundurulduğunda, göçten ve göç ile ortaya çıkan çeşitli sonuçlardan 
en fazla etkilenen sosyal kurumun aile olduğunu söylemek 
mümkündür. Göç olgusu айеіс- 


А 


п, ailelerinin parçalanmalarından айе bireylerinin birbirleriyle 
ilişkilerine, eski sosyal çevrelerinden ayrılmalarından yeni 
sosyal çevreye uyum sağlamalarına kadar birçok konuda ve 
farklı boyutlarda etkilemektedir. Göç ile ortaya çıkan söz konusu durumlar hem aile bireylerinin birçok ekonomik, sosyal, 
kültürel ve psikolojik sorun yaşamalarına hem de yeni katıldıkları toplumlarda çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. 

Geçen yüzyılın ortalarından 
itibaren ülkemizin sanayileşme- 


ны, 2. 


sine paralel olarak yaşadığı kırdan kente göç olgusu halen 
sürmekte ve ülkemiz kırsal nüfusunun şehirlere yerleşmesi süreci hız kesmeden devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda 
da aynı sürecin devam edeceği 
görülmektedir. Dolayısıyla, göç 
Пе ortaya çıkmış olan sorunların 
artarak devam edeceği söylenebilir. Ortaya çıkarı sorunların 
birçok boyutu bulunmakta ve 
çözüm için çok sayida kurum ve 
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kuruluşun yer alacağı çeşitli çözüm yollarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Birçok konuda olduğu gibi, 
göçün ortaya çıkardığı sorunlarla baş etme açısından da aile 
kurumunun gücünü koruduğu 
toplumların sorunları çözme 


açısından daha şanslı olduğu 





açıktır. Ülkemizdeki aile yapısı- 
nın halen güçlü olması bizim 
için önemli bir avantajdır. Aile 
bağlarının güçlü olması ve aile 
bireyleri arasındaki her türlü dayanışmanın devam etmesi bir 
yandan göçle ortaya çıkan sorunların sınırlarnımasına imkân 
vermekte bir yandan da göç ile 
ortaya çıkan sorunlarla baş etmede merkezi bir rol üstlenebilmektedir. Ancak bütün ailelerin 
söz konusu işlevleri benzer $еkilde üslenmeleri veya üstlenebilmeleri mümkün değildir. Aile 
değerlerinin ve aile içi dayanışmanın güçlü olması, aile bireylerinin yeni topluma uyum kabiliyeti ve ortaya çıkan sorunlarla baş etme becerisi gibi özellikler, ortaya çıkan birçok sorunu 
atlatabilmesi için önemli bir im- 
Капа. Aynı şekilde söz konusu 
özellikleri zayıf veya bu özelliklerden yoksun ailelerin göç ile 
ortaya çıkan sorunlarla baş etmede büyük ölçüde zorlanacakları açıktır. 
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Göç ile ortaya çıkan sorunların aile odaklı bir çerçevede çözüme kavuşturulmaya çalışılması istenen sonuçlara ulaşma- 
da önemli avantajlar sağlayacaktır. İlk göze çarpan nedeni 
farklı da olsa toplumda ortaya 
çıkan birçok sorunun kaynağı 
ailede yaşanan sorunlar veya 


yetersizliklerdir. Aynı şekilde ortaya çıkan sorunların çözümünün adresi de yine büyük ölçüde ailelerdir Örneğin, çocukların eğitimi konusunda yaşanan 
sorunlarda aile desteğinin yerini alabilecek veya ailenin destek 
sağlamaması durumunda bunu 
telâfi edebilecek çok az imkân 
уе bu imkânlarla istenen sonuçları elde etme ihtimali vardır. 
Çocuk suçluluğu, sokak çocukları veya madde bağımlılığı gibi 
sorunlarda da aynı durum söz 
konusudur. Türkiye gibi sosyal 
güvenlik sisteminin yeterli olmadığı bir ülkede ailelerin Кепdi imkânlarıyla bireylerine sağladığı sosyal güvenlik fonksiyonu Mevcut şartlarda ikamesi olmayan bir imkândır. Sadece bu 
özelliği itibariyle belli dönemlerde üslendiği rol ile Türk ailesi 
ülkemizi çok ciddi sosyal sorunlardan kurtarmıştır. 
Sanayileşme, kentleşme ve 
bunların sonucu ortaya çıkan 
hızlı ekonomik, sosyal ve kültü- 


rel değişimler, bu süreçleri yasayan bütün ülkeler için çok 
sancılı dönemler olmuştur. Bu 
tür sancılı dönemlerde her ülke 
kendi imkânlarını seferber ederek sorunları aşmaya çalışmıştır/çalışmaktadır. Yaşanan birçok sorun ve kriz dönemleri 
göstermiştir ki, ülke olarak bizim en güçlü yanımız aile yapımızdır. Bu güçlü yanımızı iyi 
değerlendirmek ve karşılaştığımız veya karşılaşacağımız s0- 
runlarla baş etmede aile yapimizdan ve onun sorun çözme 
kabiliyetinden yararlanmamız 
gerekmektedir. 

Göç ile ortaya çıkan sorunları çözmeye dönük çabaların da 
bu gerçek çerçevesinde değerlendirilmesi yararlı olacaktır. 
Şüphesiz, yıllardır birlikte yaşadıkları akraba ve komşularını 
terk ederek birçok yönüyle yabancısı olunan bir topluma katılmanın ve ona uyum sağlama- 
nın, aileleri ve aile bireylerini 
aşan ekonomik, sosyal, kültürel 
ve psikolojik boyutları vardır ve 
hep olacaktır. Ancak eldeki imkânların iyi değerlendirilmesi, 
yaşanan sorunların en aza İndirilmesi için kişilerin çabalarının 
yanında ailelerinin onlara destek sağlaması ve yeni şartların 
olumlu hale getirilmesi hedefi 
hep ön plânda olmalıdır. Göç 
ile birlikte ortaya çıkan sorunlardan hareketle göç olgusunun 
ortadan kaldırılamayacağı veya 
azaltılamayacağı gerçeği hep 
akılda tutulmalıdır. 

Göç olgusu hep ortaya çikardığı sorunlarla gündeme 
gelmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki göç olayı neden olduğu sorunlarla birlikte büyük 
oranlarda yeni imkânlar da sağlamakta ve toplum için her zaman yeni bir dinamizm kaynağı 
oluşturmaktadır. Tarih boyunca 
oluşan medeniyetlerin hemen 
hepsinin temelinde önemli bir 
göç olgusunun olması rastlantı 
olmasa gerektir. 
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— elevizyonun çocuklar üzerindeki etkisi uzun yıllardan beri il- 


cuklar üzerinde duygusal, zihinsel ve sosyal etkileri açısından enine boyuna tartışılmaktadır. Olumsuz etkileri bilinmekle beraber çocukların televizyon izleme süreleri, tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de oldukça fazladır. Çocuklar günde ortalama olarak iki saat; hafta sonları ise daha çok saat televizyon izlemektedirler, Ne yapsınlar! geçen yüzyılın en önemli icadı olan ve her 
evin başköşesine kurulan televizyon yaş ve eğitim düzeyi ayırt etmeden çok sayıda izleyiciye aynı anda ulaşma gücüne sahip sihirli bir 
dünya, Günümüzde ailelerin olmazsa olmazları arasında yer alan televizyon, evlerde sayıca da artırılınca çocukların, başında gün tüketeceği bir sihirli kutu haline gelmesi kaçınılmazdır. 

Televizyonun çocukların gelişimi üzerindeki etkileri konusunda 
yapıları araştırmalar, çocukların televizyondan olumsuz bir biçimde 
etkilendiklerini ortaya koymuştur. Ancak bu olumsuz etkilenme ülкепіп genel bilgi düzeyine, okur-yazarlık oranına, ailenin gelir ve 
eğitim düzeyine, evdeki diğer iletişim araçlarına göre de değişmektedir. 

Araştırmalar televizyonun sosyal davranışların gelişmesi üzerindeki etkisinin çok net olduğunu göstermektedir. Televizyonda saldırgan davranışları izleyen çocukların daha saldırgan davrandığı да 
bilinen bir gerçektir, 

Çocukların sosyalleşme süreçlerinde iletişimin önemi büyüktür. 
Oysa kitle iletişim агас! olarak adlandırılan sihirli kutu televizyon çocuğa sadece iletiler gönderir. Çocukla gerçek bir iletişime geçmez. 
Bu nedenle televizyon karşısında fazla zaman geçiren çocuklar 505- 
yal ilişkilerinde tutuk davranmaktadırlar, Dil becerileri gelişme gösterse bile insanlarla ilişkilerinde yeterince geliştikleri söylenemez. 
Buna karşın bazı anneler televizyonu çocukları için “elektronik dadı" 
olarak kullanmaktadırlar. Günlük işlerini rahat yapmak adına çok 
küçük yaşlardan itibaren çocukları televizyona emanet eden anneler belki de farkında olmadan suç işlemektedirler, 

Televizyondaki bazı yayınlar çocukların kimlik gelişimlerini ve 
psikolojilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca televizyon çocuklarda öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliğine de neden olmaktadır. Görüntülerdeki hız ve süreklilik, çocuğun dikkatini toplamasını 


t gi konusudur. Televizyon ve son yıllarda da bilgisayar, соgüçleştirir ve düşünme davranisini harekete geçirmeden izlemeye devam etmesini sağlar. 
Bu da okul başarısında düşüşe 
neden olmaktadır. Ayrıca televizyon izlerken geçirilen zamanın uzunluğu ve geceleri evde 
televizyon izlendiğini bilen ve 
hisseden çocuklarını uyku saatlerinin gecikmesi nedeniyle de televizyonun okul başarısını olumsuz etkilediğini söylemek mümkündür. 

Aile ve Sosyal Araştirmalar 
Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de Televizyon ve Aile (1995) 
adlı araştırmasının sonuçlarına 


göre aileler, çocuklarının televizyon izleme biçimlerine karışmadiıkları gibi, bu konuda yönlendirici bir iletişim içine de girmemektedirler. Çocuklar da yetişkinlerle benzer olmak üzere 
hem çok televizyon izlemekte 
hem de akşam ve gece televizyon izleme oranları yüksek çikmaktadır. Bu durum, çocukların 
televizyon dünyasının verilerine 
gereğinden fazla maruz kaldıklarını ve incinme açısından oldukça kritik bir durumda olduklarını göstermektedir. 
Televizyonun eğitim amaçlı 
olarak kullanılması çocuklara 
yönelik yayınlar ve çocuk programcılığı konusunu gündeme 
getirmektedir. Ülkemizde, çocuk programlarının sayisi az, niteliği de düşüktür. Çocuklarını 
çok küçük yaşlardan başlayarak 
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ve giderek artan bir biçimde yetişkinlere yönelik programları izleme eğiliminde oldukları da 
dikkate alındığında, durum kaygı vericidir. 

Televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ile başa 
çıkmada ailelerin yapabilecekleri en önemli şey, öncelikle Кепdilerinin eleştirel bir bakışla televizyon izlemeyi başarmaları ve 
bu bakış açısını çocuklarına da 
öğretmeleridir. Ailelerin çocuklarıyla televizyon hakkında konuşmaları, programın gerçekliğini tartışmaları, televizyonda 
şahit olunan davranışlar hakkın- 





| 


da eleştirel yorumlar yapmaları, 
olumlu ve olumsuz davranışlara 
dikkat çekmeleri, televizyonun 
olumsuz mesajlarına katılmadıklarını söylemeleri, bunun пеdenlerini açıklamaları gerekmektedir. Böyle ailelerde yetişen çocuklar eleştirel televizyon 
izleyicisi olmakta ve televizyonu 
daha verimli kullanmaktadır. 
Ancak bu, çocukların yaşlarına 
ve gelişim düzeylerine uygun 
olmayan programları izleyebilecekleri anlamına gelmemelidir. 
Dolayısıyla ebeveynlerin çocuklarının izledikleri programları, 
izleme zamanlarını ve izleme 
sürelerini sınırlandırmaları ve bu 
konuda kurallar koymaları da 
gereklidir. Ailelerin çocuklarına 
seyrettireceği programları hassasiyetle seçmeleri, televizyon 
kanalları ve programları arasın- 


da seçim yapmaları eğitim açısından önemlidir. 

Aileler televizyonu günlük 
hayatın dışında tutmanın mümkün olmadığının farkında olarak 
televizyonun olumsuz etkilerini 
en aza indirebilmelidir. Ana-baba çocuğun televizyon izleyerek 
edindiği bilgi ve davranışları 
yönlendirebilir ve çocuğun televizyonun doğasını anlamasını 
sağlayabilir. Çocuğu televizyonun değil, anne-babasının yetiştirdiği dikkatten kaçmamalıdır. 
Aileler televizyon izlemeye sınır 
koyarak, televizyonla ilgili açıklama yaparak, televizyonu ve 
yayınlanan programları tartışarak ve çocukla birlikte televizyon izleyerek çocuklarını televizyonun zararlarından koruyabilirler. Araştırmalara göre televizyon izlemelerine ilişkin kural konan çocukların daha az saldırgan, kontrollü, okula uyumlu 
çocuklar oldukları; televizyon 
programlarını daha iyi anlayabildikleri ve gerçek dünya ile televizyon arasında daha iyi ayrım 
yapabildikleri; toplumdaki kadın-erkek rolleri konusuna daha 
esnek bakabildikleri ve dış dünya ile ilgili korkularının daha az 
olduğu; televizyonda reklamı 
yapılan ürünlerin tüketimine 
ilişkin olarak daha az çatışma 
yaşadıkları saptanmıştır. 

Sonuçta televizyonun özellikle çocuklarda dikkat dağınıklıği ve dikkat eksikliğine yol açtığı, sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediği, saldırgan tavırlara yol 
açtığı, çocukların ve gençliğin 
ahlak standardını düşürdüğü, 
davranışlarını değiştirdiği, gençlere ve çocuklara şiddet ve suç 
fikrini aşıladığı unutulmaması 
gereken bir gerçektir. Sihirli kutunun çocuklarımızla ilişkilerimizde ‘Öldüren eğlence” haline 
gelmesini istemiyorsak sınır koymasını, çocuklarımız için televizyonun yerine geçebilecek Баzı alternatifler üretmeyi ve televizyonun “power/kapat' düğmesine basmayı öğrenmeliyiz. 





















Canakkale 


oplumlarırı geleceği tarihe dayanır. Sağlam tarihi temellerden yoksun olan toplumlar siyasal, ekonomik ve kültürel alanda büyük gelişmelere yol açabilecek güçlü adımlar atamazlar. Tarihin verileri geçmişin yorumlanması, günün değerlendirilmesi ve geleceğin tahmin edilmesinde vazgeçilmez bir yer tutar. 
Tarihin önemli dönüm noktalarını bütün ayrıntılaпуа güncelleştirmeden, bugünü anlamak уе yarını yönlendirmek mümkün değildir.Anadolu insaninin yakın tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri de Çanakkale Savaşı'dır. Bu savaşta elde 
ediler muhteşem zaferin tarihimizde çok özel ve 
önemli bir yeri vardır. Bu zafer, kahraman ecdadıтігіп, dünyaya parmak ısırtan bir iman ve Каһгаmanlık destanıdır. Milletimizin, iman ve azminin, 
metanet ve gücünün, vatan sevgisinin açık bir göstergesidir. 

Ecdadımız bu savaşta gösterdiği kahramanlıkla 
tek vücut haline gelmiş bir milletin, vatanı istilâ etmek isteyen düşmana karşi bağımsızlığını, onurunu ve bayrağını korumak ісіп neler yapabileceğini 
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TARİH Fal 


Yunus Akkaya 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 


Bize düşen 
görev; tarihi 
hadiselerden 
ibret alarak 
uyanık olmak, 
vatanımızı, 
milletimizi 
bölmeye, 
parçalamaya 
çalışanların hain 
oyunlarına 
gelmemekitir. 


аны, 





bütün dünyaya göstermiştir. Çanakkale Savaşı, 
aradan 91 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ tazeliğini korumaktadır. Hemen hemen her üç evden 
biri Çanakkale'ye evlâdını göndermiş, nice yiğitler 
bu savaşta şehit уа da gazi olmuş, analar evlâtsız, 
kadınlar dul, çocuklar yetim kalmıştır. Mice sevda- 
Шаг da, kavuşmak mahşere kaldı diyerek, sevdalaпт yüreklerinin derinliklerine gömmüşlerdir. 
“Çanakkale Zaferi, yokluk ve yoksulluk döneminin başarısıdır. Maddi ve siyasi açıdan devletin tikandığı bir dönemde meydana gelmiştir. Maddi 
imkânların neredeyse tabana vurduğu, düşmanlarin ise çok güçlü bulunduğu bir savaştır. Bu gerçeğe rağmen Çanakkale Savaşları nasıl zaferimizle 
sonuçlandı? Bu zaferin bir tek doğru izahı vardır. O 
da Mehmetçiğin imanı ve güçlü bir komutadır. 
"Ölürsem şehit, kalırsam саг!" dedirten iman, askerimizi kahramanlaştırmıştır. Kana, kine ve inanılamaz bir ateş sağanağına rağmen Mehmetçik, 
adının ilham ettiği imanı hiç unutmamış, bir gül 
bahçesine girercesine şehadete koşmuştur. Yine 
bu imanladır ki, fedakârlığın her türlüsüne, açlığa, 
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susuzluğa, yara bere ile yaşamaya sabırla katlanmış, yılmamış, yıkılmamıştır. Mehmetçiği ayakta 
tutan güç, düşmanlarını şaşkına çevirmiştir. Zira 
böylesine bir direnci onlar değil düşünmek, hayal 
bile edememişlerdi. Düşman cephenin her ihtimali hesaba katmıştı, ama bu imamin kahramanlaştırma derecesini bilememişti. Ateş püsküren çeliğe 
karşı Mehmetçik, iman dolu göğsünü siper etmişti, Hem de onca kana, kine ve acımasızlığa rağmen 
insanlığından bir şey kaybetmiyor, düşmanının seviyesizliğine asla düşmüyor, böylece savaşa güzellik getiriyordu. Hastaya, yaralıya, silâhsıza, teslim 
olana ateş etmiyor, esire misafir muamelesi yapiyordu. İmanından kaynaklanan merhameti öyle 
coşkundu ki, onu "tek dişi kalmış medeniyetin acimasızlığı bile söndüremedi. Bu merhametten düşmaru da yararlandı.” (Vakkasoğlu, Vehbi, Bir Destandır Çanakkale, Mesi Yay, 151. 2002 5.11) 

İnsanca savaştılar 

Çanakkale savaşları, dünya tarihine geçen en 
kanlı savaşlardan biri olduğu kadar, Türk askerinin 
savaş sırasındaki centilmenliğini de ön plâna çıkaran ilginç bir insanlık dramı oldu. Çanakkale'de й5- 
teğmen olarak savaşa katılan, 8,5 ay süren savaştan sağ olarak kurtulduktan sonra 1967 yılında 
Avustralya Genel Valisi olan Lord Casey, kaleme aldığı anılarında, Çanakkale Conkbayırı cephesinde 
göğüs göğüse savaş olurken, Türk askerinin yaralı 
bir İngiliz subayını kucağına alarak tedavisi için siperlerin arkasına götürdüğüne gözleriyle tanık olduğunu anlatarak, "Mehmetçiğin mertliği, vatan 
ve insan sevgisi, bütün insanlığın örnek alacağı bir 
haslettir" diyerek bu olayı tüm dünyaya duyurdu. 

Bu savaş sadece bir savaş değildir. Bu savaş 
pek çok yönüyle aynı zamanda bir kahramanlık 
destanıdır. Bu büyük savaşın yaşandığı günlerde 
gençliğimize ve geleceğimize ışık tutacak kıymette 
Çanakkale Ruhunu yansıtan son derece önemli hadiseler de meydana gelmiştir. Bunlardan bazılarına 
değinmek istiyorum. 

Sağ kolumu kaybettim ama sol kolum var 

Seddülbahir ve Conkbayırı'nın büyük kahramanlarından biri de Bombacı Mehmet Çavuş'tu. 
Bu kahramanı Anadolu çocuğu, İngilizler'in siperlerimize fırlattığı el bombalarını korkusuzca hemen 
yakalar, karşı tarafa fırlatır ve zararını kendilerine 
dokundururdu. İngilizler bunu anlamış olacaklar ki 
bombaları birkaç sayı saydıktan sonra fırlatarak 
Mehmet Çavuş'un iadesini önlemeye çalışmışlardı. 
İşte böyle bir bomba Mehmet Çavuş'un elinde 
patlayarak sağ bileğinden kopmasına sebep olmuştu. Bu yiğit delikanlı, vazife şuuruyla hastaneden tabur kumandanına yazdığı mektupta şöyle 
diyordu: 

"Sağ kolumu kaybettim, zararı yok, sol kolum 
var. Onunla da pekala iş görebilirim. Beni müteessir eden ve yine kıtama iltihak edip düşmanla çarpışmama mani olan şey yaramın henüz kapanmamiş olmasıdır. Hastaneden kurtularak halen harbe 
iştirak edemediğim için beni mazur görünüz, аНеdiniz muhterem kumandanım..." 

Vatan topraklarının sevdası üzerine, dünyada hiçbir sevda olamaz! 

Yeni mühendis çıkan, gönüllü olarak Çanakkale'ye giden ve orada "Bir hilâl uğruna, tertemiz alnindan vurularak vatan topraklarıyla bütünleşen” 
bir kahramanın, şehadetinden önce nişanlısına 
yazdığı ve gönderemediği mektubunda, nisanlısına hitaben şöyle diyordu: 

“Buralara gelmeden önce, dünyada senin sevginin üstüne hiç bir sevginin olamayacağını düşünürdüm... Ne olur bana darılma... Kucağımda gülümseyerek, şehadet getirerek ruhunu teslim eden 
arkadaşlarım benim halet-i ruhiyemi öyle bir hale 
getirdi ki, artık benim için üzerime çamur olarak 
bulaşan vatan topraklarının sevdası üzerine, dünyada hiçbir sevda olamaz... Ne olur beni boşuna 
bekleme, senin mutlu olmanı ve beni unutmanı istiyorum... Artık tek arzum, arkadaşlarım gibi vatanımın uğruna şehit olmak.” 

Hasan, kınalı kuzu Hasan 

Çanakkale cephesindeki ana kuzularından biri 
de Yozgatlı Hasan'dı. Annesi, Hasan'ın saçlarını kinalayıp öyle gönderdi cepheye. Kumandanı, Hasan'm saçlarını kınalı olarak görünce yanına çağırır 
ve bunun nedenini sorar. Hasan cevap veremez ve 
hemen bir arkadaşına, annesine göndermek üzere 
bir mektup yazdırır: "Anacığım, Kardeşlerimi askere gönderirken başına kına koma, Zabit efendi bana sordu cevap veremedim, Kardeşlerim de cevap 
veremeyip mahcup olmasınlar." Mektubu alan ап- 
ne İse şöyle bir cevap yazar: "Ey oğlum, gözümün 
nuru Hasan'ım! Köyümüzde rahat rahat oturalım 
mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen 
ecdadından, babandan aşağı kalamazsın. Ben senin anan isem, beni ve seni Allah yarattı, vatan büyüttü. Zabit efendiye söyle, sen bizim İsmailimizsin. Seni biz Allah yoluna kurban gönderdik, Nasıl 
ki kurbanlık koçlar kınalanırsa, ben de seni kınaladım. (Сепссап, Mehmet İhsan, Çanakkale Savaşlarında Altın 


Harflerle, Bayrak Үау. İst. 1997 5.60) 

Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk askerinin Çanakkale Savaşı'nı kazanmasını sağlayan ruhu şöyle 
dile getirmiştir; 

"Biz kişisel kahramanlıklarla uğraşmıyoruz. Yalnız size Bomba Sırtı olayını anlatmadan geçemiyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz 
metre, yani ölüm muhakkak... Birinci siperdekilerin 
hiçbirisi kurtulmamacasına düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerini alıyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkül ile biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini 
biliyor ve еп ufak bir çekinme bile göstermiyor. 
Sarsılmak yok. Okumak bilenler Kur'an-ı Kerim 
okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. İşte bu 
Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayret ve 
tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebeleri'ni kazandıran bu yüksek 
ruhtur." (Gençcan, a.g.e, з. 64) 

Fazıl Bayraktar, Mustafa Kemal'in kumandanlığını yaptığı 57. Alay için kaleme aldığı “Hakka Yürüyüş Destanı” adlı şiirinde ecdadımızın Çanakkale 
ruhunu şöyle ifade etmektedir. 

“Aldık abdestimizi birer matara suyla; 

Bekleriz şahadeti ibadet sükutuyla. 

Hücum borusu çaldı, her birimiz bir yerden, 

Tekbir uğultusuyla fırladık siperlerden, 

İman dolu göğüsler, bir volkanik dağ gibi, 

Yürüdük manga manga, bölük bölük, çığ gibi. 

Elazığlı, Konyalı, Sivaslı, Ankaralı; 

Burdur, Çankırı, Rize, Tekirdağ Malkaralı 

Künyemiz Ayıntaptanı, Afyondan, Adana'dan 

Doğmuş gibiyiz sanki hepimiz bir anadan. 

Bir mangada оп kardeş, bir bölükte yüz kardeş, 

Her birimiz bir bölük, düşmanı askerine eş. 

Kimimiz delik deşik, al kanlara bularımış; 

şehadet şerbetiyle Hak Rahmetine kanmış. 

Yaralanıp düşenler, mahzun mahzur bakmak- 


О güzel gövdelerden sel gibi kan akmakta. 

savaş değil de sanki toydayız, düğündeyiz 

Kulun Hakk'a vardığı bir mukaddes gündeyiz. 

Toprağı santim santim mühürledi kanımız; 

Ey vatan! Senin için feda olsun canımız...” 

Düşmanlarımız Çanakkale'den “askeri” olarak 
geçememiştir. Ancak, o günden sonra düşmanları- 


man asıl hedefi milletimizi ayakta tutan manevi 


değerleri ortadan kaldırmak, gençliğimizi Çanakkale ruhundan uzaklaştırmak olmuştur. Çünkü onlar iyice anlamışlardı ki, yüreklerde Çanakkale ruhu, gönüllerde iman ve vatan sevgisi oldukça Çanakkale'yi geçmek değil, bu milletin elinden bir 
karış vatan toprağını almak ebediyyen mümkün 
olmayacaktır, 

“Bugün ülkemizin içinde bulunduğu bütün sıkıntıların, darboğazların sebebi, bizi biz yapan, 
kimlik ve kişiliğimizi oluşturan, milletimizi kaynaştiran değerlerimizden, Çanakkale ruhundan uzaklaşmamızdır. Düşmanlarımız, Çanakkale'den aldıkları dersle milletimizi nasıl zayıf düşüreceklerini, 
nasıl yok edeceklerini iyi öğrenmişlerdir. Biz ise, bir 
gaflet ve tembellik içine düşüp düşmanın oyununa 
gelmemeliyiz. Maddi ve manevi varlığımızı sürdürmede güç aldığımız imandan uzaklaşmak, sahip 
olduğumuz temel hayat damarlarını kesmek demektir. Çünkü bu millet, bin senedir, sahip olduğu 
bütün güzellikleri hep o imana borçludur.” (Vakkasoğlu, a.g.e,, 16) 

Düşmanlarımızın yapmaya çalıştıkları hususlardan biri de milletimizin arasına tefrika tohumları 
atmak, bölmek, parçalamak ve yutmaktır. Şunu 
hiç unutmamamız gerekir ki, Çanakkale savaşında, 
bugün de çok muhtaç olduğumuz müthiş bir birlik ve beraberlik sergilenmiş, Akif'in “Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez!” sözü adeta 
tarihe altın harflerle, Çanakkale sırtlarına da şehitlerimizin aziz karıyla yazılmıştır. İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Adana'ya, Samsun'dan Diyarbakır'a, Tunceli'ye, Hakkari'ye kadar bu memleketin 
insanı yan yana, omuz omuza birlik, beraberlik ve 
kardeşlik duyguları ile düşmana karşı koymuşlardır. 

Öyle ise bize düşen görev; tarihi hadiselerden 
ibret alarak uyanık olmak, vatanımızı, milletimizi 
bölmeye, parçalamaya çalışanların hain oyunlarına 
gelmemektir. Yüce dinimizin bizden istediği birlik, 
beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde vatanımızın, milletimizin ve devletimizin 
imarı, gelişmesi ve güçlenmesi için hep birlikte 
gayret göstermektir. Bunu başarabildiğimiz takdir- 
de geleceğimize güvenle bakabilir ve kanlarıyla sulayarak bu vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizin ve atalarımızın ruhlarını şad etmiş oluruz. Rahmetle minnetle ... Ruhları Ж olsun... 
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Doç. Dr. Seyitnazar Arnazarov 
Gazi Univ. Fen-Edebiyat Fakültesi 


Mahtumkulu'nun Eserlerinde 
ve Türkmen Halk Edebiyatında 


evruz 


Malum olunduğu gibi, Türk halklarında bir geleneğe dönüşen Nevruz kutlamalarının ortaya çıkışı hakkında çeşitli fikirler ileri sürülmektedir. Bu fikirlerin ilki Çin yıllıklarında Milàttan yüzlerce yıl önceleri, Hun 
Türkleri'nin 21 Mart tarihinde hazır yemeklerle bozkırlara çıktıkları ve 
bahar şenlikleri yaptıkları haber verilmektedir. Bu şenliklerden oluşan 
gelenekler Hunlardan sonra Uygurlarda da varlığını sürdürmüş ve günümüze kadar devam ede gelmiştir. Kaşgarlı Mahmud'ur “Divan-ı Lügati't-Türk” adlı abidevi eserinde Nevruz, 12 Hayvanlı Türk Takvimi ile 
birlikte geçer. Yine de Nevruz, Türklerin havanın biraz ısınmasını bekleуір, iyi, uygun bir gün diye 21 Martı seçerek, Ergenekondan çıkışlarıyla bağdaştırılmaktadır. Bunlara başka bir tarihi olayı da ekleyebiliriz. 
Türkmenlerin kahraman serdarı Alparslan'ın oğlu Melik Şah'ın isteği 
üzerine, Merv'de 1072 yılında Ömer Hayyam'ın hazırladığı takvimde 
Nevruz ушп ilk günüdür. Ви gün de Nevruz olarak adlandırılmaktadır. 
Burada görüldüğü gibi, 
“Yeni gün" anlamındaki 
Farsça bir kelime olmasına 
rağmen, Nevruz kelimesi 
Türklerin tarihinde çok eskiden beri kullanılmış ve 
Türk Kültür yapısında binlerce yıl süregelen bir geleneğe dönüşmüştür. 

Türkmenlerin büyük şa- | 
iri Mahtumkulu hayatın, 
sadece bir hayatın değil, 
yaşadığı çağın, geçmişin 
ve geleceğin bütün vacip 
olan meselelerine seslenen 
bir şairdir. Gerçekten de, 
harhangi bir konuda tereddüt edildiği zaman, 
Mahtumkulu'nun şiirlerinde aranılan cevabın bu- * 
İunacağı kuşkusuzdur. O 
yüzden Türk halkının kültür yapısında büyük önem taşıyan Nevruzun, 
Mahtumkulu'nun şiirlerinde kendi yerini alacağı 
bellidir. Mahtumkulu'nun doğum gününün 250, 
yılı kutlanıp, 1983 yılında yayımlanan iki ciltlik 
“Saylanan Eserler” adlı divanında, Novruz sözcüğü şairin 6 şiirinde kullanılmıştır. Bunlardan ilk şiiri 
başlığında da Novruz sözcüğü bulunanı, “Novruzdan Seni” adını taşıyan sevgi konulu beşlemesidir. 
Şiirin birinci kıt'asını veriyoruz: 

Bolmadı bizge nesibifi, istedim güyzderi seni, 

Diydiri: “Ötsün gr, tapar men töze novruzdan 
seni, 

Sayladim, seçdim, sonam, bir bölecik gizdan seni, 

Neçün bilirini guçmadım арр düzden seni, 

İsterem hakdan, govuşdırgay maña tizden seni, 
(Cilt 1, s. 40) 

Olmadı bize nasibin, istedim güzden seni, 

Dedin: “Geçsin kış bulurum taze nevruzdan seni, 

Beğendim, seçtim, sunam, bir parçacık kızdan 
seni, 

Niçin belini sarmadım men bulup düzden seni, 

İsterem Haktan, kavuştursun bana tezden seni, 

Şairin diğer bir 7 mısradan oluşan 5 bentli “Duman Peyda” adli şiiri ise, hemen hemen Nevruza 
atfedilmiş bir şiirdir. Birkaç Arap-Fars kökenli kelimelerin olmasına rağmen, şairin âleme Nevruz 
geldiğinde, nelerin nasıl bir durumda meydana 
geldiğini ifade edişini şimdi göreceğiz. Bu şiirin ilk 
iki bendini sizin de anlayabileceğinizi zannediyo- 
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Gelse novruz âleme, гей kılar саһар peyda, 

Ebrler ovaz urup, dağ kılar duman peyda, 

Bicanlar cana gelip, açarlar dahan peyda, 

Göğermedik giyalar, göğerip rovan peyda, 

Ederler hayvanatga hem sud-u zıyan peyda, 

Yer yüzüne yayılıp, yörirler nahan peyda, 

Vabeste dahan guşlar kılarlar zıban peyda. 

Çöl (агарп berk edip, der açar suva Һагс̧ей, 

Zemin sebzezar olup, teninden ayrılar zeñ, 

Cünbendeler mest olup, göyâ içmiş arak, Бей, 

Her еҙуапій özüne öz ovazı bolar geri, 

Sebze içre sandıvaç yüz tilde kılar âhefi, 

Zemin hızırpuş olup, gül bitirmiş гейһе-гей, 

Hıruca gelip âlem, kılarlar рдап peyda. 

(Cilt 1,5. 110) 

Gelse nevruz âleme, renk kılar cihan peyda, 

Ebrler (bulutlar) seslenir, dağ kılar duman peyda, 

Bicanlar cana gelip, açarlar dahan (ağız) peyda, 

Yeşermedik giyalar (ot, bitki) yeşerip revân peyda, 

Ederler hayvanlara hem sud-u ziyan (fayda ve 
zarar) peyda, 

Yer yüzüne yayılıp, yörürler nihân peyda, 

Vabeste (bağlı, ait) dahan kuşlar kılarlar zibân 
peyda 

Çöl tarafın sağlamı edip, der (kapı, eşk) açar suya harçefi (yengeç), 

Zemin sebzezar olup, teninden ayrılır zen (küf), 

Cünbendeler (canlılar) mest olup, güya içmiş 
rakı, mey, 

Her eşyanın kendine kendi sesi olur дей (ilginç, 
acayip) 

Sebze içre sandivaç (bülbül) yüz dilde kılar 
ahenk, 

Zemin yemyeşil olup, gül bitirmiş renk-renk 

Hıruca gelip âlem, kılarlar figân peyda. 

şairin “Güzeşt Eyle” adlı şiirinde Nevruza verilen değer açıkça görülmektedir. Şair Allah'tan 
gökteki yıldızın, yerdeki Меугигип, gece-gündüzün hürmetine kendisini affetmesini dilemektedir; 

Gökte yıldız hormalı 

Yerde novruz hormatı, 

Gice-gündiz hormatı 

Günâhim güzeşt eyle! 

Gökte yıldız hürmeti, 

Yerde nevruz hürmeti, 

Gece-gündüz hürmeti 

Günâhım güzeşt eyle! (bağışla) 

(Cilt 1,5. 111) 

Şairin 34 bentten oluşan bütün yaratılanların, 
kuşların, hayvanların, bitkilerin, Allah'a senâ etmekte olduğunu anlatan uzun şiirinde Novruz 
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“baran” sözüyle birlikte kullanılarak, otların Nevruzda, Nevruz baranında, yağışında Allah'a senâ 
ettiklerini vurgulamaktadır. 

Yedi yer bolmuş bina, 

Yedi yer olmuş bina, 

Her zat okır bir sena, 

Her şey okur bir sena, 

Otlar hem diyr: “Rebbena!” 

Otlar da der: “Rabbena!” 

Novruz-baran içinde, 

Nevruz-baran içinde 

(Cilt 2, 5. 79) 

“ll Geçer” adlı şiirinde ise, bu yalancı dünyada 
her şeyin fani olduğunu, geçmekte olduğunu ап- 
{айр iyi gün, yeni gün olan Nevruzun da geçici 
olduğunu ifade ediyor. Meselâ: 

Bize gelen meydanlar, acayıp caylar, Gezdiğimiz meydanlar, güzel caylar (evler) 

Binasi tutulgan ulug saraylar, 

Binasi tutulan ulu saraylar, 

Dövr aylanıp, gelip-gider gün-ay'ar, 

Devran dönüp, gelip gider gün aylar, 

Yağşı-yaman, novruz, gışı, yil geçer. 

İyi-kötü, nevruz, kışı, yıl geçer. 

Doğu edebiyatı uzmanı akademik A, N. Samoyloviç, “Benim tanıdığım şairlerin içinde bilim 
cihetinden Mahtumkulu'nun babası Devletmemet Azadi gibi hiç kimse yoktur” demiş. Bu büyük şahıs Allah'ın emriyle yılın en iyi günü olan 
Nevruzda vefat etmiştir. Bu şairin babasının ölümüne atfedip yazdığı “Atamıri” adlı şiirinde söyle tasvir edilmektedir: 

Altmış yaşda novruz günü, luv yılı 

Altmış yaşta, nevruz günü, luv (balık) yılı 

Turdi, аса! yolun tusdı atamiñ. 

Kalktı, ecel yolun tustu (engel oldu) atamın. 

Bu dünyämñ işi beylemiş, beli. 

Bu dünyanın işi böyleymiş beli 

Ömrüniñ tanapın kesdi atamıñ. 

Ömrünün ipini kesti atamın. 

(Cilt 1, s. 58) 

Şairin “Divanında” başka bir Novruz kelimesine 
daha rastlanmaktadır. Ancak bu bizi ilgilendiren 
Nevruz değil, İran şairi Hacu Kirmani'nin ve özbek şairi Lutfi'nin “Gül ve Novruz” adli poemleri- 
nin baş kahramanı olan şahis adıdır. Meselâ: 

Gitdi elden ığtıyarı, 

Gitti elden ihtiyarı, 

Galmadı sabr-u kararı, 

Kalmadı sabr-u kararı, 

Aşık Novruz Gül-Ferharı 

Aşık Nevruz Gül-Ferharı 

Söyen dek söymüşem seni. 

Seven dek sevmişem seni. 
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Demek ki, Türkmenlerin büyük şairi Mahmutkulu, Nevruza bu kadar önem vermişse, Türkmen 
Halk Edebiyatında da mutlaka Nevruzun önemli 
bir yeri olduğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. 
Meselâ, Türkmencede “Novruzdan sofi gış bolmaz, mizandan sofi yaz." (Mevruzdan sonra kış 
olmaz, mizandan sonra yaz olmaz) atasözü geniş 
olarak kullanılmaktadır. (Mizan: İranlıların semsi 
takviminde 22 Eylül-22 Ekim kesimini belirten 7. 
ayın adı ve Ekimde doğan yıldızlar toplumunun 
adıdır, Bu Türkiye Türkçesinde Terazi burcu olaгак geçmektedir.). Diğer biri atasözü de “Үйіп nähili bolcağı Novruzdan görner," (Yılın nasıl olacağı Nevruzdan belli olur.) Yıl, zaman, bereket ile 
alâkalı olarak kullanılmaktadır. 

Daha ilginci Nevruzla ilgili Türkmen Halk Edebiyatında ayrı bir halk edebiyatı türünün olmasıdır. Bu tür gelin-kızların şairane bir yaratıcılığı 
olup, türün adı “Мопсида аг” dır. Bunun halk 
Edebiyatının diğer türlerinden farklı tarafı senede 
bir kere oynanmasıdır. Yani Nevruz gecesi, 21 
Marttan 22 Marta geçilen gece oynanmaktadır. 
O yüzden Moncugatdılara “Takvim şiiri” de denilmektedir. Gelin-kızlar akşamüstü bir eve toplanıyorlar, bir kaba, kâseye su koyup, onun içine 
kizlardan her biri kendi boncuğunu atiyor. Gelinkızların dili çeper, becerikli, şiir söyleme yeteneği 
iyi olan birisi, Moncugatdının bir bendini söylüyor. Bir çocuk veya bir küçük kızcağız kâseden bir 
boncuk çıkarıyor. Boncuk kime ait ise, söylenen 
bent o kıza ait sayılmaktadır. Oyun bu şekilde devam ediyor. Söylenen Moncugatdı bendinin 
mevzusu, konusu büyük önem taşımaktadır. Genellikle hür sevgi, hür sevgiyle aile kurmak, adaletsizliğe karşı olmak, sıkıntı-zorluklara dayanmak, sevgisine vefalı olmak gibi konular işlermektedir. 

“İndi seni är almaz (Şimdi seni koca almaz)”, 
“Belli Tanrı gargaptır (Belli, Tanrı lanetlemiş)”, 
“Şirin canım hor etdim, Bir yaramaz yar üçin 
(Tatlı canım hor ettim, Bir yaramaz yar ісіп)” gibi kötü konulu olanları da vardır. Tabii, kızlar Кепdi boncuklarına bu gibi kötü konulu bentlerin 
çıkmasını istemeyecektir. Dili sade, anlaşılır, genellikle bentleri 4 satırdan oluşup, 7 hecelidir, rubai şeklinde kafiyelenmektedir. Beş heceden oluşanlarına da rastlanmaktadır. 

Eskiden beri Türk halklarında devam ede gelen 
Nevruz, XVIII. Yüzyılın büyük Türkmen klasik şairi 
Mahtumkulu'nun eserlerinde ve Türkmen Halk 
Edebiyatında hak ettiği yerini, hiçbir değerini 
kaybetmeden koruyabilmiştir. 


Аупа, үн 
dostluk üzerine 





Anadolu kadın bilgeliğini tevazusuna gizleyen büyük аппеme odasında bulunan aynanın 
üzerini neden örttüğünü sorduğumda aldığım cevapla başladı 
ayna üzerine düşüncelerim. 
“Ne zaman bakacağını bilecekбіп evladım. Опа baktığında seni Yaratan'a (o şükredeceksin. 
Ama karşısında fazla durmayacaksın. Ola ki seni benlik sarar; 
güzel yarattığın için şükürler olsun demek yerine çok güzelim 
dersin. Ayna tıpkı dostluk gibi- 





dir. Dostlukları değerli kılan ise, 
paylaşımlar ve bu paylaşımların 
mahremiyetinin korunmasidir. 
Tıpkı aynanın sirri gibi bir mahremiyet, upki olduğu gibi gösteren bir safiyet. Hangi göz ile 
bakarsa yüzün onu gördüğün 
onu bulduğun dostluklar. Ama 
her şey kararınca evlâdım. Ölçüyü kaybedince insan, aynanın 
sırrı dökülünce yani dostluklar 
yara alıyor, Neden kadim dostluklar kurulamıyor sanıyorsun. 
Neden dost elinden gel olunca 





SIK 


kosulmuyor? Sırlar dökülünce 
ayna değil alelâde bir cam kalıyor geride..." Diye devam eden 
sözleri. 

О zaman çok iyi anlamadığım ama farkına varmadan belleğime nakşettiğim bu sözler, 
her aynaya baktığımda şükrüme 
vesile oldu ve ayna, ahlâk dersleri çıkardığım bir derinliğe sahip oldu hep. Bir ibret yakaladığım oldu ona bakarken, Muhasebelerim oldu aynalarda. Nedametlerle iç geçirip keşke dememek için bir daha, kendime 
söz verişlerim de oldu. 

Durgun suda, üzeri parlatılmış madenlerde insanın kendini 
görüşüyle başlayan, camın yansımasından esinlenilip Asya'da 
ışıldayan cam aynaların, buradan Avrupa'ya geçişiyle devam 
eden bu serencamından çek, 
опи ayna yapan sırrın, Allah için 
kurulan kadim dostlukların temel prensibi olması düşündürmüştür beni, Ayna, sır ve dostluk... Birlikte düşünüldüğünde 
ne kadar benzerlikleri var remz 
aleminde. 

Büyük annemin mektepte 
tedris edilmemiş irfanıyla nakışlı 
örtüyü üzerine örttüğü sırlı cam 
aynalardan sonra gümüş aynalarla tanışıklığım, hayranlıkla 
birlikte acziyet içinde bıraktı beni. Bu büyük medeniyeti anlayamamanın, oanlatamamanın 
aczi bu. İşi bitince ayna tarafını 
duvara çevirenlerin, aynanın sırrına giydirdikleri yazıyla, hatayi 
çiçeklerle bezenmiş gümüş elbi- 





KÜLTÜRE 


Zeynep Çimen 





se bir değer taşıyıcısı. Sadece 
tezyini bir unsur olsun diye değil verilen emek. “Аіпе-і idrakini 
рак eyle sivâadan/Sultan mi gelir 
hane-i nâ pâke hicap et” diyerek idrak aynasına, vurgu уарmak, aynaya bakanları suretten 
sirete çekmek, 

Gönül insanlarının birbirine 
ayna hediye etmelerinin unutulanlar arasında olması, gönlüyle 
derdi olanların azalmasından 
midir acaba derken, kimsenin 
gönlünü kırmak değildir maksadimiz. Aynayı kendimize tutmaktır. Çalışma masasında gümüş ayna bulunduran ehl-i dil 
yöneticinin; “hatalarımı alkışlamiyor, beni yersiz övmüyor, bana yalan söylemiyor ve onunla 
paylaştıklarımı, sırrında: tutuyor, 
en kadim dostum” deyişinden 
sonra, “ayna olacak dostlar ve 
dostluklar. ver Rabbimiz” duasnı vird edinmek gerekiyor bize. 

Gerçeğe ihanet etmemek, 
emanet edilen herne ise yüks 
sünmeden, sızlanmadanı, yorulmadan taşımak, hemde ifşa еі 
memek başka dillere. Sana söy- 
İenenin sende kalmasi, sana 
söylenenin seninle ölmesi yani 
sirri “sin'e götürmek büyük erdemlerden, 

Eski aynaların bir kısmı İşe 
yaramaz kabul edildiği, modası 
geçmiş olarak düşünüldüğü için 
tavan arasında veya kullanılmaуап eski eşyalar arasında. İhmal 
onlara da dokunuverdi kim bilir, 
tipki ihmale gelen dostluklar gibi... 


İSLAM DÜNYASINDAN 








же 


.... 


запа 
527,970 km? 
20,727,000 (2005) 
1,746 Қт 
1,906 km 
Sana (1,590,624), Aden 
(398,300), Taiz (312,600), el.Hüdeyde 
(298,500), el-Mukalla (122,400122,400) 
Terim, Taiz, Zi Cible, Нассе, 
Zemâr, Zebid, eş-Şehr, $a'de, Sana ve Aden 
Arapça 
Yemen Riyal 
27 Mayıs 1990 
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Fiziki ve beşeri coğrafya 

Yemen, Arap Yarımadası'nın güney ve güneybatı ucun- 
da yer almaktadır. Kuzeyinde Suudi Arabistan, doğusunda 
Uman, güneyinde Arap Denizi ve Aden Körfezi, batısında 
ise Kızıldeniz ile çevrilidir. Tarih boyunca kuzeyde halen 
Suudi Arabistan topraklarında yer alan Necrân ve Asir, güneybatıda Tihâme ile güneyde Hadramevt'ten oluşan Yemen günümüzde 19 vilâyetten (muhafaza) oluşmaktadır. 
Genelde çöl iklimin hakim olduğu ülkenin iç kısımlarında 
hava çok sıcak ve kurak olup sahillerde ise liman ve nemli 
geçmektedir. Özellikle başkent Sana'nın da bulunduğu їс 
bölgeler dağlık olup ülkenin en yüksek noktası Cebel en- 
Nebi Şüayb dağıdır ve 3.760 m. yüksekliğindedir. Yemen 
adı doğuya dönüldüğünde Kâbe'ye göre sağa tarafa düştüğü için Arapça “зай” manasına “yemen” kelimesiyle 
isimlendirildiği iddia edilmektedir. Eski Roma ve son dönemlerdeki Batılı eserler buradan Mutlu Arabistan/el-Ara- 
biyye es-Salde mânâsına “Arabie Heureuse/The Arabia Felix” diye bahsetmektedirler. Halkı mısır, darı ve pamuk gibi tarıma dayalı bir hayat sürerken, son dönemde petrol 
başta olmak üzere yer altı madenlerinden de önemli gelir 
elde etmektedir. 

Ülke nüfusunun tamamına yakınını Araplar meydana 
getirmektedir. Tarihin ilk dönemlerinde burada yaşayan 
putperestler ve Habeşliler'in gelişi esnasında Hristiyanlasanlar hicri ilk asırda tamamen Müslümanlaşırkeri, Yahudiler ise 1948'de İsrail kurulunca bu ülkeye göç ettiler. Halen 
çok az sayıda Hindisdan bölgesinden gelen Hindular ile 








Avrupalı Hristiyanlar bulunmaktadır. 
Tarih 


Dünyada insan izinin ilk defa 
rastlandığı bölgelerden birisi 
olan Yemen'in tarihini М.Ӧ. 
7.000 yılına kadar gittiği iddia 
edilmektedir. Hz. Nuh'un oğullarından Sam'ın soyundan geldiğine inanılan Yemenliler'in 
başkentleri Sana'nın adı da 
Sam'ın Şehri mânâsına gelmektedir. Arap Yarımadası'nın bu 
bölgesinde kuruları Sebe ülkesi- 
nin tarihi М.О. 1.000'li yıllardarı 
başlayıp M.S, 500'lü yıllarda son 
bulmaktadır. Kutsal kitaplarda 
ve Kur'an-i Kerim'de bilhassa 
Neml Suresi'nde bahsi geçen ve 
Hz. Süleyman döneminde hüküm süren Sebe Melikesi Belkis'in ülkesidir. 

Yemen'de İslâmiyet'in yaуп 

Hz. Peygamber İslâmiyet'i 
yaymak üzere İran'daki kisra 
Perviz'i İslâm'a davet eden bir 
mektup gönderdi. Kisra davete 
menfi cevap vermekle kalmadı 
ve Yemen'deki valisi Bazan'a bu 
yeni dini yok etmesi emrini verdi. Vali gelen emir üzerine iki 
adamını Mekke'ye göndermişse 
de, bunlar Hz. Peygamber'in 
Medine'de olduğunu öğrenince 
oraya geçtiler, Gelen elçilere kisanın öldürüldüğünü ve yerine 
yeni birisinin geçtiğini, kısa zaman sonra İran'ın İslâm ordulaппса alınacağını ve Bazan İslâm'a girerse kendisini görevin- 





de bırakacağını söyledi. Bazan 
da kendisine ulaştırılan bu haberi İran'dan geler bilgiler doğrularsa Müslüman olmaya karar 
verdi. Bir müddet sonra Hz. Peygamber'in önceden bildirdiği 
haber doğrulanınca hemen 
Müslüman oldu, Kendisi gibi Yemen halkının da Müslüman olması için gayret gösterdi. Hem 
kendisi hem de yerine geçen 
oğlu Şirin Müslüman Yemen'e 
vali oldu, Hz. Peygamber'in vefatından önce bütün Yemen halkı İslâm ile müşerref oldu. 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Yemen'de bazı kimseler sahte peygamberlik iddiasın- 
da bulununca üzerlerine Hz. 
Ebubekir tarafından Hz. Halid b. 
Velid komutasında ordu gönderilerek cezalandırıldılar. Yemenli- 





ler İslâm fetihlerine iştirak etmeуе başladılar ve Hz. Ebubekir döneminde gerçekleşen Suriye ve 
Irak'ın fethi esnasında 20.000 kişilik bir askeri destek verdiler. Bu 
durum Hz. Ömer'in halifeliği 
döneminde de devam etti. Hz. 


Osman ise tedvin ettirdiği 
Kur'an-ı Kerim nüshalarından 
birisini Yemen'e gönderdi. 
Emeviler Yemen'i baskıyla 
idare ettiler. Abbasi halifelerinden Me'mun zamanında buraya 
gönderilen valilerden Süleyman 
b. Şeref burada müstakil olduğunu ilân edince Yemen İslâm 
tarihinde merkezden genelde 


— İSLÂM DÜNYASINDAN 


kopan bir coğrafya olmaya başladi ve bu süreç 1990'a kadar 
emirler, imamlar, şeyhler, dışarı- 
da eğitim görmüş gençler ve уаbancı güçler tarafından parçalarımış bir ülke olarak devam etti. 


Yemen'de Osmanlılar 
(1517-1635/923-1045 ve 
1849-1918/1265-1336) 

1517 (921) yılında Mısır Osmanlı idaresine girince, Memlük 
devleti adında Sana'da bulunan 
ve burayı idare etmekle görevli 
olan İskender derhal Yavuz Sultan Selim'e tabi olduğunu bildirdi. Ancak burası iki yıl sonra 
Osmanlı idaresinden çıktı. 

Yaklaşık bir asır sürerek 
1635'e kadar devam etti. Merkezden gönderiler valiler burada gereği gibi görev yapmadıkları için İmam Mutahhar bütün 
Yemen'in idaresini ele geçirdi. 
Bunun üzerine Sinan Paşa Yemen'e serasker olarak gönderildi. Taiz, Aden ve Sana'yı geri aldıysa da, İmam Mutahhar bütün Arapları harekete geçirerek 
Sana'yı geri aldı. 1570'de Behram Paşa Yemen Beylerbeyi olarak gönderilince eski yerleri geri 
aldı. İmam Mutahhar ölünce yerine geçen oğlu Ali Yahya'yı Yeтеп valisi Hasan Paşa Osmanlı 
Padişahı 111, Murad İstanbul'da 
ağırlamak istiyor diye gönderdi. 


Ancak İstanbul'a geldiğinde tu- 


tuklanarak Yedikule zindanına 
hapsedilen Ali Yahya burada öldü. Böylece Osmanlılar Zeydi 
nüfuzundan kurtulduklarını zannettilerse de yanıldılar, çünkü 
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onlar yeniden Yemeni ele geçirdiler. Bundan sonra Osmanlı 
idaresi 215 sene Yemen'de yoktu, Osmanlılar'ın Yemendeki ilk 
yüzyılında ülkenin refah düzeyi 
bilhassa Muha limanından yapılan kahve üretiminden çok yükseldi. 1740'lı yıllara kadar dünya 
kahve tekelini elinde bulunduran Yemen'den bunun bazı fidanları sökülüp gizlice Brezilya 
ve Endonezya'ya götürülüp dikilince burada üretilen kahve gözden düşmeye başladı. 

1833 yılında Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın 
emirlerinden Türkçe Bilmez Yemen'e saldırdı. Onun üzerine 
Kavalalı Mirliva Emin Bey'i büyük bir kara gücü ve küçük deniz gücüyle buraya gönderdi ve 
Luheyye ile Hudeyde'yi kolayca 
aldılar. Mehmed Ali Paşa buraya 
oğlu İbrahim Paşa komutasında 
bir ordu daha gönderdi ve Tihame'nin tamamı ile Asir Mısır'ın 
eline geçti. Ancak Misir ordusu 
1840 yılında buradan çekildi. 

Osmanlılar üçüncü defa 
1848'de (1265) Padişah Abdülmecid'in emriyle Kıbrıslı Tevfik 
Paşa'nın komutasında buraya 
gönderdikleri 3.000 askerle Yemen'i yeniden idare altına aldılar. 

Osmanlı Devleti Yemen'i elden çıkarmaya niyetli değildi. 
1850 yılında Sana tekrar ele geçirildi. 1870 (1287) yılında Sultan Abdülaziz Yemen'e çok sayıda asker sevk edip 1871'de Taiz, 
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1872'de Sana, Asir, 1884'te 
Zeydiler'in başkenti Sa'de ve diğer önemli şehirler Osmanlı idaresine alındı, 

İkinci Abdülhamid zamanında 1904 yılında Yemen yeniden 
karıştı ve İmam Muhammed b. 
Yahya Hamidüddin Sana'yı aldıysa da, buraya gönderilen 
Müşir Ahmed Fevzi Paşa şehri 
geri aldı. 

Osmanlı Devleti'nin Yemen'deki varlığının tehlikeye 
girdiği dönem başta İngiltere olmak üzere Fransa, İtalya, Hollan- 
da gibi Avrupa ülkelerinin Kızıldeniz ve Aden körfezi civarında 
başlattıkları sömürgecilik hareketlerine tesadüf etmektedir. Yemen sahillerini ele geçirmek isteyen sömürgeciler buraya bir 
taraftan denizden donanmalar 
sevk ederken diğer taraftarı sey- 


yahlar ve tüccarlar Yemenliler'i 


Osmanlılar'ın aleyhine geçirmek 
için uzun yıllar gayret gösterdiler. Bilhassa sahillere getirdikleri 
ateşli silâhları yerlilere satarak 
devamlı başkaldırılarda bulunmalarını sağladılar. Sonunda 
Anadolu'dan sevk edilen оп binlerce asker iç isyanlarla uğraşırken çoğu çarpışmalarda veya 
bulaşıcı hastalıklardan, açlıktan 
vefat etti. İçlerinden çok azı geri 
dönebildi. 1848-1918 yılları arasında 70 yıl içinde Yemen'e toplam 30'un üzerinde vali tayin 
edildi. Valilerden sadece Ahmed 
Fevzi Paşa bu göreve üç defa getirildi. 


Yemenlileri Osmanlılar'a karşı tahrik eden Avrupalılar buraya 
XX. yüzyıl boyunca bir huzur ortamı getirmedikleri gibi dünyanın en geri kalmış ülkelerinden 
bu ülkeyi kendi içine kapatıp іс 
mücadelelerle boğuşturdular. 

Günümüz Yemen devleti 

İngiltere'ye 1840 yılında 
Hindistan denizyolu güzergâhında önemli bir noktada yer 
alan Aden'de gemileri için bir 
kömür deposu kiralama izni О5- 
manılılar tarafından derhal verildi. Kısa zamanda İngilizler bu izni başta Aden olmak üzere etrafındaki küçük şeyhlikleri ve diğer 
idareleri kendi himayesine girmiş göstermek için onlarla pek 
çok anlaşma imzaladılar. Artık 
Yemen halkını Osmanlılar'a karşı 
koruma hakkını kendi yetki alanında görüyordu. 

Osmanlılar 1918'de Kuzey 
Yemen'den çekilirken, 1905 уіlinda sınırları belirlenen Güney 
Yemen toprakları 1967 yılına kadar İngiliz sömürgesi olarak kaldı ve Hindistan'ın Bombay şehrindeki sömürge idaresinin 50- 
rumluluğuna verildi. Bağımsızlık 
sonrası burada Marksist bir idare 
kuruldu ve devletin adi Güney 
Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti oldu. Devletbaşkanlığına Kahtan eş-Şabi, 1969'da isti- 
Гая üzerine Salim Rubaya Ali 
geçti. 1980'de ise Ali Nasır Миharmed Güney Yemen devletbaşkanı oldu. Ancak muhalefetteki Abdülfettah İsmail Moskova'da bulunduğu sürgün һауаtından Güney Yemen'e dönünce Aden'de büyük karışıklıklar 
çıktı ve binlerce kişi öldü. Hatta 
Abdülfettah İsmail de bu olaylar 
sırasında ölürken rakibi Ali Nasır 
Muhammed ise Etiyopya'ya kaçti. Bu dönemde olaylardan uzak 
duran ve Moskova'dan yeni dönen Haydar Ebubekir el-Attaş 
devletbaşkanı oldu. 

Zeydi imamlar güneydeki İngiliz sömürgeciliğini bitirmek ve 
ülkenin o bölgesini de idareleri- 
ne almak istediler. Ancak Ingiliz- 


ler onların bu taleplerinden гаhatsızdılar ve 1948 yılında Seyyid Ahmed el-Vezir'in İmam 
Yahya'yı öldürmesi üzerine yerine İmam Ahmed geçti. Başkenti 
Sana'dan Taiz'e taşıdı. 1950'li 
yıllardan itibaren İngiltere, ABD 
ve Misir ile diplomatik ilişkiler 
kurdu. 1962'de ölünce yerine 
İmam Bedir geçtiyse de etrafındaki Cemal Abdünnasır taraftarı 
genç subaylar darbe yaparak 
cumhuriyet rejimi kurdular. Başlarında Abdullah Salih vardı ve 
devletin adı Yemen Arap Cumhuriyeti oldu. İmam Bedir sığındığı dağlık bölgeden başlattığı 
iç savaş esnasında kuzeydeki nüfusun 964'ü öldü. 1970 yılında 
İmam Bedir İngiltere'ye sürgüne 
gönderildi. 1974'te Kuzey Yemen'de devletbaşkanı Kadı İryâni iktidardan indirilerek yerine 
İbrahim Hamdi, bunun da 
1977'de öldürülmesi üzerine Albay Ahmed b. Hüseyin el-Kasımi 
yerine geçti. Fakat onun da 
1978'de Aden havaalanında öldürülmesi üzerine Ali Abdullah 
salih Yemen devletbaşkanı oldu. 

1990 yılında iki Yemen birleşerek tek devlet oldular ve aynı 
yılın 22 Mayıs günü cumhuriyet 
ilân edildi. 1990 yilindan bu tarafa Ali Abdullah Salih üç defa 
üst üste devletbaşkanlığı seçimlerini kazandı. 

Yemen'de İslâm kültürü ve 
medeniyeti 

İslâm dünyasının ilk dönemlerindeki önemli eğitim kurumlarından birisi Zebid şehrini kuran Ziyâdiler tarafından açılan 
Zebidiyye medresesidir. Yemen'in her tarafından olduğu 
gibi dışardan yabancı binlerce 
öğrenci buraya akın ediyordu. 
Şehirde en iyi dönemlerinde 
200'den fazla okul vardı. 

Yemen'de çok sayıda meşhur âlim yetişmiştir. Bunlar arasında Қай Şüreyh el-Kindi 
(5.699/80), el-Hasan b. Ahmed 
el-Hemdâni (6.971/360), Kadı 
Cafer b. Ahmed b. Abdüsselam 
(6.1177/576), o el-Mütevvekil 


Alallah (1676/1087), Ibrahim el- 
Hindi (16901101), Muhammed 
b. Ali b. Muhammed b. Abdullah eş-Şevkâni (1834/1250) zikredilebilir. 

Osmanlılar Yemen'de kaldıklari sürece burada camiler, askeri kışlalar, hanlar, hamamlar, 
medreseler, hükümet binaları ve 
diğer kamu binaları inşa ettiler, 
Sadece Sana'da Osmanlılar tara- 
Ппаап inşa edilen Murâdiye, 
Özdemir, Bekiriye, Cenâh, el- 
Mezheb, et-Tevâşi, Talha ve 
Меһтегі Paşa Camii olmak üzere sekiz cami vardı. Yavuz Sultan 
Selim'in o kumandanlarından 
Emir Kemal Bey'in Zebid'de 
yaptırdığı Kemâliye Medresesi 
de unutulmamalıdır. o Ayrıca 
1540-1556 yılları arasında üç 
defa Yemen valisi olan Mustafa 
Paşa'nın kendi adıyla yaptırdığı 
mescidi dışında çok sayıda inşa 
ettirdiği camileri, medreseleri ve 
bunları bağlı vakıfları vardı. Yine 
bu ülkede yaptıkları medreselerden Vali Murad Paşa'nın 
15/6'da yaptığı Adiliye Medresesi, Vali Vezir Hasan Paşa'nın 
1596'da yaptırdığı Bekriye Medresesi hâlâ günümüzde mevcuttur. Emir Sümbül'ün Zimâr'da 
yaptığı Emir Sünbül Camii 
önemlidir. (1624-1629) Sana'da 
Osmanlı mimarisinde yaptırılan 
et-Tevâşi ve el-Meydarı hamamları vardı. 1898 yılında Hilmi Paşa'nın valiler için yaptırdığı Külliyetü'l-Erkân ve son dönem eserlerinden Medresetü'l-Eytâm da 
önemlidir. 

Eyyubiler ile başlayan ve Resüliler, Memlükler ve Osmanlılar 
ile devam eden ve yaklaşık 750 
sene süren Türkler'in Yemen'deki varlığı konusu maalesef yeteri 
kadar araştırılmamıştır. Bu vilâyette görev yapan valiler başta 
olmak üzere diğer devlet memurlarının hatıraları yayınlanınca bir takım bilgileri birinci el- 
Чеп öğrenme imkânımız oldu. 
Bunlardan son Yemen valisi 
Mahmud Nedim Bey'in (АКЫlek) Arabistan'da Bir Ömür: Son 





— 


Yemen Valisinin Hatıraları (Derleyen: Ali Birinci, İstanbul 2001), 
Zeki Ehiloğlu, Yemen'de Türkler 
(İstanbul 1952 ve 2001) ve Asaf 
Tanrıkut'un Yemen Notları (Апkara 1965) gerçekten okunması 
gereken eserlerdir. 

Avrupa üniversitelerinde bile 
Osmanlı Yemen'i (Frédérique 
Soudan, Le Yémen Ottoman, 
Kahire 1999) diye akademik çalışmalar yapılırken ülkemizde ise 
Hulusi Yavuz'un (Kabe ve Haremeyn için Yemen'de Osmanlı 
hakimiyeti: 1517-1571, İstanbul 
1984) уе İhsan Süreyya Sırma'nın (Osmanlı Devleti'nin Yikılışında Yemen İsyanları, Istanbul 1980) adli eserleri dışında 
bu tarihe mirasa pek ilgi duyulmamaktadır. Son dönemde 
Mehmed Niyazi Özdemir'in kaleme aldığı Yemen ah! Yemen 
(Istanbul 2004) isimli romanı 
böylesine mücadele dolu bir tarihin romanlaştırılabileceğinin 
en güzel örneğidir. 

Bugün Yemen'de Sana Üniversitesi, el-Emân Üniversitesi 
(Camiatü el-Melike Ervâ), Melike Ervâ Üniversitesi, Aden Üniversitesi ve Sana Teknik Üniversitesi gibi yüksek eğitim kurumları bulunmaktadır. 
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Gazzâli, 450/1058 tarihinde Büyük Selçuklu 
Devleti hakimiyeti bölgesinde yer alan Horasan'ın 
Tüs vilâyetinde, yün işleriyle meşgul fakir bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Tüs bilginleri 
arasında kendisi ile aynı lâkap ve nisbeyi taşıyan 
Ebü Hamid el-Gazzâli, onun amcasidır. Aile сеугеsinin ilim hayatıyla yakından ilgili olduğu düşünülürse, onun 'Ebâ Hâmid el-Gazzâli' lakap уе nisbesini amcasından tevârüs ettiği sonucuna ulaşılabilir. Öte yandan Gazzâli'nin babasının okumaya ve 
bilgiye büyük bir arzusunun olduğu bilinmektedir. 
Ölüm döşeğinde iken çok yakın bir dostuna oğullarını okutması vasiyetinde bulunması ve bunun 
için bir miktar nafaka bırakması, bu arzusunun ne 
derece kuvvetli olduğunu gösterir. Küçük yaşta yetim kalan Muharnmed ve Ahmed kardeşler, babasının bıraktığı nafaka ile bir süre Ebü Ali Radkâni 
adlı bir âlimden Şafii fıkhı okuduktan sonra, nafakanın bitmesi ile ortaya çıkan maddi zorluk karşisında baba dostu, onlara öğrencilerin yeme ve yatma masraflarını ücretsiz karşılayan medreselere іпtisaplarının yararlı olacağı önerisinde bulundu. Bu 
öneri doğrultusunda Gazzâli, Cürcan'a gitti ve о 
dönemin Şafii fakihi Ebü'l-Kasım İsmaili'nin fıkıh 
derslerine devam etti. Bu zatın “İsmaili” nisbesi, aile büyüklerinin adından gelmekte olup bir soy nisbesidir, Bâtıni-İsmaililerle bir alâkası yoktur. Bu aile 
o dönem Cürcan şehrinde hem servet hem de bilimsel bir şöhrete sahipti. 

Gazzâli, Cürcan'da öğrendiklerini ilk telifi diyebileceğimiz "Notlar" şeklinde toplamıştı. Buradan 
yeteri kadar istifade ettiğini düşünen Gazzâli, 
memleketi olan Tüs'a dönmeye karar verdi. Dönüşte içinde bulunduğu kervan, dönemin eşkıyası- 
nın saldırısına uğradı. Yolcuların bütün mal varlığıпа el koyan şakiler, onun derslerde tuttuğu 'Notlar'ıma da el koydular. Eşkiya elebaşısı ile görüşen 
Gazzâli, ‘Notların parasal değerinin olmadığını, 
ancak kendisi için, gece-gündüz verdiği emeğin 
sonucu olması bakımından çok önemli olduğunu 
ifade ederek geri verilmesini talep etti. Eşkiya elebaşı bu talep karşısında onun öğrenim hayatını etkileyecek şu mukabelede bulundu: *Öğrendiğini 
nasıl iddia ediyorsun. Notların elinden alındığında, 
bildiklerinden de oluyorsun.” Bu olayı kendisi için 
önemli bir ders olarak algılayan Gazzâli, memleketine döndüğünde, söz konusu notlara üç sene ça- 
Ін! ve edindiği birikimi, zihnine yerleştirdi. Ancak 





İslâm Ebü 
Hâmid el-Gazzâli 


okuma sevdasi burada bitmedi; ulaşabildiği yere 
kadar tırmanmak ve zirveye çıkmak azim ve gayretindeydi. Bunun için de o, dönemin gözde eğitim 
merkezi olan Nizâmiye Medreselerinden birine girmeyi çok arzuluyordu. Bu medreseler, Nizamülmülk'ün, siyasal ve toplumsal yeniden yapılandırma projesi çerçevesinde Sünni doktrinin karşıt görüşlere karşı müdafaası, yaygınlaştırılması ve kuvvetlenmesi için inşa ettirilmişti. Eş'arilik ve Şafiilik 
eğitimi veren bu medreselerin еп önemlilerinden 
birisi de ünlü Eş'ari ve Şafii bilgini Cüveyni ile ayni 
mezhebe mensup ünlü Süfi Kuşeyri'nin öğrencisi 
olan Ebü Ali Farmadi'nin üstad (öğretim üyesi) olarak görev yaptığı Nişâbur пігатіуесі idi. Gazzâli, 
bu medreseye girdi ve kısa zamanda başarılı bir 
öğrenci olduğunu gösterdi. Adı geçen her iki âlimi 
beğenmek ve onlardan etkilenmekle birlikte Gazzàli, kelâmcı olan Cüveyni'den daha çok etkilendi; 
düşüncesini ve hayatını o istikamette devam ettirdi. Ölümüne kadar da hocasının halkasından (sinifından) ayrılmadı. Tüs ve Cürcan'da elde ettiği birikim ve buradaki gayreti sonucu halkanın en gözde öğrencisi konumuna yükseldi. Böylelikle daha 
öğrenciliği sırasında bilimsel anlamda iyi bir şöhrete ulaştı. Nitekim, hocasının vefatı üzerine medreseden ayrılmasının akabinde, Nizamülmülk tarafından karargâha kabul edilmesini ve orada danışmanlık görevine getirilmesini, kazandığı bu şöhretin sonucu olarak görmek gerekir. Bu yeni görevi 
ile Gazzâli, Nizamülmülk'ün politikasının yapıcı ve 
uygulayıcı unsurları arasında yerini almış oldu. Burada Nizâmiye'de öğrendiği teorik birikimi pratiğe 
dökme imkânı bulmakla kalmadı, dönemin ünlü 
devlet ve siyaset teorisyeni Nizamülmülk'ten de 
önemli ölçüde istifade etme fırsatı yakalamış oldu. 
Daha önce de bahsedildiği üzere, Büyük Selçuklu 
Devleti'nin o dönem politikası, “Sünni inancı kuwvetlendirme ve bu inanci tehdit ettiğine inanılan 
akımları geriletmeye ve yok etmeye” yönelikti. 
Hem Hanefi mezhebini destekleyen Selçukluların 
ilk veziri Amidülmülk el-Kundüri hem de Şafii mezhebini destekleyen ikinci vezir Nizamülmülk'ün, 
Sünniliğin güçlendirilmesinin önemi hususunda 
Sultanları ikna ettikleri ve bunu bir devlet politikası 
haline getirdikleri görülmektedir. Nizamülmülk, 
önceki vezirin aksine Süriniliği güçlendirmenin yolunun eğitimden geçtiğini görmüş ve bunu politikasının adeta ekseni kılmış; karargâhını bile bir eği- 








tim, münazara ve araştırma merkezi haline getirmişti. Öyle ki, önemli devlet meselelerinin görüşüйр konuşulduğu divan’ toplantılarına bilginlerin 
teklifsiz giriş çıkışları diğer devlet adamlarının rahatsızlıklarına rağmen Nizamülmülk tarafındarı 
hoşgörüyle karşılanmış, hatta teşvik edilmiştir. 

Gazzâli, böyle bir ortama katılmakla hem bilgi 
ve birikimini test etme ve geliştirme hem de kendisini ispat etme imkânı bulmuştu. Hocası Cüveyп/піп ölümüyle (578/1085) karargâha katıldığında 
Gazzali, henüz 28 yaşında genç bir âlimdi. Onu 
genç yaşta bu noktaya kadar taşıyan gayreti, birikimi ve еп önemlisi de bir hedef ve kaygısının bulunması idi. Onun bu özellikleri kazanmasında, hocası 
Cüveyni'nin büyük payı bulunduğunu da söylemek gerekir. Eş'ari mezhep geleneği içerisinde değerlendirildiğinde Cüveyni'nin seçkinliğinin, farklılığından geri kolaylıkla görülebilir. Çünkü 
Cüveyni, bütün bir İslâm düşünce geleneğini sahiplenen ve istisnasız hepsinden istifade eden geniş bir düşünce yelpazesine sahipti. Sözgelimi 
onun, Sünni-Eş'ari gelenek içerisinde yer almakla 
birlikte, sıfat görüşünde Mutezili Ebü Haşim el- 
Cübbai'nin (ë. 321/933) 'ahval teorisi'ni benimsemesi bunun açık delilidir. Gazzâli de hocasının yolunu ve yöntemini benimsemiş, bütün İslâm düşüncesini kucaklayan bir anlayış içerisinde hareket 
etmiştir. 

Gazzâli, Nizamülmülk'ün karargâhında altı yıl 
müşavir ve hukuk danışmanı olarak çalıştı. Gayreti, 
çalışkanlığı ve başarıları ile vezirin takdirini ve güvenini kazandı. Münazaralardaki üstünlüğü göz doldurduğu gibi, o yıllarda yazdığı eserler de beğeni 
topladı. Böylesine parlak başarılar yeni bir görevin 
tevdi edilmesini de peşi sıra getirecekti. Nitekim 
Bağdat Nizâmiyesi başmüderrisi Ebü İshak es-Şira- 
Z'nin 476/1083 tarihinde ölümünden sonra yerine 
atanan kişilerin, eski müderris kadar yeterlilik gösterememeleri üzerine Nizamülmülk, Gazzâli'yi 
484/1091 yılında henüz 33 yaşında iken dönemin 
en önemli bilimsel unvanı olan 'başmüderrislik' unvanı ile bu medreseye tayin etti. Hitâbeti, açıklama 
yeteneği, otoriter kişiliği ve karizması genç bilginin 
Bağdat'ta çok kısa zamanda kendisini kabul ettirmesine, beğeni toplamasına ve şöhret bulmasına 
yardımcı oldu. En önemlisi de, vezirin özel himayesinin hep arkasında olduğu duygusu kendine olan 
güvenin pekişmesini sağladı, 

Gazzâli'nin felsefe hakkında araştırma yaptığı 
dönemi anlatırken “Şeri ilimlerde tasnif ve tedris 
faaliyetinden arta kalan zamanlarda felsefeye çalıştm. Halbuki о sıralarda Bağdat'ta 300 talebeye 
ders vermekte idim. Allah Teâlâ beni sadece okumak suretiyle iki seneden daha az bir zaman içinde 
felsefecilerin ilimlerinin son merhalesine muttali kıldı” ifadesinden hareketle medresede üç görevi birden yerine getirdiğini söylemek mümkündür: Biпсі görevi; bulunduğu kurumun gereği olarak 
medresenin yönetim ve eğitim işleri, ikincisi; Cüncan'da başladığı ve Nişâbur nizamiyesi ile karargâhta sürdürdüğü telif faaliyeti, üçüncüsü İse; kaгагдаһа intisap ile yüklendiği Sünniliği güçlendir- 





me ve buna yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf etme siyaseti gereği çalışmalar yapma. Dönemi ve 
sonrasına olan etkisi dikkate alındığında, bu üç görevi de başarıyla yerine getirdiği kolaylıkla söylenebilir. Nitekim, kendisinden önceki müderrislerde 
olduğu gibi, Gazzâli'nin başmüderrislik görevinin 
hiçbir zaman tartışmaya açılmaması ve kendi isteği 
ile bırakana kadar göreve devam etmesi, bu başarısının en açık göstergesidir. İkinci ve üçüncü görevlerindeki başarısının delilleri ise, günümüze kadar gelen eserleridir. Onun dini alanda telif ettiği 
eserler, o günün uleması kadar bugünün bilginleri 
için de önemli ve müracaat eserleri olma özelliğini 
sürdürmektedir. Medresedeki görevi esnasında felsefecilere yönelik eleştirilerini kaleme aldığı Tehâfütü'l-felåsife ve Bâtıniliği red ve tenkit için yazdığı 
Fadâihu'l-Bâtıniyye adlı eseri siyasi misyonunun 
gereği yazılmış güçlü ve bugün dahi kaynak niteliğini koruyan eserlerdir. 

Dünyadaki en büyük destekçisi Nizamülmülk'ün 485/1092 tarihinde öldürülmesi, ardından Melikşah'ın ölmesi ve özellikle vezirin öldürülmesindeki entrikalar, Gazzâli'yi devlet ve siyasetten 
soğutmuştur. Devlet eliyle yürütülen projenin ruhi 
ve manevi tarafının eksik kalması ve halka mal edilememesi, kendisini rahatsız etmiş, ümitsizliğe sevk 
etmiştir. Bu üzüntü onu yemekten içmekten alikoymuş ve ders veremeyecek duruma getirmişti, 
Kurtuluş için bir "arayış" içerisine girmiş ve kendi 
ifadesiyle “En büyük süfilerin ulaşmak istedikleri- 
nin, öğrenme ile değil zevk, hal ve sıfatların değişmesi ile olduğunu” görmüş ve tasavvuf yoluna yönelmişti. Tasavvufa yönelmesiyle, Nizamülmülkün 
projesinden vazgeçmiş, zâhir ilimlere tamamen sırt 
dönmüş değildir, aksine eksik bulduğu projenin ikmali için yeni bir arayış içerisine girmiştir. Bunlara 
ilâve olarak, uzlet hayatında ve sonrasında telif faaliyetine ara vermemesi, Nişâbur'de üç-dört yıl sürecek bir eğitim hayatına yeniden dönmesi ve 
Tüs'taki kendi medresesinde eğitim ve öğretim faaliyetini devam ettirmesi, problemler karşısında 
mücadele ruhunu hiç yitirmediği anlamına gelir. 
sözgelimi İhyau Ulumi'd-din başta olmak üzere 
birçok önemli eserini bu dönemde telif etmesi ve 
öldüğünde Tüs'taki medresesinde yüz elli öğrencisinir faal olarak okuyor olması mücadelesindeki kararlılığının açık delilidir. Bir başka ifadeyle Gazzâli, 
Nizamülmülk'ün tepeden inme bir anlayışla uygulamaya konulmuş projesini, tabana yayma çabası 
içerisindedir. Ancak Bağdat'ta geçirdiği tecrübenin 
onu devlet adamlarından ve siyasetten soğuttuğu 
da bir gerçektir. Bundan dolayı da devlet adamlarından uzak durmaya özen göstermiştir. Bu soğukluğun oluşmasındaki en önemli sebep, Melikşah'ın 
hanımı Terken Hatun'un çeşitli baskı ve siyasi manevralarla daha beş yaşındaki oğlu Nasırüddin |. 
Mahmud'u tahta çıkarma teşebbüsüdür. Bu girişim karşısında Gazzâli, “yaşı sultanlığa uygun değil” şeklinde fetva vermiş ancak Terken Hatun, ordu mensuplarına yirmi bin altın dağıtarak ve çıkarci birtakım âlimlerden fetva almak suretiyle henüz 
beş yaşındaki oğlunu tahta oturtmayı başarmıştı. 


DİYANET AYLIK DERGİ MART 2006 B 


БЕ DIYANET AYLIK DERGİ MART 2000 


РОКТКЕ 


Bu gelişme karşısında halifenin etkisizliği, devlet 
adamlarının çekingenliği ve ulemânın kişiliksizliği 
Gazzâli'yi çok etkilemiş, kendi konumu ve durumunu sorgulamaya itmişti. Dönemindeki meslektaşlaп olan âlimleri eleştirirken manevi ve ahlâki ilkelerden yoksunluklarına dikkat çekmesi, kişinin dünyadaki konumunun en önemli belirleyicisi olan ahireti gündeme getirmesi ve gerçekte âlimlerin âhiret 
kaygısı taşıyan kişiler (el-ulemâü"l-âhira) olmaları- 
nın gerekliliğini vurgulaması bu nedenledir. Daha 
önce geçtiği gibi, bazı devlet adamlarının yanlış 
politikalarının da etkisiyle Sünni mezhepler arasında çatışma ve çekişmeler meydana gelmesini, ппїпberlerden birbirlerine lanet okumaya kadar varan 
çirkinliklerin sergilenmesini de, Gazzâli'yi arayışa 
iten sebepler arasında saymak gerekir. 

Bu sorgulama ve arayış sonunda onun karar 
verme aşamasına getirdi. Medreseden ve diğer resmi görevlerinden istifa etti, Eşi ve çocuklarının geçimi için gerekli nafakayı bırakan Gazzâli, Bağdat'tan ayrıldı ve maneviyat arayışının ilk durağı 
olan Şam'a gitti. Burada uzun bir süre іпгіуа (yalnızlık) hayatı yaşadı ve bir nevi kendisini dinledi. Bu 
arada uzun mütalâalar ve araştırmalar yaptığı ve 
arayışını zihni olarak sürdürdüğü; bu çerçeveden 
olmak üzere hicri ІІ ve İV. yüzyıl zahitlerinden Haгіз el Muhasibi ve Ebü Talip el-Mekki gibi süfilerin 
eserlerini okuyarak tasavvuf hakkında bilgi edinmeуе çalıştığı, Cüneyd-i Bağdâdi, Şibli ve Bâyezid-i 
Bistâmi gibi geçmiş dönem süfilerin menkıbelerinden yararlandığı görülmektedir. Kendi dönemindeki süfi büyüklerinden eserlerinde bahsetmemesi, 
içinde bulunulan açmazdan ancak kendi çabası ile 
çıkabileceği düşüncesinde olduğu kanısını uyandırmaktadır. Ancak şunu da göz önünde bulundurmak gerekir: Gazzâli her ne kadar el-Munkiz'da görünürde kendi sorunlarını dile getiriyorsa da, aslinda görünenin arkasında, içinde yaşadığı ve aynı 50- 
runları paylaşmak zorunda kaldığı İslâm toplumunun içine düştüğü açmazın tercümanı olduğu da 
bir gerçektir. Çünkü Gazzâli, toplumun dini düşüncesini islâh ve ona yönelik tehditler bertaraf için 
yazdığı önceki eserleri reddetmiş (redd-i miras), 
önceki inandığı değerlerden bütünüyle yüz çevirmiş, geçersiz olduğunu ilân etmiş ve topluma bütünüyle sırt dönmüş değildir. O “şeriatı tasavvufa 
yaklaştırma” idealinin peşinde olan başka bir ifade 
ile şeriatla tasavvuf arasında izdivaç kurmaya çalışan bir bilim adamıdır. Bu da onun şahsi problemlerini çözme peşinde koşmadığını, diğer bir değişle bireysel tatmin arayışında olmadığını gösterir. 
Öte yandan Gazzâli'yi el-Munkız'da olduğu gibi 
önce kelâm, sonra sırasıyla felsefe, talim metodu ve 
tasavvuf alanlarında hiyerarşik bir seyir içerisinde 
araştırma yapan kişi olarak düşünmemek gerekir. 
Zira o, medreseden ayrılıp bir "arayış içerisine girdiğinde zaten kelâm, fıkıh, felsefe ve Bâtıni yorum 
hakkındaki araştırmasını sırasıyla değil eşzamanlı 
olarak tamamlamıştı. Onun ciddi anlamda araştırmadığı belki tek öğreti, tasavvuftu. Öyleyse Gazzâli “arayış” döneminde diğer ilim dallarındaki araştırmasını tamamladığı için özellikle tasavvuf alanında 





araştırmaya yöneldi, Bu araştırmasının sonucunda 
zâhiri ilimler, felsefe ve İsmaililerin temsil ettiği bätini yorumun (te'vil) tek başına kendisini tatmin etmekten ve toplumun sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğu tespitini yaptıktan sonra, tasavvufun desteğine ihtiyaç olduğunu gördü. 

Arayış serüveninin ilk durağı olan Şam'da İhyâu 
Ulümü'd-din adlı kapsamlı ve hacimli eserini yazmaуа başladı. Bu eserini Şam'da yazmaya başlamış olması, “ihya projesi'nin burada kafasında şekillendiğini ele vermektedir. Şam'dan Kudüs'e geçen Gazzâli (489/1096), orada da uzlet hayatını sürdürdü, 
aynı yıl hac ve Hz. Peygamber'i ziyaret için Hicaz'a 
gitti. Oradan, bir rivayete göre İskenderiye'ye uğгай! ve tekrar Şam'a döndü. Eşi ve çocuklarının isкейі üzerine Bağdat'a dönen Gazzâli, yolunun üzerindeki Hemedan'a uğrayarak zihinsel olarak tasarladığı ihya projesini hayata geçirmek için uygun bir 
zemin olarak gördüğü memleketi Tüs'a döndü. 
Böylelikle o, Hz. Peygamber'in, adaletin aşındırıldığı Mekke siyasi ortamından ve katılaşmış, çoraklaşmış geleneksel yapıdan daha esnek ve bereketli 
Medine iklimine hicret etmesi gibi, Bağdat'ın bürokratik hiyerarşisinin getirdiği siyasi ve sosyal ağır 
havasından uzaklaşıp daha sâkin ve sâde Tüs toprağına hicret etmeyi tercih etti. Aradaki farklılık Hz. 
Peygamber'in baba ocağından kopmasına karşılık 
Gazzâli'nin, baba ocağına dönmesi idi. Orada kurduğu medresede, eğitim-öğretimin yanı sıra te'lif 
faaliyetini de sürdürdü. 

Unutulmamalıdır ki, Gazzâli gibi şöhret bulmuş 
ve ilmi üstünlüğü her kesimce teslim edilmiş bir âlimin bir köşede rahat bırakılması düşünülemezdi. 
Nitekim, Nizamülmülkün oğlu ve devrin Selçuklu 
Sultanı Sencer'in veziri Fahrülmülk, Nişâbur Nizâmiyesi'nde ders vermesi için опа yoğun ısrarlarda 
bulundu. Bunun üzerine Gazzâli, 499/1105 yilindan itibaren Nişâbur Nizâmiye'sinde ders vermeye 
başladi; böylece 488/1095 tarihinden itibaren on 
yıl gibi uzun bir dönem ага verdiği Nizâmiye'deki 
öğretim hayatına tekrar dönmüş oldu, Vezirin Bâtıni dâilerce öldürülmesi ve ulemâ arasında hakkında birtakım söylentiler çıkarılması üzerine Gazzâli, 
üç yıl süren Nişâbur Nizâmiyesi'ndeki tedris hayatına son verdi ve tekrar Tüs'a döndü. Bu aslında 
ona, bizzat kendi zihni çabası ile oluşturduğu “ihya 
projesi” için resmi ortamların uygun olmadığını 
görme fırsatı vermiş olacak ki, Nizamülmülkün diğer oğlu Ziyâdülmülk tarafından teklif edilen 
(504/1110) Bağdat Nizâmiyesi'ne dönmesi ve 
derslere tekrar başlaması yönündeki teklifini, yaşını 
mazeret göstererek nazikçe geri çevirdi. Ancak 
Tüs'ta evinin bitişiğinde bulunan medrese ve һапkahta ömrünün son demlerine kadar eğitim-öğretim ve telif faaliyetlerini sürdürdü. Aslında Bağdat'a 
davet hususunda yaşını mazeret göstermesi bir 
gerçeğin ifadesi imiş ki, bu olaydan bir yıl gibi kısa 
bir süre sonra tarihler 14 Cemaziyelahir 505/18 
Aralık 111111 gösterirken ahirete göçtü. Memleketi 
Tüs'da ünlü İranlı şair Firdevsi'nin kabrinin yakınlarına defnedildi. 











Doç. Dr. Fikret Karaman 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 


Emekli Müftü 
Halit Aydın'ın Ardından 


Yüce Allah, insanı en kıymetli ve şerefli bir varlık olarak yaratmıştır. Şüphesiz ki onun doğumu, hayatı, rızkı, 
yapacağı iyilikler veya kötülükler Cenab-i Hakk'ın iradesi, ilmi ve takdiri 
dahilinde cereyan etmektedir. Ancak 
bu süreç içinde kişinin niyeti, gayreti, 
iradesi, tercihi ve çalışması da önem 
arz etmektedir. Kaldı ki Allah kullarının ` 
iman etmeleri, ibadet yapmaları, iyilik 
ve hayır işlemeleri için peygamberler ve 
kitaplar göndermiştir. Hal böyle olunca 
O'nun rızası ve rahmeti insanın itikat, ibadet, ah- 
[ак ve diğer sosyal davranışlara bağlı olmasından 
yanadır. Fakat buna rağmen hayat ve ölüm bizim 
ісіп bir imtihandır. Kimileri bu sınavı başarır ve 
kubbenin altında hoş bir seda bırakarak ayrılır, 
Bunlar rahmet ve saygıyla anılır. Kimilerinin de hayatları sıkıntılı hatta zindan gibi olur. Hizmetlerinden ve yaptıklarından geriye bir şey kalmaz. Kalsa 
bile kimseye faydası olmaz. 

Ölüm ve kaza gibi acı haberleri duyurmak ve 
yazmak zordur. Fakat mecbur kalınınca başka bir 
seçenek de olmuyor, İşte emekli müftülerimizden 
merhum Halit Aydın'ın vefat haberi de bu tür olaylardan biridir. Vefatını 19 Kasım 2005 tarihinde oğlu Erzurum A.U. İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
İbrahim Hakkı Aydın vasıtasıyla öğrendim. Aradan 
birkaç gün geçince merhumun Başkanlığımızdaki 
dosyasını istedim, Dosyasına şöyle bir göz gezdirdiğimizde bile onun ne kadar çalışkan ve dolu bir 
insan olduğu anlaşılmaktadır. Yaklaşık 41 yıl teşkiїайтигда çalıştığını ve başarılı bir hizmet verdiğini 
gördüm. 1980 yılından itibaren kendisini tanırdım. 
Toplantı ve seminerlerde beraber oluyorduk. 
Onun katıldığı toplantılar daha renkli ve başarılı 
geçerdi. Herkes onun hayat tecrübesinden yararlanmaya çalışırdı. Çünkü o, halkın içinden yetişmiş 
ve tekrar halkına hizmet aşkıyla dolu bir insandı. 
Pratiği bilen, yaşayan ve bu hayat tecrübesiyle karşılaştığı problemleri kolayca çözen bir yapıya sahipti. Hem özel hayatında hem resmi mesaisinde 
hizmet ve disiplini severdi. Bunun en büyük delili, 
çocuklarının eğitimine verdiği önem ile kamu ve 
mesleki alandaki başarısıdır. Zamanı iyi değerlendirirdi. Diğer bir ifade ile bugünün işini yarına birakmazdı, Katıldığı toplantı, seminer ve meclislerde 
hem dinlemesini hem de dinletmesini bilirdi. Güven dolu bir dosttu, Hizmet verdiği kurumu çok severdi. Emekli olduktan sonra yine bulunduğu yer- 








lerde mutlaka müftülüklere uğrar, verilen görev ve hizmeti yerine getirirdi, 
Cemaat, toplum ve meslektaşları 
arasında tam bir hoca efendi olarak 
tanınırdı. 
Az önce ifade ettiğim gibi, rahmetlinin özlük dosyasını incelediğim- 
de, çok dolu ve başarılı bir hizmet 
verdiği hemen anlaşılmaktadır. Hoca 
efendi 1930 yılında Trabzon ili Maçka 
ilçesinde doğmuştur. Günün şartlarına 
göre başarılı bir eğitim gördü. Çevredeki 
hocalardarı Arapça, Kur'an, Fıkıh ve Tefsir başta 
olmak üzere çeşitli alanlarda dersler almıştır. 
Medrese eğitiminden sonra ilkokul, Imam -Hatip 
Okulu birinci ve ikinci devrelerini dışardan sınavlara girerek bitirmiştir. İlk göreve 21/02/ 1954 tarihinde Saimbeyli vaizi olarak 15 lira maaşla göreve 
başlamıştır. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığınca 
İstanbul'da 1962 yılında “Müftü ve Vaizler Kursu” 
düzenleniyor, Rahmetli Halit Aydın da bu kursa ka- 
Шуог ve pekiyi derece ile bitiriyor. Bu belgeyi alınca önce Tonya müftülüğüne atanıyor daha sonra 
sıra ile; Akçaabat, Maçka, Sürmene ve tekrar Maçka müftülüğü görevlerinde bulunmuştur. En son 
Maçka müftülüğü (görevini yürütürken 
18/07/1995 tarihinde emekli olmuştur. 

Ben Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine 
başladıktan sonra beni birkaç kez arama nezaketin- 
de bulunmuş ve her defasında samimi ve duygu 
yüklü tavsiye ve hatırlatmalarda bulunmuştur. Tek 
amacı ve heyecanı Başkanlığımıza daha iyi bir hizmet vermemiz için katkıda bulunmaktı. Çünkü о, 
din hizmetlerinin dününü ve bugününü çek iyi biliyordu. Daha az imkânlı ve sıkıntılı günlerden bugüne ulaşmıştı. Dolayısıyla bu heyecanını fırsat 
buldukça benimle paylaşmak istiyordu. Bu yüzden 
kendisine çok minnettarız. Onu bir kez daha rahmetle anıyoruz. 

Nihayet Halit Aydın hocamız da; Cumhuriyet 
dönemi boyunca Başkanlığımızın kurulmasına, gelişmesine ve bugünlere ulaşmasına emeği geçen 
diğer birçok hocamız gibi o da 19.11.2005 günü 
ebedi âleme intikal etmiştir. Kendilerinden sonra 
iz ve eser birakan bu hocalarımızın tamamını bir 
kez daha rahmetle anıyoruz. Başta aile fertleri olmak üzere bütün akraba, arkadaş ve teşkilâtımız 
mensuplarına baş sağlığı diliyoruz. Kendisine de 
Yüce Allah'tan af ve mağfiret diliyor, dua ve rahmetle arıyoruz. 
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Karikatürler Hepimizi İncitti 
Saygısızlık Özgürlük Olamaz 


Son zamanlarda dünya gündemini 
Müslüman âlemini inciten birtakım karikatürler meşgul etti. Dini değerleri hafife almanın, karikatürize etmenin, hiciv ile ilgisi 
olamaz. Batıda mevcut bazı anlayışlar ifade özgürlüğünü yanlış mecralara çekmekte, kutsala saygıyı bile nazara almadan işi 
çığırından çıkarmaktadırlar. Bu düşünceye 
göre Tarırı'nın bile karikatlırü yapılabilir! 
İnsaf, lütfen; Kutsala saygınız yoksa insanlara karşı saygılı olun ve tahriklere meydan 
vermeyin. 

Malum karikatürlerin bir sanat değeri 
taşıdığı veya estetik unsurlar ihtiva etmesi 
de söz konusu değil. 

İslâm'da farklı din ve inanç müntesiplerinin kutsal saydığı değerlere karşı tahkir 
edici söz ve ifadeler yoktur. Tabiatıyla herkesten de bunu beklemek Müslümanların 
hakkıdır. А. Turan Alkan bu gerçeği güzel 
bir nükteyle şöyle ifade etmektedir; “Basit 
ama hatırlanması çok elzem bir nükte: Biz, 
dini eğitim verirken başka inançlara hakareti öğretmiyoruz, bizim kültür altyapımız- 
da böyle bir hezeliyatı destekleyecek altyaрі malzemesi bulunmuyor. Bırakınız semavi dinleri, iptidai akideleri ve kutsalları bile 
aşağılamıyoruz. Adamların çizdiği şeyler, 
bizden çok kendilerini tarif ediyor; zihinlerinin en kirli yerinde hâlâ o bilinen oryantalist önyargılarla teşbihler. Onlara 
hissettirmek gereken şey, yaptıkları şeyin 
lüzumsuzluğu yanımda, bir sanat ve espri 
anlayışında kalmış olmalarıdır.” 
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Bahattin Akbaş | 
Dini İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 
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Karikatürler birkaç ay önce уауіпіапіyor, daha sonra farklı basın-yayın organlarınca tekrar yayınlanıyor. Sanki maksatlı ve 
toplumu kışkırtmaya yönelik olarak... Bu 
gibi şeyler İslâm âlemini yaraladığı gibi 
medeniyetler arası çatışmaya da zemin 
hazırlar. 


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha 
önce verdiği iki kararla, "İnsanların dini 
inançlarını zedeleyici yazılar, karikatürler 
ya da filmlerin ifade özgürlüğü kapsamında sayılmaması gerektiğini" hükme bağlamıştır. 

Bu arada Türkiye'deki Yahudi cemaati- 
nin Hahambaşısı Rav. İshak Haleva ile Cemaat Başkanı Silvyo Ovadya şunları dile 
getirmektedir: "Hangi dine veya inanca 
sahip olunursa olunsun, diğer dinlere en 
az kendi din ve inancımıza gösterdiğimiz 
saygıyı göstermek zorunda olduğumuzu 
unutmayalım.” 

İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, Avrupa medyasını karikatür krizi konusundaki tutumu nedeniyle eleştirirken, ifade özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini, 
ancak kimsenin başkasının inançlarına saygısızca davranma hakkı bulunmadığını 
vurgulamıştır. 

Yalnız tepki gösterirken ölçülü olmak 
ve yanlışa düşmemek gerektiği izahtan varestedir. Yakmak, kırmak, dökmek, katletmek, yanlışa yanlışla mukabele etmek, 
haklı iken haksız konuma düşmek olur. Ülkemizdeki tepkiler azami itibarıyla ölçüyü 
aşmamıştır. Taha Akyol'un tespiti ile “$0- 
mürge kompleksi olmayan ve ciddi bir demokrasi tecrübesine sahip bulunan Türkiye'de protestolar çok şükür olgunluk sınırları” içinde kalmıştır. (07.02.2006 / Milliyet) 


* medya kritik * 
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temel kavramlarını 
Oğrenmek isteyenler için 
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4 yalnız bilim açısından değil, 


dini? ve mantıki Li yi 
açısından da önemlidir. 


Doğru ve isabetli düşüncenin 
alı yapısını ancak doğru anlaşılan 
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Fa ve doğru ifade edilen 
P kavramlar oluşturur. 
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Ali İlmi bir üslüp ve 


anlaşılır bir dil ile kaleme alınan ve 
yaklaşık 2000 maddenin yer aldığı 
Dini Kavramlar Sözlüğü 

küçük bir ansiklopedi mahiyetinde, 














NÂT-I ŞERİF 


Bu hakir nasıl yazsın sana layık Ná 
Ey Nebi, Yüce Allah övmededir 7 
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Gülümser dal üstünde çiçek а 4 
f к АГЫ 
Hayatımızın dalı suyunu Senden alır, 
Yusuf'un güzelliği belki e ы 
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Ahlakın Yüce Kur'an, numune-i edepsin! 


Bir had, bir hudut yoktur, şeref ve kemâline, ^ 
Ey Zührenin sevinci, göz doymaz cemâline! | 
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Alemde Senin aşkın, gecesi olmayan gün, | 
Allah'a kulluk ancak Seni sevmekle mümkün! 
Sensin âleme rahmet, insana şe 
Kapın herkese açık, can k imden 
















Ümmeti arkanda | D та | yumagdidir; 
Eğer kişi aşıksa, can Ü te eda ister? 
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Mülkün seyyidi Sensin, herkes Картата 
ЕТІП; Allah em ca Sana itaat güzel! 






(Günümüz Dilinden Hz. Peygambere Maatlar Шш 
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